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Ahmet TÜRKAN, 1959 yılında Bolu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolu'da lise Öğrenimini İstanbul'da Deniz Astsubay Hazırlama Okulu'nda tamamladı. 1 yıllık Sınıf Okulu Eğitiminden sonra 1979 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz birliklerinde 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operatörü kursunu başarı ile tamamlayarak uçak uçuş operatörü unvanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hava unsurlarında görev aldı. 1989 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Programını tamamladı. 1997 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görevinden ayrıldı. 2009 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Halen ticari hayatta kariyerini devam ettirmekte, özel bir şirkette yönetici olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 
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TAKDİM 


İlk yazımı Habername'de 03.10.2008 tarihinde yayımlamıştım. O zamandan bu yana 
geçen sürede epeyce yazmışım. Geriye dönüp bakınca ciddi bir birikim olmuş. Her 50 
yazımı bir cilt olarak planlayıp e kitap haline dönüştürmek istedim ve bu İKİNCİ çalışmam. Aynı zamanda Habername'de herhangi bir veri kaybı olması durumunda yazılarımın kaybolmasına mâni olmuş olurum diye düşündüm ve bu çalışma ortaya çıktı. 


İlk yazımdan itibaren tarih sırasına göre sıralanmış olup her 50 yazı ayrı bir ciltte değerlendirilecektir. Böylece geri dönüp bakmak ta kolay olacaktır. Şimdi elinizdeki bu kitap 4. Cilt olarak hazırlanmıştır. 


Elbette yazmadıklarım ya da yazamadıklarım var. Zamanı bekler belki. 


Geriye dönüp bakıldığında aslında tarihe not düşmüşüm diyerek ara sıra okuyup yazılarımla hasbihal ediyorum. Hayata yeniden bakıyorum. Eski nazarımı kontrol yenisine mana kazandırıyorum. Değerli okuyucularımı da aynı nazarla bakmaları ve eskilerde tarihe düşülen notlarımı bugün ile kıyaslayarak anlamı olup olmadıklarını değerlendirmelerini acizane talep ediyorum. Aşağıda hatıraları hatırlamak maksadı ile Habername ekibi ile yapılan toplantılardan bazı fotoğrafları sizler için ekledim 
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28 ŞUBAT ÇUVALI 


28 Şubat dışına Laiklik etiketi vurulmuş, ama içi hurda ile doldurulmuş işe yaramaz bir çuval. 
Gerekçeleri ıvır zıvır idi. 
Darbeye zemin hazırlamak amacı ile hazırladıkları çuval. 
Post modern darbe çuvalı. 
Alladılar, pulladılar şirin gösterdiler. 
Hani demişler ya, minareyi çalan kılıfını hazırlar diye. Darbeciler de Türkiye'nin istikbaline gem vurmak, İslami değerleri milletin manevi değerleri olmaktan çıkarmak ve kendi saltanatlarını sürdürmek için darbe çuvalını hazırladılar. 
Çuvalın üzerine LAİKLİK damgası vurdular. 
Dokunulamasın diye. 
Mütedeyyin askerleri, öğretim üyelerini, öğretmenleri ve öğrencileri fişleyerek, onları mesleklerinden ederek işe koyuldular. Kokoreççileri bile fişlediler. 
Bahane hazırdı. İç Hizmet Kanunun 35. Maddesini de çuvalın içine sakladılar. Ama dolmuyordu. Başka şeyler yapmaları gerekiyordu. 
Kadrolaşma. 12 Eylül'ün akabinde faaliyetlere başladılar. 28 Şubat'a gelinceye kadar kendi kadrolarını oluşturmak için askeri okullara öğrenci alımlarına kadar enine boyuna detayları düşünerek bu milletin has evlatlarını subay ve astsubay yapmadılar. Hasbelkader gözden kaçırdıkları ya da sonradan aslına rücu edenleri de zulüm ve eziyetlerle TSK'dan uzaklaştırdılar. 
Hem de onca başarılarına rağmen. 
Zalimin zulmü, acı ve gözyaşı getirdi. 
Pek çok aileyi perişan etti. 
1000 yıl sürecek diye naralar attılar. 
Asker, sivil, öğrenci, çoluk çocuk demeden fişlediler...fişlediler.... 
Zulüm çuvala sığmadı. Patladı, YANİ ÇUVALLADI..... 
Şimdi kendileri o çuvala girmemek için köşe bucak yapıyorlar. 
Anadolu'nun cefakâr, vefakar insanı türlü dolaplara, oyunlara rağmen iradesine geri döndü ve oyunu bozdu. 
Şimdi 28 Şubat'ın icracıları hesap verecekleri günün yaklaşmasının heyecanındalar. 
Ergenekoncular, balyozcular, sarıkızları sevenler, ay ışığını sevenler, sugacılar, eldivenciler bir bir yakayı ele verdiler. 
Birbirlerini ele vererek sıraya girdiler. 
Şimdi sıra 28 Şubat'ın fişçilerinde. 
Onların da fişleri takılıp, ipleri çekilecek. Adalet elbette yerini bulacak. 
Bulmazsa adalet olmaz. 
Er ya da geç adalet yerini bulmalı. 
28 Şubatçıları adalete havale ediyoruz. 
Kimler mi... 
Siz onları biliyorsunuz. 
Adaleti Savunanlar da iyi biliyor. 
Deliller teker teker toplanıyor zaten. Kendileri geliyorlar. 
Zulüm çuvala sığmadı. Laik etiketli çuval zulmün basıncından patladı. 
Önümüzde Anayasa süreci var. 
Ülkemiz insanını prangalara vuran, toplumu sınıflara, kaplara etnik bölümlere ayıran maddeler inşaallah anayasadan teker teker temizlenecek. Yer alamayacak... 
Darbenin kaynağı maddeler anayasa metninde olmayacak, cuntacılar kumpas kuramayacak ve istikrarsızlık bitecek. 
Haydi Türkiye...! sana engel olanlara engel ol... 
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Anayasana sahip çık. Görüşlerini bildir. 

Beşer (zalimler) zulmeder, kader adalet eder. 

Evet, kimse yaptığının yanına kalacağını sanmasın. Çünkü adili mutlak olan Allah, imhal eder, yani mühlet verir; ama asla ihmal etmez. Bir de bakarsınız ki zalim, zulmünün karşılığını beklenmedik bir anda olanca şiddetiyle görmüştür. 

Ancak insanlar bu cezanın yaptığı zulmün, haksızlığın karşılığı olduğunu bazen anlayamazlar da zalimin, haksızın yaptığı yanına kaldı sanırlar.(Risale Forum) 

Şimdi tam zamanı... 

Geç olmadan... Ahmet TÜRKAN -28 Şubat 2012 


VEDA HUTBESİNDEN BUGÜNE 


Peygamberimiz (s.a.v) “in, (9 Zilhicce 10 H./8 Mart 632 M. Cuma) günü yaptığı ilk ve son haccında Arfat'ta 100.000'i aşkın insana irad ettiği hutbedir. Veda Hutbesi İslam/ın özeti mahiyetindedir ve temel hak ve hürriyetler açısından büyük önem taşır. Peygamberimiz hutbesinde ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddetmiş, zina ve aile hayatına zarar verecek şeyleri yasaklamıştır. ( Ne büyük tevafuktur ki bu gün aynı zamanda dünya kadınlar günüdür) Ailede erkek ve kadının birbirine karşı hak ve vazifelerinin olduğunu belirten Allah Resulü, kadınlara iyilik ve şefkatle muamele edilmesini, faizin haram kılındığını, her türlü kan davasının kaldırıldığını, vasiyet, borç ve kefaletle nesebin öz babadan başkasına nispet edilemeyeceğini, insanların can, mal ve haysiyetinin her türlü tecavüzden korunduğunu ilan etmiştir. 


Modern dünyanın bunlara ne kadar da ihtiyacı var. Aradığımız kişi hak ve hürriyetleri, kadına şiddetten gına geldiğimiz bu günlerde azıcık insaf ve merhametin kadınlardan esirgendiği dünyamızda ne kadar muhtacız bu mesaja. İnsanların canlarına kıyıldığı, oluk gibi kan aktığı bu günlerde; duyun ey insanlık İslam Peygamberi ne diyor. 


Yeni Anayasamızın başlangıç maddesi olsa ne güzel olur. 


Ey insanlar ! 


Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. 

Ashabım! 

Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir; her türlü tecavüzden korunmuştur. 


Ey Ashabım ! 

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden 

muhakkak sorulacaksınız. Sakin benden sonra eski sapıklıklara dönüp de 

birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar, 

bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup ta işitenden daha iyi anlayarak, muhafaza etmiş olur. 

Ashabım ! 

Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu Rebia'nın kan davasıdır. 

Ey Ashabım! 

Bugün şeytan sizin su topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz islerde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakininiz! 

Ey insanlar ! 

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkiniz, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkiniz, onların aile yuvasını, sizin hoşlanmadığınız 

hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp, sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. 

Ey Müminler ! 


Size iki emanet bırakıyorum ki, ona sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah kitabi Kur'an'ı Kerim ve Peygamber'in (a.s.m) Sünnetidir. . 
Ey Müminler! 


Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir; 

böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki, gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun. 

Ey Ashabım ! 

Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakki vardır. 

Ey İnsanlar ! 

Cenab-ı Hak her hak sahibine, hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa, ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. 
Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tövbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder. 

Ey Ashabım ! 

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ona en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana takva ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur. 

Ey Ashabım! 

Yarin beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? "Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz!" (bunun üzerine Resul-i Ekrem, mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek söyle buyurdu:) 


Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Ahmet TÜRKAN - 08.Mart 2012 


ANAYASA NASIL OLMALI 


Çocuklar, geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 
'Anonymous ' 


Son günlerde 44414 sistemi tartışılıp duruluyor. Daha doğrusu haydi kızlar okula deyip tesettürlü kızları okula almayan zihniyet, yeni sistemin kızları eve kapatacağını savunuyor. 
Sanki kızlarımızı okula aldılar da. 

Daha şurada 1000 yıl önce; yani 28 Şubat mezaliminde dayatılan kesintisiz 8 yıllık eğitim çöktü. 
İmam hatiplere darbe vurmak niyeti ile feraset yoksunu darbeci zihniyet eseri olarak karşımıza çıkan 8 yıllık kesintisiz eğitim, sadece çocuklarımızın istikbalini karartmakla kalmadı, bu süre zarfında hiç olmazsa bir mesleği olma ihtimalini de ellerinden aldıkları çocuklarımızı düz adamlar olarak işsizler kalabalığının içine katıverdiler. Düz liselerden düz adamlar çıktı. Meslek 


olmadığı için asgari ücret peşinde koştular. 


Sanayici tornada, tesviyede, kalıpta çalışacak elemanlar bulamadı. 20 yaşındaki bir delikanlı 15 
yaşındaki gibi çırak olmaz. Olmak istemez. Çünkü Üniversite hayali vardı. 


Düz liseden olmayacağını bildiği halde bir ümitti. 


Siz; 28 Şubat'ın sorumluları. Çocuklarımızın hayallerini çaldınız. Erken yaşta bir meslek sahibi olmalarını engellediniz. Üniversitelere giremesinler diye katsayılar icat ettiniz. 


Üniversite eğitimindeki problemleri çözmek YÖK sorumluluğunda olduğu halde Danıştay müdahil olup sistemi kilitledi. 


Şimdi 4144 sistemi çalışmaları yapılıyor. Belki bir nebze ilaç olacak. Malum zihniyet buna da engel olmak için gerekirse ellerindeki kafa kıracak aparatları fırlatıp yolu tıkamak gayretindeler. 


Sanayinin ihtiyacı olan alanlarda uygulamalı meslek liselerine ağırlık verilmeli ve üniversiteye girişleri asla engellenmemelidir. Gerekirse tüm düz liseler mesleki alanlara yönlendirilmelidir. 


Referandumla gündeme gelen ve bütün partilerin yeni anayasa sloganı ile seçime girdikleri süreç başladı, devam ediyor. 


Yani; Anayasa çalışmaları gündemde. 
Anayasa yapılacaksa eski anayasalara neden bakılısın ki. 


Oturup geleceği ön gören, nesillerimize alnımız akça pakça miras bırakabileceğimiz bir anayasa neden olmasın. 


Geleceğimizi neden değişmez, dokunulmaz maddeler koyarak ipotek altına alalım ki.... 
Memleket olarak darbeci zihniyetten ne zaman kurtulacağız. 


Ne zaman insanın aslında hür olduğunu anlayacağız. 
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İslam Peygamberinin veda hutbesinde söylediklerini ne zaman anlayabileceğiz. 
Hani en son diyor ya “Burada bulunanlar bulunmayanlara anlatsın” 


Şimdi biz varız. Yarın çocuklarımız olacak. Onların hakkımızda ne düşüneceklerini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. 


Ama bu zihniyetten kurtulamaz ve yaradılışımızın gayesi dışına çıkarsak kesinlikle iyi şeyler söylemeyeceklerine eminim. 


En basit konularda bile kargaşa içinde kalıp çözüm üretemeyen, dediğim dedik bir zihniyete sahip olan toplumumuz diğerlerinin fikrini algılamakta çok kısa kalıyor. 


İslam'ın en önemli özelliği olan diyargamlık sönmüş. 

Enaniyet ve nefisperestlik almış yürümüş. 

Geleceğe nasıl bir miras bırakacağız. 

Atasına söven bir toplumdan evladına hayırlı bir miras kalır mı?... Bilemem. 
Ama silkinip kendimize gelmeliyiz. 


Hz. Ali'ye sordular: 


-Ne hikmettir ki Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer zamanında ihtilaflar yoktu ama Hz. Osman ve sizin 


halifeliğiniz zamanında ihtilaflar çoğaldı. 
Hz. Ali şöyle cevap verdi; 


-Bunun hikmeti gayet açıktır. Ömer'in ve Ebu Bekir'in yanında Osman ve benim gibiler vardı. Bizim yanımızdaysa sizin gibiler var. . 


Kime benzediğimize dikkat edelim. Ahmet TÜRKAN - 16 Mart 2012 


DARBENİN SAVUNMASI 


12 Eylül 1980 darbesi nihayet yargı sürecinde. Darbeciler 04 Nisan 2012 tarihinde yargı önüne 
çıkıp hesap verecekler. 


Tüm zanlıların kendini savunma hakkı olduğuna göre, darbecilerden de bu hak alınmaz. Adalet böyle olmalı. 


Darbenin suç olduğunun en büyük kanıtı” şartların oluşmasını beklemek” olarak kabul edilecektir herhalde. 


Darbeci Paşalardan hayatta kalan Evren ve Şahinkaya, savunmalarını “kırmızı kitap” halinde mahkemeye verdi. Evren ve Şahinkaya, “Darbe yapmak suç mu bize bildirin” dedi. 


12 Eylül darbesi davasının görülmesine 15 gün kala, “darbe” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” 
istenen emekli Orgeneral Kenan Evren ve emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya savunmalarını verirken hukuka sığındı. 


Evren ve Şahinkaya, savunmalarında “Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve üyesinin soruşturulmaya ve yargılanmaya kalkışılamayacağını” vurgularken, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizzat Anayasa hükümleriyle en yüksek hukuki güvenliğe sahip kişilerin, yetkisiz, yani fiil, yani hukuka aykırı yani keyfi soruşturulmaları, yargılanmaları, bu kişilerin hukuki güvenirliklerinin keyfi olarak çiğnenmeye kalkışılması demektir” dedi. 


82 Anayasasının bir darbe anayasası olduğunu, Askeri Vesayetin bütün ağırlığını taşıdığını, 
muhakkak değiştirilmesi gerektiğini sürekli dile getiriyoruz. Artık halk bezdi. 


Darbenin referandumunda bazı maddelerinin değiştiği ancak derin izlerin hala durduğu Darbe Anayasasının tamamını değiştirmek için Anayasa Komisyonu kuruldu ve çalışmalar hızla ilerliyor. 

Darbeciler kendi yaptıkları anayasada kendilerine dokunulmazlık zırhları koydular. Millet uyanır da bizi yargılar diyerek değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler koydular ki, ne olur ne olmaz, zaman değişir, birileri uyanır bizim yaptıklarımızın hesabını sorarlar demek olan koruyucu maddeleri yazdılar. 

Talimatla yazılan Darbe Anayasası şimdi halkın teveccühü ile değiştirilmek üzere. Az kaldı. 
Keyfi olarak yaptıkları darbenin yargılanmasını keyfi yargılama olarak sunmaya çalışıyorlar. 
Hukuk çalışıyor ise keyfi yargılamadan söz edilebilir mi? 

Darbe mi keyfi? Adalet mi? 

“Darbe Yapmak Suç mu..?, bize bildirin” diye soruyorlar. 

Evet, darbe yapmak suç. 

Bunu halk adına ben, söyleyebildiğime göre, benim hakkımı korumak adına oluşturulan 


mahkeme de aynı şeyi söyleyecek ve “YAPTIĞINIZ SUÇ VE CEZASINI ÇEKECEKSİNİZ” diyecektir. 


Demelidir. 
Adalet bunu gerektirir. 


Darbenin şartlarının oluşmasını beklemek neme nem bir şey ise; bunun hesabını vermek de işte öyle bir şey. 


Yani onca masumun kanına girilmesini izleyip tedbir almayacaksın, darbenin zamanını kollayacaksın, sağdan soldan 3-5 kişi astık. Asmayıp beslese mi idik diyeceksin. Sonra da darbe yapmak suç mu, bize söyleyin diyeceksin. 


Bunun cevabını elbette hukuk verecektir. Ama yapılan savunmayı okuduğum zaman yapılan savunmanın ciddiyetsizliği vicdanımı rahatsız ediyor. 


Aynen 12 Eylül darbecileri gibi 28 Şubat darbecileri de yargılanmalıdır. Şu an soruşturma aşamasında olması yargılamanın başlamasının yakın olduğunun delilidir. 


12 Eylül'den niyet olarak hiç de farklı olmayan 28 Şubat yarası da tedavi edilmeli ve suçlular 
kanun önünde hesap vermelidir. 


Darbe yapmak suç mu sorusu artık sorulamamalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin alnına sürülen leke temizlenmelidir. 


Yeni Anayasa tam bir konsensüs ile hazırlanmalı ve darbe zihniyetinin kodları yeni anayasada 
asla yer bulmamalıdır. Ahmet TÜRKAN - 21 Mart 2012 


HELAL GIDA BİLİNCİ 


Hayatın devamı, sağlıklı olarak sürdürülebilmesi yemek ve içmek kuralına bağlanmıştır. 
Hayatiyetin devamı için insanlar dışarıdan gıda almak zorundadır. İnsan böyle yaratılmıştır. 
İmtihan ile mükellef kılınan insana sınırsız nimetler verilmiştir bazıları ise haram ile sınırlandırılmış ve kullanılması, kullanıma giden yolların da iptal edilmesi istenmiştir. 


Hayatı veren, hayatı rızık vererek devam ettiren Rabbimiz bizden koyduğu kurallara uymamızı istemektedir. 


Mülk onundur, hayat onundur, rızıklar onundur. O mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Biz ise kullarız. Görevimiz kul olmanın şuuru ile hareket edip helalinden temiz tarafından yemek içmek ve kulluğun nişanı olarak dua ile şükretmektir. 


Rabbimiz helal kıldığı gıdaları aynı zamanda temiz olarak tüketmemizi istemektedir. Bulaşık, karışık, sağlığa zararlı kullanımı yasaklamıştır. Bunu sadece Müslümanlara değiş tüm insanlar için istemiştir. Kur'an emrini alan Müslümanların üzerine bu bir vazifedir. Hem kendileri hem de İslam dininin esaslarını bilmeyenlere bizim elimiz ile helal ve temiz gıdaların ulaşmasını sağlamamız gerekmektedir. Müslüman olmayanlar bunu bilemeyeceklerine göre, tebliğ etmek ve helal ve temiz talepte bulunmak, üretmek, satmak vazifesi Müslümanlara düşmektedir. 


Günümüz insanı doymak bilmeyen hırsı, tatmin edilemeyen nefsi ile helal sınırlarını çoktan aşmış haramların içinde kaybolup gitmiştir. Hem kendini hem dünyayı taaffün olmak durumu ile karşı karşıya bırakmıştır. İnsanların sağlığı bozulmuş, bozulan sağlıklarını geri kazanmak için ürettikleri ilaçların yan etkileri ile daha derin tehlikeler ile karşı karşıya kalmışlardır. 


Onca hırsın helal sınırlarını aşıp haramlara dalmanın sebebi nedir? Hassasiyetlerimizi neden kaybettik? 


“Domuzdan bir kıl kopartmak..! anlayışı nedir?” 
“Devletin malı deniz yemeyen domuz...! anlayışı nedir?” 
“Üzümünü ye bağını sorma..! anlayışı nedir?” 

Neden gözümüz başkasının malında...? 


Şükrümüz, kanaatimiz nerede? Bunlar olmayınca helal sınırlarını aşıp haram çukurlarına yuvarlanıyoruz maalesef. 


Bu halden nasıl kurtulacağız. Helal gıda tüketim bilincini nasıl kazanacağız.? 


Haramlar yüzünden temiz hasletlerimiz ve sağlığımız bozuldukça, Rabbimizin bize katıksız olarak; temiz ve helal tarafından sunduğu gıdaları tüketim çılgınlığının esiri olup israf bataklığında battıkça, türlü pazarlama teknikleri icat edip temiz gıdaları katışıklarla kirletip raf ömürlerini uzattıkça; hem ahlakımızı hem sağlığımızı kaybetmeye ve gelecek nesillere çürük bir gen yığını bırakmaya doğru gidiyoruz. Hem kendimizin, hem evlatlarımızın genetik kodlarını bozuyoruz, farkında değiliz. Hasta bir nesle doğru akıp gidiyoruz. 


Rabbimiz haram kıldığı hiçbir şeyde fayda yaratmamıştır. Bu biline. Ayetlerle sabittir. İsteyen bakabilir. 


Helal gıdalar tüketerek bedenimizi, zekatımız vererek malımızı temizlemeliyiz. 


Bu bilince kavuştuğumuzda sağlıklı nesilleri tekrar kazanacağız. Genetiği değiştirilmiş gıdaları tüketmeyeceğiz. Üretilmesine ve tüketilmesine elimizden geldiği kadar müsaade etmeyeceğiz. 


Genetiği değiştirilmiş ürünleri kullanmaz isek üretilemezler. Talep olmaz ise arz olamaz. 
Helal tarafa dönerek kul olamazsak, haram tarafta kül oluruz bu biline. 


Marketlerden yaptığımız alışverişlerde artık helal sertifikalı ürünleri sorgulama zamanı gelmiştir. Firmaları helal ürün üretmeye zorlama zamanı gelmiştir. 


Hem helal hem kaliteli ve temiz ürünler tüketmek tüm insanlığın hakkıdır. Kazanma hırsı ile insan sağlığını hiçe sayan aç adamların oyununa gelmemeliyiz. 


Yeni anayasamızda helal ve haram ürün tanımlarının da yer almasını sağlamalı ve bu hususta yapılan teklifleri desteklemeliyiz. 


“YENİ ANAYASADA TÜKETİCİ HAKLARI VE İNANCA GÖRE ÜRÜN KULLANMA HAKKI” 
yer almalıdır. 


Helal gıda ve helal yaşam bilincine bir adım daha yaklaşalım, haramlardan uzak duralım. Hem 
kendi sağlığımızı hem toplum sağlığını muhafaza edelim. Ahmet TÜRKAN - 29 Mart 2012 


28 ŞUBAT'A MÜDAHİL OLMAK 


28 Şubat sürecinden zarar gören, darbecilerin hışmına uğrayan, mağdur edilen herkes müdahil 
olacaktır, olmalıdır. 


Yargılama süreci başladı. İnşaallah adalet yerini bulur ve durumdan kendilerine göre vazife çıkarıp laiklik paranoyası ile mütedeyyin insanlara komplolar kuranlar, kışkırtanlar, payandacılar, basın ve yayın yolu ile süreci hızlandıranlar akabinde devletin ekonomik imkanlarını ve bankaları hortumlayanlar da cezalarını çekerler. 


Hükümet emretti biz de gerekeni yaptık tarzı suyu tersine akıtma çabaları çok komik. Bir hükümet neden intihar eder ki. Neden bize darbe yapın, sistemi tıkayın der ki...! 


Elindeki iktidarı kim kaybetmek ister? 


Ancak ve ancak millet iradesini hiçe sayan, elindeki devlet gücünün kötüye kullanan darbeci cuntaların işi olabilir. 


Anadolu Ajansı Kenan Evren ile Çevik Bir'in beraber çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. (Biz de alıntı yaptık) Yani Çevik Bir Evren'den iyi ders almış. Baş yaveri imiş. Cuntalaşmanın ana prensiplerini en ince detayına kadar öğrenmiş ki Batı Çalışma Grubu (BÇG) yapılanması ne kadar ince hesapların yapıldığını ortaya koyuyor. 


1995 yılında Mayın Filosu'nda görevli idim. Nisan ya da Mayıs ayları idi. Mayın Filosunda bir 
işim vardı. İstihbarat Şube'ye uğramam gerekti. Oradaki görevli arkadaş tatbikattan söz etti. Ne tatbikatı? hayırdır dedim. Batı Çalışma Grubu İstihbarat tatbikatı dedi. Bir anda kendimi bir tuhaf hissettim. Çünkü tatbikat planlarında böyle bir tatbikat adı yoktu. Branşım gereği bütün tatbikat planlarını incelerdik. Sonra kimler katılıyor demek aklıma geldi. Arkadaşın saydığı isimler aklımı iyice karıştırdı. Çünkü dedikoducu ve ispiyoncu ne kadar tip varsa bu tatbikatta görevli idi. İçimden derin bir eyvaaahhhh çektim. Bu tamamen ispiyona dayalı bir fişleme tatbikatı idi. Akşamına olayı eşime anlattım. Öyle bir tatbikat planlamışlar ki. İçinde kimler var bilsen, tamamen fişleme operasyonu yapıyorlar dedim. 


Ama biz bir kere fişlenmiştik. Bütün birliklerde İstihbarat bölümlerine bu tip adamların tayinlerine şahit oldum. Tayin listelerini özellikle inceledim. İstihbarat kısımlarına yapılan tayinleri kontrol ettim. Hep aynı mayadan mamul adamlardı. 


Yani tezgah çok iyi kurulmuş, sonuca adım adım yaklaşılıyordu. 


Hani Çevik Bir diyor ya “Hükümet emretti biz yaptık”. Külliyen yalan. Planlar çok önceden hazırdı zaten. Durumun olgunlaşması için zemin de kendileri tarafından hazırlanıyordu. 


Tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu ama biz açıktık, gizli saklımız da yoktu. İbadetlerimizi saklayamazdık. Eşimin tesettürü bırakması da imkansızdı. Çünkü onların dediği gibi siyasi simge olsaydı tedbir olarak anında terk edilebilirdi. Ama siyasi simge değil inanç gereği idi. İşte 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bunu anlatmak o süreçte çok zordu. Anlamadılar, halen de anlayamıyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. İnanç gereği olduğunu kabullenmeleri demek başörtüsünün sınırsız serbestiyeti demektir ki akıllarını başlarından alıyor. 


Malum hükümet KEY ödemelerini iade etme kararı aldı ve pek çok hak sahibi de bu hakkını kullanarak ödemelerini geri aldı. Bende bu hakkımdan yararlanmak için kesintilerin en son yapıldığı birlik olan yukarıda belirttiğim Mayın Filosuna bir dilekçe ile başvurmuştum. Gelen cevap.” Yaşadığımız elim 17 Ağustos 1999 depremi ve ardından Mayın Filosu'nun Bandırma-Balıkesir'e taşınması dolayısı ile evrakların kaybolduğu kanaatine varılmıştır.” 


Fişleme evrakları duruyor ama şahsi hak olan ödeme evrakları kayıp. Fişleme konusundaki marifetlerinizi diğer işlerde de devam ettirseydiniz bu hak mahrumiyetleri yaşanmayacaktı. Yani ne kadar hüzün verici bir durum içinde bulunulduğu ortada. 

Her ne ise esas konumuza devam edelim. 

Dün bir gazetenin tasnif dışı politikacılardan Hüsamettin Cindoruk ile yaptığı bir röportaja kısa bir göz attım. 28 Şubat sürecinin baş kışkırtıcısı ne kadar Demirel ise de onun peşinden giden 


Cindoruk gibi siyasetçiler de bir o kadar darbe heveslisi. 


Bu heveslerini şöyle değerlendiriyorum. Her darbede kendilerine başka bir fırsat icat edip devletin imkanlarını bir şekilde ellerinde tutmuşlar. 


Banka hortumcularından Yahya Murat Demirel'in tutuklandığı sırada gayri ihtiyari feryadı aklımdan çıkmıyor. “ Amcama haber vermediniz mi? Beni neden kurtarmıyor?” 


Ha ...! Demek ki daha önce hep kurtarmış... 


Darbe demek devlet kurumlarının kontrolsüz kalması demek. Bankaların içinin boşaltmaya yani hortumlamaya hazır hale getirilmesi demek. 


Kimlerin işine yaramış ise bakıyoruz ki onlar zaten darbe destekçisi. 
28 Şubat sürecini soruşturan savcılara bu konu da acizane duyurulur. 


Ahmet TÜRKAN - 02 Mayıs 2012 


TURKISH PRESIDENT 


Anayasa yazım süreci başladı. 30 Nisan'a kadar sivil toplum kuruluşları ve kişiler bazında anayasada bulunması ya da bulunmaması gereken hususlar dile getirildi ve Meclis Anayasa Komisyonu'na iletildi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu buradan elde ettiği veriler ışığında bundan sonraki süreci anasal metnin yazılması ve daha sonra halkoylamasına sunum süreci izleyecek. 


Malum ilk etapta Başkanlık tartışması ile en önemli konu tartışmaya açılmış oldu. 


Çünkü Başkanlık sistemi olsun görüşü benimsenirse Anayasadaki pek çok hüküm buna göre şekillenecek. 


Parlamenter sistem devam etsin görüşü ağırlık kazanır ise darbe maddelerinden arındırılmaya çalışılacak bir anayasa ile devam edeceğiz. 


Üyesi olduğum ASDER (ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ) olarak gerekçeli teklifimiz aşağıdaki gibi idi: 


“Yeni Cumhurbaşkanımız halk oyu ile seçilecektir. Halk oyu ile seçilmiş ama sorumsuz bir Cumhurbaşkanı, Meclis tarafından iş başına getirilmiş ama bütün yürütmeden sorumlu bir başbakan, işlerin çıkmaza girmesi için olabilecek en etkili formül olabilir. Cumhurbaşkanı her hâlükârda 9050 'nin üzerinde bir oy ile seçilecektir. Ama Başbakanın içinden çıktığı partin genellikte halktan 9o 50 oy alamayabilir. Hele koalisyon zorunlu ise, bu oran daha aşağıya inecektir. Hangisi halkın güvenine daha çok layıktır meselesi her zaman zihinleri kurcalayan ve kurcalanan bir mesele 

olacaktır. Mevcut durum, ülkeyi iki başlı bir yönetime götürür. 


Diğer taraftan, parlamenter demokraside, yani başbakanın parlamento tarafında seçilmesi, Meclisin hükümet üzerindeki denetim rolünü zayıflatmaktadır. Seçim sistemimiz de dikkate alındığında, Başbakanın partisi üzerindeki otoritesi nedeni ile TBMM, Başbakan talimatı ile kanun çıkaran bir mekanizmadan öteye gidememektedir. Böyle olunca, yani Parlamento Hükümetin ve Başbakanın gölgesinde kalınca, başka güçler ve yargı, zaman zaman her iki gücü de etkisi altına alabilmektedir. 


Kuvvetler ayrılığı prensibinin daha etkili olması, yürütmenin günün şartlarına uygun şekilde süratli icraat yapma imkanına sahip olması, iki başlılığın ortadan kaldırılması, TBMM 'nin yürütmeyi daha etkili bir şekilde denetleme imkanına sahip olması, dış dünya ile iletişimin daha etkili yapılabilmesi, Başkan üstünde vesayetin mümkün olmaması açısından; Türkiye Başkanlık sistemi ile yönetilmelidir.” 


Teklifimizin sonuna kadar savunucusuyuz elbette. 

Başbakan Başkanlık sistemi tartışılabilir dediği anda kıyamet koptu. Okullardaki süt uygulamasında bile öküzden süt sağmaya çalışarak sütün asabını ve de kimyasını bozan muhalefet, muhalefetteki becerisini ya da beceriksizliğini ortaya koydu. Itiraz sesleri yükseldi. 
Neden...? Başkanlık sistemi olursa, her gün konuşamayacaklar. Hiç kimse bu konuda muhalefet ne düşünüyor demeyecek. Isimleri unutulup nesilleri kesilecek ve de tarih olacaklar. Şimdi ise 


muhalefet ediyorlar. Hem de her şeye. 


Çok korktukları başkanlık sistemi nasıl bir şey bir bakalım. 
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Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanaklarını genişleten bir hükümet sistemidir. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükümeti sistemi olarak da adlandırılmaktadır. 


Bu tanım çerçevesinde dünyada hepsi birbirinden farklı, kendi tarihi, sosyolojik ve siyasal koşullarının ürünü olan başkanlık rejimleri mevcuttur. Bütün bu rejimlerin içinde herkes tarafından en başarılı bulunan örnek, ABD başkanlık sistemidir. 


Başkanlık sisteminin temel unsurları: 

A) Başkan, halk tarafından doğrudan ve dolaylı olarak belirli bir süre için seçilir. Bu süre hiçbir biçimde parlamento tarafından kısaltılamaz ve fesh edilemez. 

B) Kuvvetler ayrılığı kesin bir biçimde uygulanır. Devlet organlarının eşgüdüm içinde aksamadan çalışması için fren ve denge sistemiyle organların yetki ve güç suistimali engellenir.. 

©) Hükümet üyeleri başkan tarafından seçilir ve azledilir. Başkan hükümet üyelerinin düşüncelerine uymak zorunda değildir. Hükümet üyeleri yasama organı içinden Başkan tarafından seçilebilir ancak seçildikten sonra yasama organı üyeliklerini sürdüremezler. 

D) Devlet başkanı, hükümet başkanı ayrımı yoktur. 

E) Başkan görevi ile ilgili işlerden dolayı sorumsuzdur. 


Başkanlık sisteminin iyi işlemesi için gerekli olduğu ileri sürülen koşullar şunlardır: A)Başkanın yasama organını feshetme yetkisi olmamalıdır. 

B)Başkana yasaları veto edebilme hakkı tanınmalıdır. Başkanın vetosu da yasama organının özel çoğunluğu tarafından aşılabilmelidir. Örneğin 3/5 veya 2/3 gibi. 

©) Başkan yasama organının üyesi olmamalıdır.|1| 


Peki örnek başkanlık sistemi için ABD'deki uygulamasına bir göz atalım. 


ABD'de yürütme organı Başkan, yasama organı iki meclisli Kongredir(Temsilciler Meclisi ve Senato). 
Başkan Kongreyi feshedemediği gibi Kongre de başkanı istifaya zorlayamaz.. 


Başkan 4 yıllık bir süre için başkan yardımcısı ile birlikte seçilir. Ülkede koşullar ne olursa olsun bu süre değiştirilemez. Başkan sadece iki devre (444) seçilebilir. 


Başkan olmak için dört anayasal koşul vardır: ABD'de doğmuş olmak, ABD vatandaşı olmak, 35 yaşında veya üstünde ve 14 yıldır ABD'de ikamet ediyor olmak. 


Başkanın Yetkileri: 

ABD Başkanının, Duverger'in deyimiyle "seçilmiş kralın" geniş yetkileri vardır: 

" Hükümet üyelerini atar. Bu üyeler için ABD'de bakan sıfatı yerine "sekreter" sıfatı kullanılmaktadır.Senoto bu üyeleri onaylar. Bakanlar Kongreye karşı sorumlu değildir. Sadece başkana karşı sorumludur. Başkan istediği bakanı azledebilir. 

" Hükümet toplantılarında son ve kesin söz Başkana aittir. Bu konuda verilen en güzel örnek Lincoln'nün bir sözüdür: "Yedi hayır, bir evet, evetler kazandı" 

" Kongre tarafından kabul edilen yasaları iki biçimde veto edebilir: Açık veto, Kongre'ye kabul ettiği yasayı geri göndererek hem Senato'da, hem de Temsilciler meclisi'nde ayrı ayrı 2/3 çoğunlukla kabul edilmesini isteyebilir. ABD'de bugüne kadar başkanlar veto haklarını 2800 kez kullanmışlardır. Kennedy'nin veto ettiği hiçbir yasa Kongre tarafından tekrar kabul edilmemiştir. İkinci Veto biçimi ise "packet veto" olarak adlandırılan 10 günlük inceleme hakkını kongrenin tatile girme döneminde kullanarak, imzalamadığı yasayı bir dahaki dönemde tekrar görüşülmek zorunda bırakmasıdır. 

" "Spoil System" olarak adlandırılan yaklaşımla Başkan kendi politikalarını uygulayacak kadroları bürokratik kademelere atayabilir. Yüksek dereceli memurların atamalarında senatonun onayı aranır, ancak Senato genellikle bu atamaları onaylar. 
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" Başkan anayasaya göre silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Silahlı kuvvetlerin nasıl nerede nezaman hangi biçimde kullanılacağına karar verir. En küçük rütbeli subaydan en yüksek rütbelisine kadar hepsini başkan atayabilir. Başkan Truman, General Mac Arthur ile arasında çıkan ihtilafı generali emekli ederek çözmüştür. 

" Yüksek Mahkeme Yargıçları Başkan tarafından atanır, senato tarafından onaylanması gerekir. 

" Dış politikada Başkan önemli kararları bizzat kendisi alır. Kimi devletleri tanıyabildiği gibi ikili antlaşmalarla ilişkileri geliştirebilir. ABD anayasasına göre başkanların yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Senato'nun 2/3 çoğunluğu gereklidir. Senatonun onayıyla büyükelçileri atama yetkisine sahiptir. 

" Başkan, Federal yasalara karşı gelmekten hüküm giymiş olanları şartlı olarak veya tamamen affetme yetkisine sahiptir. 


Kongre 
ABD'de başkanlık sisteminin en önemli temellerinden birisi de Kongredir. Kongre, 438 temsilciyi içeren Temsilciler Meclisi ve 100 Senatörü içeren Senato'dan oluşur. 


Kongrenin Yetkileri: 

Kongre kişilerin ve federe devletlerin anayasa ile tanınmış hak ve yetkilerine dokunmamak koşuluyla tekelinde olan yasa yapma gücünü anayasa sınırları içinde serbestçe kullanabilmektedir. Yasa yapma gücü daima iki meclisin anlaşması ile uygulama bulabilmektedir. 


Bütçenin kabulu, federal hazinenin çıkış ve girişlerini düzenleyen mali yasaların yapılması tamamıyla kongreye aittir. Kongre başkana hedef ve politikalarını gerçekleştirmesi için gereken mali olanakları sağlamayarak engel olabilir. Örneğin Jefferson'a yaptığı gibi yeni topraklar almak istediğinde gereken parayı vermeyebilir. 


Gerektiğinde komisyonlarıyla herhangi bir faaliyet hakkında soruşturma yaparak bir mahkeme görüntüsü bile kazanabilir. 


Temsilciler Meclisi, mali inisiyatife sahiptir. Mali yönü olan yasaların önerisi Temsilciler Meclisince yapılmaktadır. Senato kendine gelen mali yasayı kabul edip etmemekte serbesttir. 


Senato uluslararası antlaşmaları onaylar ve bazen bu hakkını onaylamama yönünde kullanmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşandan sonra Başkan Wilson'un imzaladığı Versay Barış antlaşması Kongre tarafından reddedilmiştir. 


Kongre başkan üzerinde impeachment(suçlandırma) yetkisini kullanabilir. Başkan, vatana ihanet, zimmetine para geçirme veya diğer cürüm ya da ağır suçlar nedeniyle itham edilip, yargılanabilir. Bu suçların tespiti ve suçlunun cezalandırılmas yetkisi Kongreye aittir. Temsilciler Meclisi hazırlık araştırmasını yapar. Senato da mahkeme vazifesini görür, ancak bu durumda senatonun başkanlığını Yüksek Mahkeme başkanı yapar. Suçluluğa karar verilebilmesi için 2/3 çoğunluğun sağlanması gerekir. 
En ağır karar başkanın görevine son verilmesidir. 

Yargı ve Yüksek Mahkeme 


1787 Anayasasıyla kurulan ve 1789 tarihli adliye yasasıyla görev ve yetkileri belirlenen yüksek mahkeme 
ABD'de en yüksek yargı organıdır. Yüksek Mahkeme dışında ABD'de dört çeşit federal mahkeme bulunmaktadır. 


Başkanlar çoğu zaman, Yüksek Mahkeme hakimlerinin atamalarını yaparken kendi görüşlerini destekleyecek kişileri seçmektedirler. Ancak atamalardan sonra , kendilerini seçen başkanla farklı kararlar veren hakimlere çok sık rastlanmaktadır. Hakimlerin böyle davranabilmelerinin ardında yatan önemli gerekçelerden birinin ömür boyu seçilmeleri olduğu belirtilmektedir. 
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ABD'de hakimlerin büyük bir yargı hatta siyasi gücü vardır. Hükümlerini verirken yasalardan ziyade anayasaya dayanmakta, yani anayasaya aykırı buldukları yasaları tatbik etmeme hakları vardır. 


Yüksek Mahkeme aynı zamanda temyiz organıdır. Mahkemenin Anayasaya aykırılık konusunda son merci oluşu anayasa değil daha çok teamüllere dayanmaktadır. Yüksek Mahkeme hakimlerinden Huges " Yüksek Mahkeme nasıl anlarsa anayasa odur" diyerek yetkisinin büyüklüğünü ortaya koymuştur. Kimi hukukçular bu nedenle ABD'yi "hakimler hükümeti" diye nitelendirmişlerdir. Ancak Maurice Duverger bu nitelemeyi abartılı bulmaktadır: " Yüksek mahkeme yargıçları bir karar karşı çıkabilirler, ama karar alamazlar: denetlerler ama yönetemezler" 


Peki tartışalım bakalım, başkanlık sistemine göre de yeni anayasamızı şekillendirelim. 


Çünkü son 50 yılda 2 darbe 2 muhtıra parlamenter sistemde olabilirken başkanlık sisteminde söz konusu bile olamaz. 


Darbe severlere duyurulur. Ahmet TÜRKAN - 11 Mayıs 2012 


(1) http:/ /www.baskanliksistemi.com/ 
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ASTSUBAYLARIN HAKLI TALEPLERİ 


Görevdeki Astsubayların talepleri, Emekli Astsubayların talepleri, YAŞ mağduru Astsubayların talepleri, 2'li kararname ile görevlerinden ihraç edilen ancak 6191 sayılı kanundan yararlanamayan Kararname Mağduru Astsubayların talepleri gibi sıralamak mümkün. 


Yaş Mağduru olup 6191 sayılı yasanın geçici 32. Maddesinden yararlan meslekte iken Lisans eğitimi yapamamış astsubaylar en son 2-6 sı ve 3000 ek göstergede kaldılar. Hal bu ki sicil yönetmeliğine göre son 6 yıl sicili90 ve üzeri olanlar 1. Dereceye inebiliyordu. Bu hak YAŞ mağdurlarına verilmedi. 

Henüz Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alanlar bu eğitimlerinin karşılığını alamıyorlar. 

Bu günlerde Astsubayların özlük hakları ile ilgili pek çok haber var gündemde. Bu arada, Genelkurmay Başkanlığı Astsubayların özlük haklarına ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. 


Açıklamada, “Terörle mücadele görevi yapanlara ödenen tazminatların statli ayrımı olmadan eşit miktarda artırıldığı, 


Astsubaylara da yüksek lisans kıdemi hakkı tanındığı, 
Yurtdışı görev kadroları ile yurtiçi ve yurtdışı lisan kurslarının artırıldığı, 


128 astsubaya, subaylara verilen Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi ve kıdemi verildiği, subaylığa geçiş 
kontenjanın yüzde 25'e çıkarıldığı” belirtildi. 


Ayrıca, astsubayların birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselmesi ve bunun tazminatlarına yansıması, 


mecburi hizmet süresinin 15'den 10 yıla düşürülmesi, tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması teklifinin de yetkili makamlara sunulduğu bildirildi.” (1) 


Genelkurmay'ın böyle bir adım atarak çalışma yapması ve bunu hükümete teklif olarak götürmesi elbette çok önemli. Kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum. 


16.05.2012 tarihinde Samanyolu haber Tv'de Asım Yıldırım Bey'in sunduğu Güncel Durum haber kuşağına konuk olarak |(2| Astsubayların sıkıntılarını anlatmaya çalıştım. 


Genelkurmayın teklifini de aktardığım programda benim gözlemlediğim, basından takip edebildiğim kadarı ile çalışan ya da emekli meslektaşlarımdan aldığım bilgiler ışığında derlemiş olduğum sıkıntıları şöylece sıralamaya çalışmıştım. 


Astsubayların 1-4'üne yükselebilmeleri, emekli olup 1-4'üne hak 

kazananların intibaklarının yapılması. Ek göstergenin de aynı şekilde münasip değerlere çıkartılarak arttırılması. Emeklilere intibaklarının yapılması. Uzman Çavuşlar da yine eğitimlerinin karşılığını almak istiyorlar normal olarak. 
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Makam tazminatları konusu. Bu problem en çok Jandarma'da yaşanmaktadır. Müstakil birliklerde Karakol komutanı olarak görev yapan Astsubaylar makam tazminatı alamamaktadırlar. Diğer komutanlıklarda da benzer uygulama ve problemler yaşanmaktadır. TSK'da müstakil komutanlık yapsın ya da yapmasın tüm subaylar makam tazminatı alırken bu hak Astsubaylara verilmemektedir. Üst Karargah hizmetleri ve kıdemi bu anlamda karşılı olabilir ve kontenjanlar belli bir kıdemi hak etmiş tüm Astsubaylara şamil olur ise çok iyi yoksa yine hak kaybı söz konusu olacaktır. 

OYAK yönetiminde Subaylar ile beraber yer alabilmek. Astsubaylar OYAK'ta temsil edilmek istiyorlar. Bu hakkın verilmesi kaçınılmazdır. Uzman çavuşların da bu taleplerinin aynı paralelde değerlendirilmeleri gereklidir. 

OYAK İştiraklerinde görev alabilmek. Özellikler emekli subayların istihdam edildiği bu sahadan emekli astsubayların da yararlanma hakları vardır. 

OYAK ikramiye ve maaş sisteminin rütbe esaslı değil, kesinti ile orantılı olması düşünülmelidir. 

Astsubay Meslek Yüksek okulunun Lisans düzeyine yükseltilmesi ve Astsubay Akademisinin kurulması, başarılı olanların Harp Okullarına alınması, Hazırlama Okullarına Üniversiteye girme hakkının tanınması zaruri hak olarak değerlendirilmelidir. 

Yüksek Lisans Eğitimi yapmak isteyen Astsubaylara bu hakların kanunen tanınması ve kolaylık sağlanması. Bu talebin Genelkurmay teklifinde yer alması çok sevindiricidir. 
YAŞ Mağduru Astsubayların da bu haklardan aynen yararlandırılması. Gerek göreve başlayan gerekse yaş hadlerinden dolayı emekliliklerini isteyenlerin intibaklarının bu doğrultuda yapılması. 

Başarılı Astsubayların Subay kadrolarına geçişteki kadro oranlarının artırılması, dış kaynak yerine içeride bu mesleğe gönül verenlerin önünün açılması. Bu madde de Genelkurmay teklifinde ye alıyor. YAŞ MAĞDURU Astsubaylar bu haklardan da mağdur edilmişlerdi. 28 Şubat sürecinde verilmeyen bu şekilde hakların verilmesi ve intibaklarının emsalleri ile beraber yapılması. 

Tazminatların emekliliğe yansıtılması ki görevde iken yaşanılan yıpranma emekli olunduğunda bitmiyor yaşın ilerlemesi ile yıpranma süreci de hızla ilerliyor. BU durum göz ardı edilmemelidir. 

Astsubaylardan Fakülte, Yüksek lisans ve Doktora mezunlarına derecesinin 

karşılığı rütbenin de verilmesi. 

Mecburi hizmetin alınan eğitim ile orantılı olması. Belki Astsubayların tamamının lisans seviyesinde eğitim almalarından sonra Subay ve Astsubaylarda aynı sür adil olabilir. 
Genelkurmay teklifinde Subay ve Astsubayların mecburi hizmetleri 10 yıla indirilmesi öngörülmüştür. Hali hazırda Meslek Yüksek Okulu mezunu Astsubayların aynı sürede mecburi hizmete tabi olması adil değildir. Eşitliğin sağlanabilmesi açısından da Astsubay Akademisinin açılması işlemlerine bir an önce başlanmalıdır. 

Astsubayların Lojman kontenjanlarının artırılması, lojman imkanlarından yararlanamayan astsubaylara ciddi bir lojman tazminatının ön görülmesi gündeme alınmalıdır. 

Astsubaylara verilen oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması teklifi de oldukça sevindiricidir. Subaylara verilmesi düşünülmeyen disiplin cezalarının Astsubaylara verilmesi doğru değildir. 


Bunu gibi Astsubayların sosyal hayat seviyelerinin artırılması görev verimini artıracaktır. Erken yaşta emekli olarak dışarıda iş aramak zorunda kalmayacaklar, en verimli çağlarında ordumuza 


ve milletimize hizmet edebileceklerdir. 
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Bu noktada Maslow teorisi veya ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini hatırlatmak konunun önemine katkı sağlayacakır. ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. 


Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini sözkonusu etmektedir. Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. 


Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir. 


Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım) 

Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği) 

Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık) 

Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı) Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) 


a e e Di 


Maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır. 


Belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur. Örnek olarak günlük olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur. 


Belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.|3| 


Astsubaylar bu teoriye göre henüz belki ilk basamağındalar. İkinci basamağa çıkıp çıkamadığı tartışılmalıdır. Toplum olarak belki geniş bir kitle bu durumda. Ama askerlik görevinin en ağır noktasını, yani icra kısmını yüklenen Astsubayların daha üst basamaklarda ihtiyaçlarını gidermeleri Peygamber ocağı olarak gördüğümüz ordumuzun ve Ülkemizin selameti açısından çok önemli olduğuna inancım sonsuzdur. 


Aynı şekilde emekliliklerine yansıtılacak iyileştirmelerle de huzurlu bir emeklilik yaşayarak mesleğin tercih edilme oranını ciddi bir biçimde artırılmış olunacaktır. 


Ahmet TÜRKAN - 18 Mayıs 2012 
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MOBBİNG VE KÜRTAJ 


Mobbing konusuna birkaç defa değinmiştim. Kişilik haklarının bir ve ya birkaç kişi tarafından sistematik olarak hile, desise, baskı yolları ile ihlal edilmesi olarak özetleyebiliriz. 


Mobbing kavramı Latincede “kararsız kalabalık”anlamına gelen “mobile vulgus”sözcüklerinden oluşur. “Mob”sözcüğü kanundışı şiddet uygulayan kalabalık, “mob”fiili ise “ortalıkta toplanmak, saldırmak veya rahatsız etmek”anlamlarına gelir. Mobbing literatüre yeni giren bir kavram olduğu için Türkçe karşılığı konusunda henüz bir netlik bulunmamakta ve bir terminoloji sorunu yaşanmaktadır. Konu üzerine araştırma yapanlar, bu olguyu tek bir sözcükle ifade etmek yerine kavrama Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik terör, işyerinde psikolojik şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” gibi tanımlar kullanmışlardır. Ancak kavram, yabancı dilden Türkçeye geçmiş birçok diğer sözcük gibi zaman zaman orijinal İngilizce söyleniş şekliyle yani “mobbing” olarak da kullanılmaktadır. 


Kavram, ilk olarak Alman bilim adamı Heinz Leymann tarafından 1980'li yılların başında işyerleri için kullanılmıştır. Leymann, psikolojik tacizi; bir veya birkaç kişi tarafından diğer 

bir kişiye yönelik, düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle, sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik terör şeklinde tanımlamıştır.Araştırmacıya göre psikolojik tacize maruz kalan kişi savunmasız ve çaresiz hale gelir. Leymann, bu duruma yol açan psikolojik taciz davranışlarının sıklığının en az haftada bir ve süresinin en az altı ay olduğunu ve bu süreç sonunda ruhsal, psikosomatik ve sosyal açıdan kötü sonuçlar ortaya çıktığını belirtmiştir. Leymann bu tanıma geçici çatışmaları dâhil etmemiştir.|1| 


Aslında bu “insanın içinde taşıdığı kötü karakteri dışa vurması”, hedef seçtiği kişinin kişilik haklarını, öz güvenini, öz saygısını yok ederek yıldırmak ve istediği sonuca ulaşıncaya kadar devam ettirmek olarak da açıklamak mümkün. 


Başlığı neden Mpbbing ve Kürtaj olarak seçtim. 


İşyerlerinde en sık rastlanan mobbing türü cinsel saldırıdır. Bizzat araştırmalarım ve izlenimlerimle konuya vakıfım. Hele hele adı İslami şirketler olarak lanse edilen firmalarda bu tür olayların yaşanmasına tahammül edemiyorum. Olayı İslami fetvalara dayandırmaya çalışan adi heriflerden de nefret ediyorum. 


Özellikle özel şirketlerde üst yönetimin gözlerine kestirdikleri bayanlara yönelttikleri son derecece adice ve yıldırıcı metotlar kullandıklarını duymayan varmıdır? diye sorsam eminim pek çok kişi evet diye cevap verecektir. Gereksiz mesailere bırakma, kullandığı bilgisayarı casus yazılımlarla sürekli izleme, gerekli gereksiz azarlama veya gerekli gereksiz aşırı ödüllendirme. 
Yaptığı en basit işi bile başkaları önünde riyakarca överek kişiyi utandırma ve sonra koz olarak kullanma. Pek çok bayan bundan rahatsız olmasına rağmen işinin kaybetmek korkusu ile maalesef tuzağa düşmektedir. Bazılarına ise hak etmediği halde verilen mevki makam ve yüksek maaşlar kişiyi baştan çıkartmakta ve farkında olmadan mobbing kurbanı yapmaktadır. Çünkü mobbing uygulayan zalim, kurbanın hassas olduğu konuları uzun süre takip etmekte ve sonra harekete geçmektedir. 


Nasıl önlenebilir. 
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1. Mobbing uygulayanlara ciddi yaptırımlar getirilmelidir. 


2. Zina tekrar suç olarak tanımlanmalı ve ciddi cezalar getirilmelidir. Eğer zina suç olarak tanımlanmaz ve uygun kanunlar hazırlanmaz ise bu zulüm devam eder gider. Kadınlar mağdur olurlar. 


Bu zulme uğrayan kadınlar kürtaj yaptırmak zorunda kalırlar. Bu zulmün engellenmesi gereklidir. 


Evli kadınların kendi eşinden olan evlatlarına kıyabileceklerine pek ihtimal veremiyorum. 
Çünkü sevgi tohumları ile oluşan tomurcuğa sanıyorum kimse kıyamaz. Problem gayrı meşru yaşantıdan kaynaklanan istenmeyen hamileliklerdir ki sonucu kürtaj ile kapatılarak saklanmak yoluna gidilmektedir. 


Bu manzara bir şekilde ortaya çıktığında aileler dağılmakta, çocuklar ve sadık eşler ciddi yara almaktadırlar. 


Kürtaj konusunu gündeme taşıyan Sayın Başbakanımıza ve ilgili bakanlara sesleniyorum. 


Lütfen “ZİNA SUÇ SAYILSIN”. Azgın patronların ve genel müdürlerin tasallutu altında çalışmak zorunda kalan bayanların mağduriyetleri giderilsin. Asıl suçun önü alınırsa kürtaj sorunu zaten kendiliğinden çözülecektir. Parası bol, nefsi azgın patronlar zaten bu işi bir şekilde çözüyor. 


Olan zaten mağdur durumdaki gariplere oluyor. Her zaman olduğu gibi. 


Ahmet TÜRKAN - 07 Haziran 2012 


(1| http:/ /www.scribd.com/doc/75498076/ Psikolojik-Taciz-Alg6C490B1s0C490B1nC47oB1n-Orgutsel-Guven-Uzerindeki-Rolu 
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HER KİŞİYE DEĞİL ER KİŞİYE 


Emekli Tümgenerel Naci BEŞTEPE'nin İlk Kurşun adlı internet sitesinde 18 Haziran 2012 
tarihinde yayınlanan yazısına demokratik kurallar dahilinde bir cevaptır. 


Emekli Paşamız elbette demokrasiyi çok abartmış olmalı ki müstafi Genelkurmay Başkanı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının toplu isyanını toplu istifa olarak algılamış. 
Paşamıza emeklilik pek yaramamış çok demokratik olmuş. Paşamızın yazısına satır satır ve de hatırı sayılır bir asker cevabıdır. 


HERKESE NASİP OLMAZII| 


Naci Beştepe 
18 Haziran 2012 


» Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları istifa etmişti. 
Demokratik kurallar içerisinde gösterilen bir tepki idi. 


Askerlik kendi içinde demokratik değildir Sayın Paşam. Emir komuta ve mutlak itaati esas alan 
bir meslek nasıl demokratik olabilir. Madem demokratik kurallar vardı da neden son 50 yılda 2 
darbe 2 muhtıra bir e-muhtıra yaşadık. Neden demokrasinin beşiği Avrupa'da darbeler olmuyor da zoraki demokrat Türkiye'de ikide bir asker kendine vazife icad ediyor. 


» Kamuoyuna verilmek istenen mesaj/mesajlar vardı. 


Asker kamuoyuna mesaj veremez. Darbe ve vesayet zihniyetinin ürünü olan kamuoyuna mesaj vermek darbeye teşebbüs suçudur. 4 Generalin toplu istifası toplu isyandır ve cezalandırılması gerekirdi, yapılmadı. Yani aslında affedildiler. Cezalandırılmaları lazım iken demokratik kurallara uyulup bir sonraki komutan görevlendirilmiştir. 


». Altı saat içinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşerek boşalan koltuğu doldurdu. 
İstifalar tartışılamadı bile. 


Çok şaşırmış bir haliniz var. Demokrasi işte böyle bir şey. Anlayamamışsınız. 
». KendisijJ.Gn. Kidi. Normalde istifalara katılması beklenirdi. 


Toplu isyana katılmayan komutanı eleştirmenizi demokrasi ile nasıl ilişkilendirdiniz, anlaşılamadı. 


» Zayıf olasılıkla, istifa edenlerce devam etmesi istenmiş olabilir. Kuvvetli olasılık ise istifa etmeyi kabul etmemiş olmasıdır. 
Hiç olmazsa 2-3 gün beklese, sonra gene koltuğu kabul etseydi bile yeterdi. 
Sayesinde istifalar güme gitti. 


Yani işlerin rayında gitmesini anlayamadınız; öyle mi? 


» YAŞtoplantılarında oturma düzeninde değişiklik yaparak Başbakan'ın yanında oturmaya son verdi. TSK'nın itibar kaybetme sürecine gönüllü katkı verdi. 


Normalleşme başladı diyelim paşam... 
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» YAŞ'daiplerin el değiştirdiğini gösterdi. 
Oturum fotoğraflarını Orduevlerinin panolarında sergilettirerek gözlerin içine soktu. 
» 30 Ağustos Zafer Bayramı sanki eğlence imiş gibi, şehitler bahane edilerek kutlanmamasına yol verdi. İptal talep eden beyler düğünlerde boy gösterip göbek attı. 


Asker teröristle çatışırken golf oynayan paşaları unuttun galiba. Bu sıkıntıların çoğu bu yüzden. 
Bu sözleri keşke sarf etmese idiniz. 


e» Topuk selamı ve belden iki büklüm eğilmesi ile medyada geniş yer buldu. 
“Asker eğilmez” ilkesini de ikiye büktü. 
“Eğilmedi, flaşlardan dolayı öyle görüldü” sözleri ise gülünçtü. 


Asker başkomutana selam verir paşam. Emekli olunca topuk selamını unutuvermişsiniz. 


» 27 Aralık Garnizon Koşusunun; KHO- Gençlik Cad.-Anıtkabir güzergahından yaptırılmasına sessiz kaldı. Ankaralıların askerleri görmemesi için daha iyisi olamazdı. 


Sincan'da tankları halkın asker görmesi için mi yürümüşlerdi Paşam? Balans ayarı demişlerdi halbuki. 


» Orduevi düğün salonlarına; sarık-cüppe-çarşaf gibi çağ dışı ve devrim yasalarına aykırı kıyafetlerle girişi yasaklayan yönergeyi değiştirdi. 
Bu uygulamaya paralel olarak Adıyaman İl.J.K türbanlı öğrenciye diploma vererek bir ilke imza attı. 


Normalleşme başladı paşam. Hani demokrasi var ya...? 
» Balık koktu. 
Evet bu sözünüz çok doğru. Bazı büyük balıklar kokmuştu şimdi kokan balıklar ayıklanıyor. 


» Askeri sosyal tesislerden rütbe ve kıdeme göre faydalanma uygulamasına son verdi. 
Oysa, sadece askeri kurumlarda değil, sivil-resmi- özel kurumlarda da uygulanmaktadır. 

Askeri sosyal tesislerdeki abartılı uygulamalar düzeltilebilirdi. 
Düzenlemeyle; askeri protokolde esas olan rütbe ve kıdem esasına, dolayısıyla disipline de zarar verildi. 


Demokrasiyi yine hatırlatmam gerekecek Paşam. Demokrasi...! 
e Devlet protokolünde Gnkur. Bşk. yerini korurken, kuvvet komutanları ve generaller geriye itildi. Diyanet Işleri Başkanı öne geçti. Tuğgeneraller dışarıda bırakıldı. 
TSK burada da itibar kaybı yaşadı. 


Bu kadar kısa sürede bu kadar başarı(!) herkese nasip olmaz. 
Devamını bekliyoruz. 


Demokrasiiii...! 


» Sayın Genelkurmay Başkanı kutlanmaya değer. 
TSK gelenekleri ve anlayışına göre komutan aynı zamanda BABA sayılır. 
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Gnkur. Bşk., eğer Başbakan veya Cumhurbaşkanı'na devretmezse TSK personelinin babasıdır. 
Bu BABALAR GÜNÜ ona kutlu olsun. 


Gönülden bir kutlama SİLİVRİ, HASDAL, HADIMKÖY, MALTEPE, 
SİNCAN ve MAMAK'ta hukuksuzluğun ve kindarlığın tutsağı YİĞİT, YURTSEVER BABALAR'a. 


Evet; İnançları yüzünden TSK'dan atılan 1600 kişi yetim kalmıştı. BABALARI darbe planları yapıyor, inançlı evlatlarını dışlıyordu. Fişleyip olmadık suçlar isnat ederek gelecekler karartılıyor, ocaklara hüzün düşüyordu. BABALAR başka işler peşindeydi. 28 Şubat sürecinde her bir BABA büyük firmalardan ve bankalardan haraç toplamakla meşguldüler. Anlarsınız ya racon kesiyorlardı yani. Hortumlamalar alıp başını gitmişti. 


Bunlar sizin BABALARINIZDI. Kendini Cumbaba ilan edip sülalesine memleketi hortumlatanlar da sizin babalarınızın sınıfındandı. 


Bizim babalarımız namusları ile çalışıp kazanmak peşindeydi. 


Sizin anladığınız manadaki BABALIK devri, racon kesme devri bitti. Artık demokrasi var. Suç işleyen ceza görür. 


» Beni, dürüstlük ve insan sevgisi mirası ile ödüllendiren rahmetli babam da ışıklar içinde yatsın. 


Son cümlenizin iyi niyet içinde söylenmiş olduğundan varsayımla cevap vermeyeceğim. 


Sayın Paşam. Demokrasi dersi zor anlaşılır. Emek vermek gerek. Demokrasiyi anlamak için üniformalardan sıyrılmak gerek. Siviller gibi düşünmek gerek. 


Daha çok yazar çok söylerim de demokrasinin de bir sınırı var Paşam. 


Ahmet TÜRKAN - 20 Haziran 2012 


(1Jhttp:/ /www-ilk-kursun.com/ haber /108743 


ÇESİLDUM UŞAĞUM 


Fıkralardan ders almak bizim mizacımızdan. Malum Temel ve İdris çok sıkı dosttur ve yedikleri içtikleri ayrı gitmez. İki kafadar Amerika'ya gitmeyi kafalarına koymuşlar ama nasıl gidecekler. 
Para yok. Pasaportları da yok. 


-Biz Karadenizli değil miyuk ? 
-Heee! 
- Ozaman yüzeruk da uşağum.! 


Atlamışlar Trabzon sahilinden Karadeniz'in soğuk sularına şapada şupada yüzerek varmışlar Marmara'ya. Ege, Akdeniz, Atlas Okyanusu derken Amerika sahillerinin ışıkları uzaktan görünmüş. Temel İdris'e dönmüş. 


- o Ula uşağum ben çesildum geriye döneyrum demiş ve başlamış geri kulaç atmaya.... 


Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına yönelik tartışmalar sürerken Sayın Başbakanımızın kaldırılma çalışmaları başlatılsın talimatı var şeklinde basına yansıdı. Dün Mecliste görüşülmüş ve MHP karşı çıkarken darbelerin baş destekçisi CHP ve terör örgütünün Ankara temsilcisi BDP olanca hırsları ile tasarıyı desteklemişler. Hatta bu konuda peş peşe tasarılar hazırlayıp konuyu ajite etmekle meşguller. Şimdi gelelim gelişmelerin iç yüzünü ortaya sermeye. 


ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER VE SES KAYITLARI 


Medyada birbiri ardına ses kayıtları patlıyor. Ortak nokta yeni bir düzenleme ile Balyoz ve darbe sanıklarının serbest kalacakları ve sorumlulardan hiç acımadan hesap sorulacağı. 


Yani tutukluluk halleri devam eden kişiler davalarını ispat etme tutumunda değiller. Öyle anlaşılıyor ki onlar hala birilerinden hesap sorma derdindeler. Bir şekilde özel yetkili mahkemeleri saf dışı bırakıp mahkeme safahatını kadük bırakmak ve cuntalaşma ve zulme devam etmek. Fişlemelere ve TSK'da 28 Şubat sürecinde yapılan kıyıma daha şiddetli bir şekilde devam etmek. 


Tabi ki bu tutuklamalar ve davalar mevcut iktidarın zamanına denk geldiği için önce iktidar partisinden yani AKP'den ve ona gönül verenlerden hesap sorulacak. 


Diğer partiler ne olacak peki. Onların bu davalardan dolayı tutuklu vekilleri var. Yani tutukluluk halleri devam ederken aday gösterilenler ve vekil seçilenler var. Dolayısı ile zaten sistem delinmek için vekil kılıfı hazır. 


Devam eden davalar sonuçlanmadan suçlular cezalarını almadan suçsuzlar beraat etmeden yapılan her türlü tasarruf cinayettir. Evet uzun süren davalar sıkıntı veriyor doğru, bunu hukuk işletilerek yapmak gerekirken savcılara göz dağı vermek yetkilerini almak hele hele özel yetkili mahkemeleri kaldırmak bir facia olur. 


Biraz hukuk bilen, biraz vaziyeti koklayan işi yarım bırakmanın nasıl sonuçlar vereceğini bilir ve böyle bir hukuksal durumu kaldıralım diyemez. Dememelidir. 
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Davalardan sıkılanlara çözüm bu işin hızlandırılması varsa masumlar bir an evvel hürriyetlerine kavuşması ve suçluların cezalarını çekmeleridir. 


CHP ve BDP'nin tavrını okumak zor değil. Darbenin ve darbecilerin avukatları elbette müvekkillerini savunacaklar. 


Ses kayıtlarına takılan söylemler bu işin bir öç alma şekline çevrileceği. 
Yani iç savaş bile göze alınmış durumda. 

Bu işin vebalini kaldırabilecekseniz; Buyurun kaldırın ÖYM”leri. 
Suriye'de dökülen kana vicdanımız isyan ederken; 


Kendi öz vatanımızda kan dökme niyetiyle oyunlar oynanırken, Allah korusun kan dökülürse 
vicdanlar susacak mı...? Ahmet TÜRKAN - 29 Haziran 2012 
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28 ŞUBAT MEDYASI İŞ BAŞINDA 


28 Şubat sürecinde dönemin iktidarına ve siyasilerine savaş açan, askerleri kışkırtan ve hem o 
dönemde mağdur edilerek YAŞ kararları ile sorgusuz sualsiz mesleklerinden re'sen emekli edilen binlerce asker, sivil memur ve de dönemin siyasilerini hedef haline getirerek 28 Şubat post Modern Darbesine zemin hazırlayan eyyamcı medya yine işbaşında. 


3 Eylül 2012 tarihinde Aydınlık gazetesinin yalan haberi ile ortaya atılan ardından Milliyet 
gazetesi ve 28 Şubatçı Uğur Dündar'ın köşe yazıları ile devam eden süreçte SADAT Uluslararası 
Askeri Danışmanlık ve İnşaat A.Ş. ve kurucuları hedef alınmış ve AKP ile ilişkilendirilerek 28 
Şubat sürecine benzer bir karalama faaliyetine başlanmıştır. 


Çamur at izi kalsın türünden gerçekler bilinmeden ve yapılan açıklamalara aldırış etmeden sürdürülen kampanya aslında SADAT A.Ş.nin tanıtımına katkıda bulunacaktır. Kuruluşu ve faaliyetleri tamamen yasal olan ticari bir şirketin hedef gösterilmesi ne ticari etik açısından nede basın açısından makul sayılabilecek bir durum değildir. 


http:/ /www.sadat.com.tr/ sitesinden şirketin faaliyetleri ve bu güne kadar yapmaya çalıştıkları ve hedefleri kolaylıkla görülebilecektir. 


Uluslar arası faaliyette bulunan bir şirket her iki ülkenin ticari normları ve stratejik konuları baz alınarak yürürlüğe konulabilir. Hele hele askeri danışmanlık konusu hem Milli Savunma Bakanlığının hem de muhatap alınan Ülke Savunma Bakanlığının karşılıklı mutabakatı olmaksızın ele alınması ve yürütülebilmesi mümkün değildir. 


Bugün Dünya üzerinde 70'in üzerinde benzeri olan ve tamamen legal olan şirketler dünyanın pek çok ülkesine bedeli mukabil hizmet vermekte ve faaliyetlerine yasal zemin üzerinden devam ettirebilmektedirler. 


Bu konuda SADAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı E.Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ'nin açıklamalarına bakmak yararlı olacaktır. 


“SADAT A.Ş. Merkezi, Aydınlık Gazetesinin başlattığı, taraflı maksatlı ve iftiraya varan iddialar ihtiva eden 03 Eylül 2012 tarihli gazetesindeki yazısından sonra, basınımızın ilgi odağı haline geldi ve özellikle 04 Eylül 2012 günü yazılı ve görsel basın mensuplarımızı merkezimizde bilgilendirmeye çalıştık. 


Bu arada, Ulusal Kanal muhabirinin röportaj talebini de kabul ettik. Beklentimiz, doğruları anlatınca, yanlış yapmaktan vazgeçecekleri istikametinde idi. 


Aynı düşünce ile, Şirketimizin önüne gelip bizi protesto girişiminde bulunan, İstanbul İl Başkanı önderliğindeki Işçi Partisi grubunun temsilcilerini, başka bir Televizyon Kanalının muhabirleri ile röportaj çekimi yapıldığı halde, görüşmek üzere odamıza davet ettik. 


Ama maalesef ne Ulusal Kanal muhabiri ve Televizyon yöneticilerinden, basın mensuplarında olması gereken, objektif habercilik ilkelerini; ne de ©“ Yasadışısınız, burayı dağıtmaya geldik” diyen, söz konusu parti yöneticilerinden, siyasetçide olması gereken ülke menfaatlerini öne çıkaracak geniş bakış açısını göremedik. 
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İlgili Parti temsilcileri, yapılmakta olan televizyon çekimi tamamlanıncaya kadar, birkaç dakika bekleme sabrını gösteremeyerek, Şirket merkezini terk etmişlerdir. Şirket önüne gelişleri, çıkardıkları kuru gürültü ile çevreye rahatsızlık vermekten ileri gidememiştir. 


Röportajda, Aydınlığın iftiralarını doğrulatmaya çalışan Ulusal Kanal, açıklamalarımızın başını sonunu keserek ve anlaşılmaz hale sokarak Gazetenin kuyruğuna takılmış ve yanlı yayınını iki gündür sürdürmektedir. 


Bizi haber yaptıkları ilk sayılarında Şirket Merkezimizi “ Kontrgerilla Merkezi”, yayının ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde “Gladyo Merkezi”, beşinci gününde de “İslamcı Gladyo Merkezi olarak vasıflandıran Aydınlık yalan, iftira ve hayal mahsulü yayınlarını beşinci günde de devam ettirmiştir. 


İlk günkü yayınlarında ileri sürdükleri iftiralarına ilk açıklamamızda yeterli cevap verilmişti. 


İkinci günde Web Sitemizden alınan bilgi ve görüntülerin yanı sıra, bizim “Ulaşlı Kampında keşif yaptığımız iddia edildi. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ulaşlı Kampının bulunduğu bölgeye hiç gitmedim. Halen yerinin neresi olduğunu da bilmiyorum. Böyle bir yalanı nereden bulup yazıyorlar şaşırmamak mümkün değil. 


Üçüncü gün de danışmanlarımız ve çalışanlarımız arasında bulunan, E. SAT B.çvş. Mehmet Emin Koçak hakkında gerçeği çarpıtan ve yansıtmayan haberlere yer verildi. Aslında B.çvş Mehmet Emin Koçak mağdur edilmiştir. Poyrazköy'de gömülü mühümmatı ihbar eden bulunamayınca suç, amirleri tarafından, M. Emin Koçak ile birlikte inançlarını yaşama gayretinde olan diğer üç arkadaşı üzerine atılmış, kanıt bulunamayınca ceza vermek için bahane aranmış, ABD'de açılacak Savunma Sanayi Fuarında SAT Malzemelerindeki gelişmeleri tespit amacıyla katılmak için izin aldığı halde, Fuar tarihindeki değişiklik nedeni ile Yurt dışına çıkış tarihi farklı olduğu için bu suç sayılmış ve cezalandırılmıştır. 28 Şubat döneminde inançlarından dolayı yüzlerce subay ve astsubay nasıl silahlı Kuvvetlerden çıkarılmışsa, M. Emin Koçak da benzer şekilde linç işlemine tabi tutularak, izinsiz yurt dışına çıktığı bahane edilerek 

kendisine disiplin cezası verilmiş ve emekli olmak zorunda bırakılarak mağdur edilmiştir. 


SADAT A.Ş. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen E.J.Yzb. Bülent Demir, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak etmediği gibi, Yönetim Kurulunun fotoğraf karesine girmek için dahi katılamamış ve görevinden istifa talep etmiş, 

bu talebi de 11.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Web Sitemizden ve daha önce basılan broşürümüzden isminin çıkarılmadığı, Aydınlığın Sitemizdeki Yönetim kurulu Üyeleri ile Danışmanlarının yayınlanması ile fark edildiğinden, E.J. Yzb. Bülent Demir'in ismi ilgili listelerden silinmiştir. Web Sitesinden E.J.Yzb. Bülent Demir'in isminin bu gerekçe ile silinmesi gibi basit olay dahi, ilgili Gazete tarafından “Bülent Demir saklanmak isteniyor” şeklinde manşet yapılmıştır. Hayret ki ne hayret! 


Aydınlık, SADAT'ı karalama kampanyasının beşinci gününde, SADAT, ASSAM, ASDER ve Üsküdar Üniversitesi ile müştereken hazırlanan ve 30 Aralık 2011 Tarihinde TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna gönderilen, Yeni Anayasa'da olmasını istediğimiz ilkeler; TBMM Komisyonlarını ziyaretlerimizde TBMM Üyeleri ile, basın toplantısı yaparak basınımız 

ve Milletimizle, Sivil Toplum Kuruluşlarının Anayasa Uzlaşma Komisyon Üyelerine yaptıkları tanıtım toplantılarında açık bir şekilde ifade edilmiş, teklifimiz kitapçık haline getirilerek dağıtılmış ve ASDER Web Sitesinde ve şahsıma ait Web Sitemizde yayınlanmıştır. Bu teklifi yeni görene günaydın demek gerekir. Önerilerimizin ülkemizde barışı, refahı ve güveni sağlayacağına, Ülkemizin yönetim tarzını ileri demokrasi uygulayan Devletlerin düzeyine 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çıkaracağına inanıyoruz. Önerilerimizle gurur duyuyor ve arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 


Aydınlık Gazetesinin beş gündür devam eden yalan haberleri, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Sayın Ali Rıza Öztürk, Sayın Bülent Tezcan ve Sayın Ali İhsan Köktürk'ü de etkilemiş, Milletvekillerimizi, yayınları gerçek kabul ederek ve bu gazetenin iftira niteliğindeki iddialarının bazılarını tekrarlayarak, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a sorular sormaya sevk etmiştir. Aslında bizim ilk açıklamamız bu Milletvekillerimiz tarafından görülebilmiş olsaydı, zannederim kendileri de tatmin olur ve kötü maksatlı yayına itibar etmezlerdi. 


Milletvekillerimizin Aydınlık Gazetesi vasıtasıyla, Başbakanımıza ve Milli Savunma Bakanımıza sordukları sorulara da açıklama getirerek, tereddütlerin ortadan kalkmasını isteriz. 


Sayın Ali Rıza Öztürk “SADAT adlı şirketin, özel bir şirket olarak kurdurulduğu, Suriye Muhaliflerine çeşitli kamplarda eğitim verdiği doğrumudur?” sorusunu sormaktadır. 


Doğru değildir. Yurt Savunmalarında, Silahlı Kuvvetlerini, köklü askeri geleneğe sahip ülkelerin birikiminden yararlanmak isteyen dost ülkelerin bu ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, günlük siyasetten bağımsız olarak, Ülkemizin Silahlı Kuvvetlerinin yetişemediği ülke ve askeri sahalardaki boşluğu doldurmak üzere milli sorumluluk hisseden kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu, yasal bir şirkettir. 


SADAT, Şirket ana sözleşmesindeki faaliyetlerini aktif olarak yerine getirmek için henüz, 
5201 ve 5202 sayılı yasaların gerektirdiği prosedür tamamlanmamıştır. Bu yasalar gereği, 
SADAT tarafından hazırlanan “Tesis Özel Güvenlik El Kitabı” (TÖGEK) üç aydır, yasaların görevlendirdiği Makamlar tarafından incelenmektedir. Bu bakımdan SADAT' ne çeşitli kamplarda Suriye Muhaliflerine ne de başka bir Ülkeye bu güne kadar hiç bir eğitim vermemiştir. 


Milletvekilimizin ikinci sorusu da; “Doğru ise bu tür faaliyetler, hem Türk Yasalarına hem de Uluslararası yasalara göre açık suç değil midir?” şeklindedir. 


“ Eğitim verdiği doğru değildir. Ancak TÖGEK'in ilgili Makamlar tarafından onaylanmasından sonra, SADAT''ın vereceği eğitim, hem kendi yasalarımıza, hem de Uluslararası yasalara göre hiç bir suç unsuru taşımayacaktır. Çünkü eğitimler, yabancı Ülkelerin kendi vatanlarını savunmak ve işgalcileri kovmak için oluşturdukları meşru Silahlı Kuvvetlerinin bu görevlerini yapabilmeleri için duydukları eğitim ihtiyacını karşılamak üzere verilecek, hizmetin her safhasında, Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde ve tamamına yakını o ülkelerin toprak, tesis ve silahları ile yapılacaktır. Kendi Ülkemiz ve ilgili Ülkeler bu faaliyetlerini zaten kendi askeri eğitim müesseselerinde yürütmektedirler. Bu faaliyetler ne kadar meşru ise, TSK'nın bazı ülkelere verdiği askeri eğitim desteği ne kadar meşru ise, SADAT'ın faaliyetleri de o kadar meşru olacaktır. 


Sn. Ali Rıza Öztürk üçüncü olarak da; “Şirket bu zamana kadar TSK'nın Ulaşlı Kampı dışında hangi kamp ve tesislerde kimlere eğitim vermiştir ve vermektedir?” sorusunu sormuştur. 


SADAT'ın Ulaşlı Kampı ile hiç bir ilgisi olmamıştır. Bizzat keşif yaptığım ileri sürülen bu kampın yeri, halen dahi tarafımızdan bilinmemektedir. Ne bu kampta ne de bir başka kamp ve tesiste SADAT, ne Suriye Muhalefetine ne de bir başka Ülke mensuplarına bu güne kadar hiç bir eğitim vermemiştir. Bu iddia, tamamen Aydınlık Gazetesinin ileri sürdüğü yalan ve iftiradır. 


Sayın Bülent Tezcan da Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, ilgili Gazetenin iftiraları ile ilgili bazı sorular sormuştur. 


İlk soruları; “SADAT isimli Şirket ne yapmaktadır?” olmuştur. 


SADAT A.Ş.'nin ne yapacağı, 28 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 
Buna göre SADAT A.Ş. Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Organizasyon ve kullanılmasında danışmanlık, yabancı Silahlı Kuvvet personeline, Ülkelerini savunmaları için ihtiyaç duyacakları konularda eğitim vermek ve yine yabancı Silahlı Kuvvetlerin Ülkelerini savunabilmeleri için talep ettikleri harp silah ve araçlarının tedarikinde aracılık yapacaktır. 
Bu faaliyetlerini de 5201 ve 5202 sayılı yasaların belirlediği şekilde Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde gerçekleştirecektir. Bu yasaların gerektirdiği Bakanlık tetkikleri henüz tamamlanmadığı için SADAT şu anda, sözleşmesinde belirttiği faaliyetleri yapamamakta, sadece onay sonrası için hazırlık yapmaktadır. 


İkinci Soruları; “Gayri Nizami Harp eğitimi verdiğini internetteki Web sitesinden duyuran bir şirket yasal mıdır?” şeklindedir. 


Gayri Nizami Harp (GNH), Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin Yurtlarını savunmada kullanmak üzere yaptıkları meşru bir organizasyondur. Ülkelerin savunulması için nizami teşkilatlanma ne kadar meşru ise, işgale uğraması halinde, işgalciyi vatanından kovmak için mutasavver işgale uğrayabilecek bölgelerinde, barış zamanından itibaren sivil vatandaşlarını organize etmesi ve onları eğitmesi de o kadar normal ve meşrudur. Meşru olmayan, bu maksatla eğitilen insanları, darbeci veya diktacı zihniyetle kendi insanına karşı kullanılmasıdır. Buna bakarsak, nizami kuvvetler de darbeci ve diktacılar tarafından kendi halkına karşı kullanılmaktadır. GNH'ı gayri meşru sayanların nizami orduyu da gayri meşru sayması gerekir. Burada sap ile saman birbirine karıştırılmamalıdır. TÖGEK onaylandıktan sonra, SADAT'ın muhatabı meşru Devletlerdir. SADAT'ın sivil vatandaşlara, sivil müesseselere ve terör örgütlerine eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. 


Üçüncü soru ile de; “Ordu dışında böyle bir örgütlenme hem Türk Yasalarına, hem de Uluslararası hukukta suç oluşturmakta mıdır?” diye sormaktadır. 


Örgütlenmeden ne kast ettiğiniz önemlidir. SADAT Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş, faaliyetlerini 5201 ve 5202 sayılı kanunlar hükümlerine göre yürütmek durumunda olan bir ticari şirkettir. Dünyada, bu alanda faaliyet gösteren 70'in üzerinde özel şirket bulunmaktadır. Dolayısı ile iç, dış ve savaş hukuk kurallarına göre tamamen yasal bir ticari Şirkettir. Ne kuruluşunda, ne de ana sözleşmesine koyduğu faaliyetlerinde suç teşkil edecek bir unsur bulunmamaktadır. Bilakis emsallerine nazaran şeffaf ve talep eden yabancı ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamayı amaçlayan bir mefkureye de sahiptir. 


Dördüncü soru; “Şirket giderleri nerden sağlanmaktadır? Şeklindedir. 

SADAT A.Ş. Ticari bir kuruluştur. Giderleri hissedarlarının yaptığı sermaye ödemelerini ile karşılamaktadır. Bu güne kadar ne bir devlet katkısı, ne bir yabacı devlet hibesi, ne bir teşvik kredisi, ne bir banka kredisi, ne de bir bağış almamıştır. SADAT A.Ş. kendi yağı ile kavrulan, bağımsız, rakipsiz, milli ve manevi mefkuresi olan bir ticari şirkettir. 


Beşinci soru; “Bu şirket TSK'nın arazilerini kullanmakta mıdır? Şeklindedir. 


Kesinlikle hayır. Şirket idare merkezi dışında henüz bir tesisi yoktur. Bu tesiste de kiradadır. 
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Altıncı soru; “SADAT'ın Suriyeli silahlı Gruplara eğitim verdiği doğru mudur?” şeklindedir. 


Kesinlikle doğru değildir. Aksi bütün iddia ve haberler yalan, iftira, hayal mahsulü ve karalama amaçlıdır. Bu iftiralarla ilgili yasal hakkımızda hukukçularımız tarafında kullanılacaktır. 


Yedinci soru; “Kamuoyunun da yakından takip ettiği Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy soruşturmalarında SADAT Yöneticilerinden destek alındığı doğru mudur?” şeklindedir. 


SADAT Yönetici ve çalışanlarının bu davaların soruşturma safhasında destek verdiği hususundaki haberler de tamamen yalan, iftira, hayal mahsulü ve karalama amaçlıdır. 


Aydınlığın yayınının beşinci gününde Sn. Ali İhsan Köktürk de, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılmasını istediği bir soru önergesi vererek, bir kısmı önceki Milletvekillerince de ifade edilen yedi soru sormaktadır. 


Sn. Milletvekilinin sorularından beşi, Sn. Bülent Tezcan'ın soruları ile paralellik gösterdiği için, farlı gördüğümüz iki sorusuna açıklık getirmek istiyorum. 


Birinci konu; * “SADAT'ın kuruluş sürecinde kurucu ve danışmanları ile AK Parti arasında herhangi bir görüşme yapılmış mıdır?” 


Şirket Ana sözleşmemiz hazırlanıp İstanbul Ticaret Odasına sunulduktan sonra, Türkiye'de birilk olacak bu projenin tanıtılması amacıyla, randevu talebimize cevap veren Hükümet üyesi ve bazı Milletvekillerimizle görüşmeler yapılmıştır. Tamamen bilgilendirmeye yöneliktir. Bu tür temaslarımız gerek şahsi gerekse ASDER Web sitelerinde yazılmıştır. 


İkinci Konu; “İrticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesi ile ordu ile ilişiği kesilen ve kontrgerillacı olduğu iddin edilen, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin AK Parti ile ilişkisinin boyutu nedir?” 


Soruya teessüfle yaklaşıyorum. 


Adnan Tanrıverdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Tuğgenerallik rütbesindeki bekleme süresini tamamladıktan sonra, kadrosuzluktan emekli edilmiştir. İrticai faaliyette bulunduğu gerekçe göstererek ilişiği kesilmiş değildir. 


Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi kontrgerillacı değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok farklı, fakat hepsi de seçkin olan, görev yerlerinde 32 yıl emsalinin en ön sıralarında yer alarak ve yüzbaşılığının bekleme süresini bitirmeden, bir yıl erken terfi ettirilmiş başarılı bir muvazzaflık geçmişi bulunan bir kişidir. 


Adnan Tanrıverdi, emekliliğinden itibaren, AK Parti dışındaki bir çok partiden, partilerine girme ve TBMM'e taşınma teklifi aldığı halde, siyasete girmeyi düşünmeyen, AK Parti'den böyle bir teklif almadığı gibi, her hangi bir organı ile de fiziki bağı bulunmayan 

bir kişidir. Bu meseleye de inancına uygun bir hizmet alanı olarak gördüğü ve Ülkemizdeki eksikliğini duyduğu için girmiştir. 


Milletvekillerimizin sorularına karşı açıklamanın, muhatapları adına cevaplandırılmış olarak değerlendirilmemesini temenni ederim. Sorular, SADAT'ı ve yöneticilerini töhmet altında bıraktığı için açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. 


Kamuoyuna saygı ile duyururum. 
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“Aydınlık Gazetesinin Yalanları ile İlgili Açıklama” başlıklı birinci basın açıklamamız ile, “SADAT Doğru Yoldadır” başlıklı ikinci basın açıklamamızın, Aydınlık Gazete'nin 08 Eylül 
2012 tarihli sayısında birinci sayfasında ve SADAT A.Ş. ile ilgili olarak “Kontrgerilla 
Merkezi”, “Gladyo Merkezi”, “İslamcı Gladyo Merkezi” başlıklarının puntosuna eş puntoda yayınlanmasını istiyoruz. Açıklamalarımızın istediğimiz şekilde Yayınlanmaması ve SADAT A.Ş. ve çalışanları ile ilgili karalama kampanyasının durdurulmaması halinde yasal 


haklarımız saklı kalacaktır.” 


Bu açıklamalardan sonra konu sanırım daha iyi anlaşılmış olacaktır. Dünya ile bağlantıları sadece haber bazında olup gerçekçi araştırmalar yapılmadan maksatlı haber ve yorumlar dün olduğu gibi bugün de ülkemize ve girişimcilerine zarar vermekte ve ülkemizin girişimci 
değerleri bu yolla heba edilmektedir. Ahmet TÜRKAN - 13 Eylül 2012 
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OKULLAR AÇILIRKEN 


Haydi hayırlısı. Bu gün ilköğretimden üniversitelere kadar pek çok eğitim yuvasında eğitim ve öğretim başladı. 


İlk ve orta öğretim yepyeni bir sistemle hayata giriş yaptı. 44414 sistemi neler getirip neler götürecek gelecek yıllarda ancak anlayabileceğiz. Yani bir nevi deneme olacak. 


Evlatlarımız yeni bir denemenin ürünü olarak gelecek yıllarda hayata giriş yapacaklar. Bu yaklaşım elbette birçok itirazları ve görüşleri de içinde barındırıyor. Doğru diyenler, yanlış diyenler. 


Sistem aritmetik bir dizilişten öteye geçmeli. 


Adam yetiştirme odaklı olmalı. Artık pek çok üniversitemiz var. Özel, vakıf ya da devlet üniversiteleri pek çok alanda eğitim veriyor faaliyet gösteriyor. Her yıl binlerce genç yepyeni hayallerle hayatın içine dalıyor. Ne yazık ki umduklarını bulmak çok azına nasip oluyor. Ekmek kapısını aralamak çok ciddi bir rekabet kapısından geçtikten sonra olabiliyor. 


Rekabetin acıması yok. Rekabette yardımlaşma yok. Rekabette duyguya yer yok. Rekabet kapitalist dünyanın adam öğütme aracı. Çiftliklerde yetiştirilen tavuklardan farklı olmalı insanlar. Besle, rekabetin ezici psikolojisi ile hayata sal, başarılı olursa karnı doysun, başarılı olmazsa aç kalsın. 


Öğretmen alımları daha bir zorlaşacakmış. Öğle söylüyor Milli Eğitim Bakanımız. 


Ne fark edecek. Senin belli sayıda öğretmene ihtiyacın var. Bir sıralama yapacaksın. Bazı branşlarda sınava giriyor olması yeterken bazı branşlarda 90 puan alan öğretmen adayı boşta kalacak. Yani tuttuğun balık ürküttüğün kurbağaya değmeyecek. 


Sadece öğretmenlik formasyonu ile yetiştirdiğimiz evlatlarımız kendi branşları dışında iş bulamayacak ve vasıfsız elemanlar gibi itibarsız ve işsiz konumuna düşecekler. 


Halbuki bu mu bizim eğitim politikamız. 4*4*4 diye milletin kafasını şişirmenin yegane neticesi daha zor sınavlarla işsiz kalmak mı? 


Ticari hayat tamamen kapitalist zihniyetin eline geçmiş. Sürekli hedef çizgisinde koşmak zorunda kalan çalışanlar, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin elinde oyuncak durumunda. 
Patronlardan aferin alma ve ceplerini doldurma sevdalısı yöneticiler çalışanlara çiftlik tavuğu gözü ile bakmaktalar. 


Başta da demiştim. Adam gibi adam yetiştirelim. 


Laikliğin anayasamıza girdiği günden beri seküler, kavmiyetçi, düz adamlar yetiştirmenin ötesine geçemedik. Geldiğimiz nokta gözler önünde. Biraz maneviyat, biraz vatan millet diyenlerin yemedikleri sopa, görmedikleri eziyet kalmadı. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmakla suçlanıp yaftalandılar. Sonuç ortada. İnsanlık liginde son sıralarda kaldık. 


Vatanı savunsun diye yetiştirdiğimiz askerlerimiz darbe planları yapmaktan vatan savunmasına ayıracak vakit bulamadıklarından 30 yıldır terör belası ile uğraşıp duruyoruz. Asker darbeci, siyasetçi ikiyüzlü, tüccar sahtekar, bankacı hortumcu oldu. 


Ötekiler dağa çıktı, berikiler kafatasçı oldu. 

Maneviyat diyenler irticacı, laikler eyyamcı oldu. 

Durup düşünmemiz gerekmiyor mu? 

Ayrılık tohumları ekenler gençleri dağa çıkarıp heba ederken kendi evlatlarının tatminsizlikten intihar etmesi karşısında acıların içine gark oluveriyorlar. Bu memleketin her ferdi senin vatandaşın değil mi peki? Senin kardeşin, evladın değil mi? 

Ne zaman anlayacaksınız ayrılık tohumlarının acıdan başka bir şey getirmediğini? 

Sözüm bu memleket için emek sarf ettiğini düşünen herkese. 

Madem eğitimde yepyeni bir başlangıç yaptık. Madem eğitimin gerekliliğine inanıyoruz. 


Hedefimiz iyi insanlar yetiştirme üzerine olmalı. Maneviyat çizgisini atlamayalım. İnsani değerlere sahip bireyler yetiştirelim. Hedef çıkarlar olmasın. 


Hedefimiz insan olsun. Hedef insan olursa insanlık düzelir. 
İlköğretimim ikinci dördünde 50'nin üzerinde seçmeli ders varmış. Ne fark edecek. 


160.000 öğretmen açığın varken, öğretmen alımlarını daha da zorlaştıracağız derken, aklına eseni seçsen ne yazar, kaç basar. 


Desinler mi? Yoksa insan hedefli bir eğitim sistemi mi? 


Rekabetçi toplum anlayışı hem siyasetimizi hem insanlığımızı hem de dünyanın ekonomisini ve gidişatını bozdu. 


Dünya kazanı kaynarken, insanlar akıtılan kanda boğulup gidiyor. Az daha kazanma hırsı insanlığı derin elemlerin içine gark ediyor. 


Çok kazanan azmanlarla az kazanan ya da hiç kazanamayan zavallıların yaşadığı tefessüh etmiş bir dünya düzeni insanlığa mutluluk getirmeyecektir. 


Kendi mutluluğu için diğerlerini mutsuz edenler bu dünya yolculuğunda elbet bir gün kendileri de zarar görecekler ya da görüyorlar. 


Haydi eğitim ve öğretim; insan odaklı olsun. Bundan insanlık dersleri çıkaralım. 


Ahmet TÜRKAN- 17 Eylül 2012 
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MAHALLE BASKISININ RÖVANŞI 


Rövanş kelimesi spor karşılaşmaları için daha uygun bir kelime. Çünkü ilk müsabakanın neticesine göre takımlar farklı motivasyon ve tekniklerle ikinci maça yani rövanşa hazırlanıyorlar. Toplumsal olaylarda yaşananları rövanş olarak nitelemek asla doğru değil. Bu kızışmayı ve öç alma duygunsu getirir. 


Yazar Ayşe Kulin Habertürk'e Balçiçek İlter'in “Söz Sende”programına konuk olmuş ve kendi değerlendirmelerini aktarmış. Elbette birine söz verir ve söz sende hadi bakalım derseniz kendi fikirlerini aktaracaktır. 


Şimdi söz bende olduğu gibi. 


“Türbanlılara kötü davrandık, şimdi rövanş alıyorlar” demiş özetle. Devamında Türkiye'nin haline bakıyorum tablo beni ürkütüyor diyor. Türkiye gittikçe muhafazakarlaşıyor muş! 


Bunu bu gün söylüyor. Yıllarca Üniversite kapılarında horlanan, dövülen, ağızları bandajlanan kızlarımızın haline herhalde şimdi üzülüyor ki “Türbanlılara kötü davrandık, şimdi rövanş alıyorlar” yorumunu yapmış. Orduevlerine hala sokulmayan tesettürlü Subay ve Astsubay eşlerinin uğradığı mahalle baskısını görmek işine gelmez. 
Eşinin tesettürü sonucunda sorgusuz sualsiz işinden edilen 6500 civarında subay ve astsubayın yıllarca çektiklerini asla bilmez. 


Aşk romanlarında bu tür dramlara yer olamaz zira. 


Ayşe Kulin ciddi bir okuyucu kitlesi olan, belki de kitleleri arkasından sürükleyen bir yazar. Hal böyle olunca söylediklerine dikkat etmek zorunda. 


Sakarya'ya imza gününe gitmiş, sonra canı soğuk bir bira içmek istemiş, ama maalesef uzunca bir yürüyüşe rağmen meyhane bulamamış. Bu mahalle baskısıdır diyor. 


Yani Ayşe Kulin gibi bir edebiyatçı, yazar, mahalle baskısını meyhane bulamamış olmanın sonucu olarak tariflendirebiliyor. Hangi saat, hangi mahalle bilinmez. Nöbetçi meyhaneci de uyudu ise durum çok daha vahim. Bu meyhanelere nöbet ihdas etmek lazım. Kimin ne zaman soğuk bira içmek istediğini bilemeyiz. Al sana mahalle baskısı. 


Ayşe Kulin Sakaraya'nın hangi mahallesinde idi, nasıl bir mahalle baskısı hissetti, anlamak mümkün değil. Belediye Başkanı ya da Vali (kimin görevi ise) soğuk bira fıçısını hazır etmeli idi belki de. 

Beyoğlu'nda olsaydı İstiklal Caddesi'nde şöyle bir dolanıp canının istediği meyhaneye gidip kafayı çekip zom olsaydı, nasıl bir mahalle baskısı tanımı yapacaktı çok merak ediyorum. Sahi Fazilet Partisi'nin kapatılmasına esas teşkil eden durumlardan birisi de Taksim'e Cami projesi değimliydi. 


Türkiye gittikçe muhafazakarlaşıyor demiş. 


Nüfusla orantılı olarak muhafazakâr sayısında bir artma olması normal. Ayşe Kulin gibi canı soğuk bira isteyen tiplerde de bir artma var. 


Şimdi Mütedeyyin kesim “din elden gidiyor diye bağırmalı mı? 


44 


Ama; zamanında bu tip provokasyonlar da yapıldı. Menemen hadisesi diye kafalara kazınan uydurma senaryo laik kafaların uydurduğu “BÜYÜK MAHALLE BASKISP nın örnek uygulanmışı idi. Uzun yıllar mütedeyyin kesim bu martavalla uyutuldu. Aynı balyoz davasında gündeme gelen kendi uçağımızın düşürülmesi senaryosu gibi, aynı Fatih Camii'nin bombalanması planı gibi. 


Şimdi Ayşe Kulin “Ordumuzu Teslim Ettiklerimizi içeri soktuk” diyor. Ayşe Hanım; askerlikten anlamamanızı anlayabilirim de demokrasiden anlamamanızı hiç anlayamam. Siz ki yazdığınız romanlarla yüz binlerin hayallerini kitaplarınızın arasında dolaştırıyorsunuz, demokrasi konusunda düştüğünüz durum vahim. Adı demokrasi ile 


anılan hangi ülkede darbe yapılmış. Ya da böyle bir plan ortaya çıkmış. Elin askeri vatanını savunmaktan başka bir şey düşünmüyor. 


Tehlikeli olan bir durum varsa gözlerini bürüyen ihtirasları. Bunu anlamalısınız. 
Terörün bu noktaya nasıl ulaştığını algılayabildiniz mi acaba? 

Bence bu konuda yeniden düşünmelisiniz. Yok benim demokrasi anlayışımda ara sıra darbe olmalı diyorsanız, 85 yıldır bu darbelerin kime karşı planlandığını ve dahi fiili darbelerin kaç cana mal olduğunu da algılamaktan uzak olmamalısınız. 

Ne 85 yılı diyorsanız İskilipli Atıf Hoca'dan başlayıp, Evren darbesinde sağdan soldan asılanları da hatırlayın, 28 Şubat'a kadar gelin. Tabii ki seçimle Başbakan olan Adnan Menderes'i es geçebilir misiniz onu bilemem. Ya bakanları»... 

Balyoz inmek üzere iken durduruldu. Cezasız mı kalmalı idi? 


Darbe yapanlar zaten kuralı kendileri koyuyor. Yargılayabilir misiniz? 


Referandumda halkın sağduyusu olmasa idi Evren Paşa'ya mahkemeden davet gönderebilecek savcı çıkar mıydı? 


Şimdi Müslümanların ya da mütedeyyinlerin küçük mahallesi ile elitlerin ya da askerlerin büyük mahallesi arasındaki farkı sanıyorum kavramaya başlarsınız. 


Sizce hangisi mahalle baskısı, ya da bu maçı hangi mahallenin takımı kazanır. 


Ya da siz en iyisi kendinize yeni bir Leyla ve yeni bir Mecnun bulup yazacağınız aşk romanına ilham kaynağı yapabilirsiniz. 


Mütedeyyin mahalle rövanşı kazanamadı. 


Siz hala soğuk bira arayabildiğinize göre mahalle baskısı falan yok. Yoksa aramaya cüret edememeniz lazım değil mi? 


Paradoks değil mi? Ahmet TÜRKAN- 28 Eylül 2012 


45 


MÜSLÜMANLARIN İTAAT KÜLTÜRÜ İLE İMTİHANI 


Rabbimizin bize İslam Dinini ihsan ettiği günden itibaren Resulünün gösterdiği yolda yürümek ve O'na tabi olmak imanımızın bir parçası idi. Resulullah'a ittiba dinin öğrenilmesi ve sünneti seniyyenin yaşanması, Rabbimize hakiki kul olmanın ana unsurudur. Bu başlangıçta da böyle idi şimdide böyle bundan sonra kıyamete kadar da bu minval üzere devam edecektir, etmelidir. Bu; ferdi bazda kulluğun, imanın temel rüknüdür. İslam'ı yaşamanın ana unsuru Resulüne ittibadır. 


Bu husus Medine İslam Devletinin kuruluşunda bu günkü manada algılamaya ve yaşatmaya çalıştığımız demokrasi kültürüne zıt değil; bilakis tamamen uyumludur. 
Müslüman kimliğinin gen yapısına uygundur. 


Medine İslam Devleti demokratik teamüllere uygun kurulmuş ve 4 Halife de bu hususu ön planda tutularak seçilmişlerdir. Lakin henüz 4 halifenin ardından ortaya çıkan Emevi Hanedanı, ardından Abbasi Hanedanı ile Arap dünyası demokrasiyi tam algılayamadan hanedan sistemine geri dönüş yapmışlardır. 


Türklerin Müslüman olması ile birlikte hanedan geleneği ile yönetilen Türk Devletleri de demokratik İslam algısına uzanamamışlardır. Karşılarında bulunan tablo hanedan kültürü ile devam etmiş itaat kültürünün İslami kimlik altında devam etmesine sebep olmuştur. Köklü devlet yapılarına ve adil yönetimlere sahip Türk Devletlerinde bu durum çok sıkıntı olmamıştır. 


Arap Dünyasında ise İslam olmadan önceki sert yönetim anlayışı İslam'ın zarafeti ve sükuneti ile bir miktar yumuşamışken, Osmanlı birlikteliğinde daha sakin bir hayat tarzı benimsenmişken Osmanlıdan ayrılan Arap halkları kurdukları yönetimlerle adeta İslam öncesi rejimlere geri döndürülmüşlerdir. Bugün bu sıkıntının çalkantıları devam etmektedir. Arap baharının fırtınalı geçmesi bu yüzdendir. 


Cumhuriyetin ilanı hanedan zihniyetinin devam etmesinin önleyememiştir. Adı Cumhuriyet olan tek adam ve tek parti zihniyeti her demokrasi talebimizin karşısında kendisini darbeci zihniyet olarak göstermiş ve zor kullanmak gelenek haline gelmiştir. 
Darbecilerin toplumun bir kısmından rağbet görmeleri bu kültürün olumsuz yansımasıdır. Yoksa çok memnun olduklarını sanmam. 


28 Şubat yargılamaları hanedan geleneğinin kırılma noktasıdır. Bugün hanedan özlemi 
çeken darbeciler yargı önünde hesap vermektedirler. Balyoz davasının ilk etabı bunun çok açık göstergesidir. 


Ergenekon yapılanması halkımızın demokrasi talebine en büyük tehditken Milletin manevi hükmüne mahküm edilmiştir. Yargı üstüne düşeni yapacak ve adil bir hüküm 


verecektir. 


28 Şubat yargıya intikal etmiştir. Milletimiz tarafından mahküm edilen zihniyet hukuk 
önünde de mahküm olacak ve bu karanlık sayfa artık kapanacaktır. 


Meclisin Darbeleri Araştırma Komisyonu yaptığı çalışmalar ile gözümüzü aydınlatır ve bu konuda umarız ki en güzel netice ile sonuçlanmasına vesile olur. Hanedan rejiminin 


devamını savunan darbe düzenbazları gereken dersleri alırlar. 


28 Şubat yargılamaları Türk Baharıdır ve çiçekler açmaya çoktan başlamıştır. 
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Bugün Arap baharı olarak adlandırdığımız ve yakın coğrafyamızda ortaya çıkan gerilimler İslam ülkelerinde halen devam eden zalim hanedan yönetimlerinin de sonu olacaktır. 


Osmanlı Devleti'nin adil bir hanedan olması bu düşüncemizi değiştirmez. Osmanlının adil padişahlarını gönülden saygı ile selamlıyorum. 


Gelinen noktada demokrasinin insan yaşantısının gerçek kodlarına uygunluğu ortadadır. İnsanlar kendi yöneticilerini kendileri seçmekte özgür olmalıdırlar. İslam'ın ana mantığı bunu bize ikaz etmektedir. 


Biat; adalet için, hak içindir. Nefsi tatmin için iktidar yollarında koşmak değildir. İslami feraset demokrasi algımızı destekleyecektir. Seçtiklerimizi zorla devirip asmak ne demokrasiye ne de hak olan biat algısına uygun değildir. Halk; hak için gerekeni kendi hür iradesi ile zamanı gelince ortaya koyabilmelidir. Sandıklar onun için icat edilmiş sihirli kutulardır. 


Yeni anayasada seçme ve seçilme esasları çok iyi düzenlenmeli ve kişi hanedanlığına yol açmayacak düzenlemeler içermelidir. 


İstemediğimiz kişilerin illa seçilerek demokrasinin zedelenmesine sebep olmamalıdır. 
Seçmenler istemedikleri zayıf karakterli kişileri eleyebilmelidirler. 


İlla patlamenter sistem olacak ise partilerin yönetimleri de seçmenlerin oyları ile belirlenmelidir. Yoksa demokrasi davamız kuru taleplerden öteye geçemeyecektir. 


Bu dava sadece seçmenin demokrasi davası değildir. Seçilip başarılı olamayan paramenterler çıkarları uğruna koltuk sevdasına düşüp demokrasimize zarar vermemeliler ve çok sevdikleri koltukları bırakma basiretini gösterebilmelidirler. Yoksa yıllar ve de asırlar heba olup gider. 

Başkanlık sistemi iyi incelenmeli ve parlamenter sistem değiştirilerek hür seçimlerin önünün açılması sağlanmalı ve kişisel bazda başarılı olanların seçilmeleri sağlanmalıdır. Parlamenter sistem hanedan algısını değiştirmekte zorlanmaktadır. 


Halk bu konuda aydınlatılmalı ve yeni anayasada yol açılmalıdır. 


Ahmet TÜRKAN- 14 Ekim 2012 
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CHP'NİN SAVAŞ HALİ 


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı'nın komutasında bir kısım işbirlikçileri ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bahane ederek Ankara'yı birbirine kattılar. Kutlama alanlarını kullanmayarak aslında Cumhuriyetin neresinde olduğunu da göstermiş oldular. Cumhuriyetin düzenine karşı karmaşayı tercih ettiler. 
Kaostan puan toplamak şimdiye kadar en önemli politikaları idi yine tekerrür etti. 


CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı ise Komutanları darbeye teşvik etti. Darbeye aleni teşvik etmenin darbe planlamanın bir parçası olduğu biline ve değerli Cumhuriyet Savcılarımızın dikkatlerine sunula. 


Kılıçdaroğlu, Salıcı'nın üstünü çizmiş. Haberler öyle idi. Belki önemine istinaden altını çizmiştir. Kendine göre önemli buluyor herhalde. Ama hemen arkasından CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın istifasını istediği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Çünkü çizik falan yoktu ki...! Her şeyleri numara. 


Eğer CHP darbelere karşı ise eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Meclisteki Darbe Komisyonunu sudan bahanelerle neden terk etti. Hiç gitmese idi Deniz Baykal darbeleri savunuyor diyeceklerdi. Gitti ama terk etti. Kendini haklı göstermeye çalışıyor, darbelere karşı falan değil. 


Hem de kendisini hile ve darbe ile genel başkanlıktan eden partidaşlarını bildiği halde içindeki darbeci ruh başka bir ifade bulamıyor. Darbe mağdurusun aç gözünü artık demek bir fayda sağlamaz. 


Diğer taraftan İzmir'de 'Cumnhuriyet'i Anlamak' konulu panelde konuşan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Ankara'da çıkan olaylara gönderme yaparak, "Ortada onların yürüttüğü bir savaş var. Madem savaş ilan etmişler. 
Başımız üstüne. Bundan kaçacak değiliz" dedi. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Metin Feyzioğlu, Balçova Belediyesi tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Cumhuriyet'i Anlamak' konulu panele katıldı. Ekşi'nin Cumhuriyet'in tarihini anlattığı konferansta Feyzioğlu, Türkiye'nin sıcak savaş döneminde olduğunu öne sürerek, "Bugün, bir milat, önemli bir gün. Halkın gazlanmasına, su sıkılmasına hiç şaşırmıyorum. Hiçbir savaş hayıflanılarak kazanılmaz, iktidara 'keşkelerle', 'vah vahlarla' gelinmez. Makam, mevki, ihtirasın bugün hesabı yapılacak zamanda değiliz. Sırtımızı bir yere dayayıp ya düşeceğiz ya eskisinden daha güçlü olarak ayağa kalkacağız. Bize bağlı. Tabii ki düşmeyeceğiz. Ama artık sırtımızın uçurumun kenarında olduğunu bilmeliyiz. Cumhuriyet Bayramı'nı milletin kutlaması organik biber gazıyla cezalandırılmıştır" diye konuştu. 


"SICAK SAVAŞTAYIZ, CEPHEDEYİZ" 

Feyzioğlu, "Sıcak savaştayız, cephedeyiz. Koltuk kavgası bırakılmalı. Koltukların üzerine bastığı zemin çöktü çöküyor. Protokolü bırakalım. Makamları, meslekleri bırakın. Bizi kimse yok edemeyecek. Biz milyonlarız. Görev belgemiz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'dir" diyerek savaş çığırtkanlığını sürdürdü. 


"ORDU GÖREVE" DENİLEN CUMHURİYET MİTİNGLERİNE BENZETTİ 


CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Türkiye'de iki kutuplu bir savaşın yaşandığını, 29 Ekim 2012'de alanlardan yükselen sesin zafer kazanıncaya kadar 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devam edeceğini önü sürerek, "Cumhuriyeti anlamanın yolunu düşmanlarının sözlerinde buluyorum. Cumhuriyet, iki özelliğe sahip. Saltanat olmaz, hilafet olmaz. 
Cumhuriyet, saltanat yerine 'iktidar yurttaştadır' dedi ve hayata geçirdi. Ortadaki savaş açıktır. Ortadaki savaş yeni değildir. Bu savaş gerçekten de AKP'nin söylediği gibi en az 
100 yıllık bir savaştır. Bunlar, 1919- 1923 yılları arasında 'halifeliği kurmalıyız' 
diyenleri yüceltmeye gayret ediyorlar. Ortada onların yürüttüğü bir savaş var. Madem savaş ilan etmişler. Başımız üstüne. Bundan kaçacak değiliz. Cumhuriyet üzerinden yürüyen bugünkü kavga, Türk ulusunun laiklik esası içinde yaşamasının ortadan kaldırılmasını isteyen, bunun yerine hilafet sistemi ile çok hukukluluğu talep edenler arasındaki kavgadır. Günümüzde çok hukuklu inanç sistemlerini talep eden hilafetçiliğin doğal müttefiki küreselciliktir. Bu hareketlerin yıkıcılığı öyle büyüktür ki. 
Bizim gibi dünyada bu insanlık onurunu yükselten bu savaşı veren milyonlarca insan 
var. Biz Türkiye'den uluslararası dünyaya uygarlık adına sesimizi yükseltiyoruz. 2007 
yılında yükselttik, cumhuriyet mitinglerinden düşmanlar korktu ve ellerinden geleni ortaya koydu. Bu ses, 29 Ekim 2012'de bir kez daha yükseldi. Bu ses zafer kazanıncaya kadar da kesilmez."(Star) dedi. 


Saltanatı, hilafeti birbirine karıştıran Cumhuriyeti hilafetin yerine koyan bir zihniyet Papa önünde saygı duruşunu eksik etmemeyi de modernlik olarak görür. 


İzmir'de toplantıya katılan Oktay Ekşi acaba hangi güzergahı kullandı çok merak ediyorum. Hatay metrosunun 10 yıla yakın bir süredir bitirilemediğini İzmir halkının bezginliğini öğrenebildi mi acaba. 


CHP zihniyeti için hizmet önemli değil. Fazla refah halkın gözünü açar da CHP'nin esas yüzünü görüverir diye halka hizmet götürmezler. 


Bu son olaylar da gösteriyor ki CHP bu ülkede refah istemiyor. Biraz sükünet olsa gizli güçlerle iş birliğinden çekinmez. Bir bahane bulup ordu göreve sloganını patlatıverir. 
Tıpkı 1960'da İnönü'nün yaptığı gibi. 1971, 1980 ve 28 Şubat süreci 60 darbesinin izleri sürerek gelişmiş ve Balyoz planı da anlaşılan o ki aynı güçlerle yapılan iş birliği neticesinde tezgâha konmuştur. 


Mecliste yapılmak istenen tüm düzenlemelerde BDP safında yer alarak terörü nasıl çözeceklerini ispat ediyorlar aslında. Yani kaosa devam. Terör onların ekmek kapısı. 


CHP'nin savaş ilan etmesi normaldir. Çünkü barış demek CHP'nin sonu demektir. Ama yapılacak bir şey yok. Mızrak çuvala sığmıyor. 


Porvakasyonlarla, kızıştırmalarla, darbe çığırtkanlıkları ile bir yere varılamayacağını bilirler. Ama...! 


Biz de ne yapacağımızı biliriz. 


Ahmet TÜRKAN- 31 Ekim 2012 
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KEŞ 


Bolu'da yerel kültürün içinde oldukça ilginç bir espri vardı. Yemek konusunda her şeye burun kıvıran, onu yemem, bunu beğenmem diyenlere eskiden “ağzının tadını bilsen, sabahları keş yesin” derlerdi şimdilerde derler mi bilmiyorum. Çünkü Bolu kültürüne 
37 yıl aradan sonra tekrar dönüş yaptım. 


5 Kasım 2012 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mengen Meslek 
Yüksekokulu'nca üniversitemizin kuruluşunun 20. yılı etkinlikleri kapsamında “Yemek ve Kültür” konulu bir panel düzenlendi. Panele, ünlü yazar Prof. Dr. Murat Belge de konuşmacı olarak katıldı. 


AİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon'da Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Elif Yücetürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve gazeteci-yazar Prof. Dr. Murat Belge, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu ile eğitmen, usta aşçı Emrullah Gümüştaş katıldı. 


Doç. Dr. Yücetürk, Mengen Meslek Yüksekokulu'nu tanıtarak, sektöre 420 aşçıbaşı kazandırdıklarını ve meslek yüksekokulunda halen 120 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. 


Açılış konuşmasının ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu'na yaptıkları katkılardan dolayı Arçelik A.Ş. Ürün Direktörü Adnan Tüfekçi adına İnsan Kaynakları Müdürü Ender Kubilay'a, Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun teşekkür plaketi verdi. Doç. Dr. Elif Yücetürk ise, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında Ol 02 2012 tarihinde vefat eden Mengen Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi merhum Cemal Türkan'ın eşi Aysel Türkan'a çini tabak verdi. Cemal Türkan Usta aynı zamanda bendenizin ağabeyi olması hasebi ile özel davet edilmiştik. Çok onur duydum. Vefat etmeden önce elbette kendi aile sohbetlerinde aşçılık üzerinde pek çok sohbetimiz olurdu. Aşçılık zor bir meslek. 
Çünkü lezzet sunuyorsunuz. Binlerce ağız tadına hitap ediyorsunuz. Mengen'de Meslek Yüksek Okulunun açılmasının ve de Ağabeyim Cemal Türkan'ın ciddi tanıtım ve kitap çalışmalarının aşçılık mesleğinin önünü daha da açtığı kanaatindeyim. Yazmış olduğu Meslek kitapları bugün Aşçılık ve Turizm konularında eğitim veren okulların en önemli kaynakları arasında. 


Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, “Bolu'da Geleneksel Bir Süt Ürünü: Keş” konusunda yaptığı sunumda, Orta Asya'dan Anadolu'ya birçok bölgede kullanılan keşin yapım süreci hakkında bilgi vererek, Anadolu'da “sütün uyutulması” denen fermantasyon işlemi ile bir sanat olarak değerlendirdiği döverek keşe şekil verme işleminden bahsetti. 


Keşi sanayi ürünü yapmak için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Coşkun, “Keş, hayvansal protein kaynağı. Çocuklar, gençler ve yaşlılar kalsiyuma ihtiyaçları olduğu için tüketmeliler. Kemik ve dişlerin korunması için de önemli. Ancak tuz oranı yüksek bu da sağlık açısından risk oluşturuyor. Tuz oranını azaltmaya çalışıyoruz.” dedi. 


Bu çalışmaların içinde bizzat Prof. Dr. Coşkun'un olması yerel lezzet olarak bakılan keşin önce ulusal daha sonra uluslararası bir değere ulaşması geleneksel kültürümüz açısından son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Bizim ailemiz de eskiden keş yapardı. Özellikle yayla sezonu olan Mayıs- Temmuz döneminde keşin tadına doyum olmaz. Gerçekten ağzınızın tadının geldiğine kanaat edersiniz. 
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Bolu'da ciddi bir lokantaya gittiğinizde Keşli cevizli el kesmesi eriştesinin tadına bakmanızı tavsiye ederim. Evinizde de deneyebilirsiniz, vaz geçemeyeceğiniz lezzetleriniz arasına girecektir. Bizim ailemizde keşli cevizli makarna (Köy eriştesi olursa daha başkadır) özel menüdür. Denerseniz, girişte bahsettiğim yerel vecizede aslında ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. 


Ahmet TÜRKAN- 7 Kasım 2012 
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CHP'NİN İPLERİ KİMİN ELNDE 


Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçtiği güden beri CHP darbecilerin sığınak mahalli haline geldi. Hile ile iktidarı devralan Kılıçdaroğlu aslında tek başına değil. Arkasında derin devletin Ergenekon yapılanmasının başını çeken İşçi Partisi (İP) var. 


Yargılamaları hiçe sayarak aday gösterip vekil seçtirdiğiniz kişiler aklanmadan aday göstermemeli idiniz. Akıl hocalarınız öyle istedi. 


Yani CHP'nin ipi “İP”in elinde. İP kimin elinde...? 


Bazen meseleleri izah için yaşanmışlardan ders almak gerek, aslında yaşanmışlardan ders alsak gerek... 


Malum. 


“Nasrettin Hoca merhum dürüstlüğü ile meşhur. Cuma hutbelerinde halk benden memnun mu, değil mi, yanlışım var mı yok mu diye bir formül bulmak istemiş. 


Komşulara şöyle bir teklif sunmuş. Cuma günü hutbeye çıktığımda bir komşumuz ayağıma bağlayacağım ipi eline alsın. Yanlış bir şey söylediğim zaman ipi çeksin. Ben konuşmamda hata olduğunu anlar işi düzeltirim demiş. 


Komşuları tamam demişler. Fakat ip düzenbazın birinin eline geçmiş. 


Hoca minbere çıkıp besmeleyi çekince ip çekilmiş. Hoca yanlış yaptım deyip hafifçe öksürmüş. Yeniden besmele ekmiş. İp tekrar çekilmiş. 


Olur ya demiş tekrar hafif bir öksürük ile yeniden besmele çekmiş. İp yine çekilmiş. 


Hoca cemaate dönmüş. Muhterem Müslümanlar bu gün size hutbe okuyamayacağım, zira ip puştun eline geçti deyip minberden inmiş.” 


Fazla söze ne hacet, anlayan anladı. 


29 Ekim'i berbat ettiniz, organizatör İP idi. Yargıyı hiçe sayıp İP ile ortak mahkemeyi 
basıyorsunuz. 


Meclisi tıkamak için her fırsatta adalet aradığınızı söyleyerek Anayasa Mahkemesinin yolunu tutan sizler, şimdi adaletten öç alıyorsunuz. 


2007'de cumhurbaşkanlığı seçimini boykot ettiniz. Şimdi Abdullah Gül yeniden aday olursa destekleyebiliriz gibisinden martavallar okuyorsunuz. 


Abdullah Gül aynı, Abdullah Gül değişmedi ki. Bizler yine destekleyeceğiz. Hem de canı gönülden. 


O zaman yaptıklarınızdan da özür dilemediniz. Ama destekleyebiliriz diyorsunuz. 
Halkın akıl genleri henüz dumura uğramadı. 
Sizi takip ediyoruz. 
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AKP nasıl bu kadar oy alabiliyor diye kafayı yiyorsunuz ama, altında yatan gerçeklerden bihabersiniz. 


Hakla rağmen halkın karşısına geçip alay edemezsiniz. 
Cumhuriyet gazetesinde bir manşet vardı dün. 


“Halk Silivri'de Adalet Nerede” demişler. Sanıklar neyle suçlandıklarını bilmiyorlarmış.... 


Vah...vah...vah....! 
28 Şubatta masumlar kıyılırken Cumhuriyet gazetesi neredeydi acaba. 
Yargısız infazlara neden ses çıkarmadınız. 


Her fırsatta yargıya güvendiğinizi söylüyorsunuz da bu yargılama neden işinize gelmiyor. 


Ucu dokunuyor değil mi? 

İşin içindesiniz. 

Yoksa böyle menfi bir tutum içinde olmamalısınız. 

EVET...! 

YARGISIZ İNFAZLAR KONUSUNDAKİ HABERİNİZİ ALALIM. 


SİZDE ADALET VARSA TABİKİ...! Ahmet TÜRKAN — 14 Aralık 2012 


TSK DİSİPLİN KANUNU HAKKINDA 


Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan ve 19.12.2012 tarih ve B.02.0.KKG.0.10.101- 561/ 5376 sayı Başbakan'ın onayı ile Meclis Başkanlığına sunulan “Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı” emekli bir asker ve araştırmacı-yazar olarak elbette son derece ilgimizi çekiyor. Yaşamış olduğumuz tecrübelerin ve araştırmalarımızın ışığında değerlendirmelerimiz olacaktır. 


Askerlik disiplin ve mutlak itaat demektir. Ancak disiplini sağlamak için yapılan eğitimlerle cezalandırma ve ödüllendirme hususları aynı kavramlar olamaz. Aynı şekilde ele alınamaz. Ceza ehliyeti hakimlerde olmazsa objektiflikten uzak ve önyargılarla dolu olması kaçınılmazdır. YAŞ kararlarının yargıya kapalı olduğu dönemlerde yapılan uygulamaların benzerlerinin yaşanmaması için yeni çıkartılacak olan kanunun dikkatle incelemesi gerekmektedir. 


Bu hali ile kabul edilmesi halinde; 
Bu kanungenç kuşaklarla amirlerin arasının açılmasına sebep olacaktır. 


Askeri yargıyı bypass ederek, bütün askeri kabahat ve cürümlerin amirler vasıtasıyla cezalandırılması yolunu açarak, astın hukukunun korunmasının yollarını kaldıracaktır. 


Yargı birliğini sağlayacak bir anayasanın kabulü halinde, sivilleşen yargıya ihtiyaç duymadan kendi disiplin kanunu ile disiplin tesis etme çabası içine giren bir anlayışın Silahlı Kuvvetlere hakim olmasına sebep olacaktır. 


Silahlı Kuvvetlerde, ideolojik tasfiyenin mekanizması olarak kullanılacaktır. 


Silahlı Kuvvetlerde liyakate göre değil, ideolojiye göre yükselenlerin hakim olduğu, dolayısıyla fikri ve ilmi yetenek olarak, dünyadaki emsalleri ile yarışamayacak bir komuta yapısına sebep olacaktır. 


Suçsuz insanlar, yetkileri arttırılmış kasıtlı amirler tarafından hak etmedikleri şekilde cezalandırılarak disiplin sağlanamaz. Astının hukukuna riayet etmeyen amir de, kurullar da, komutanlar da, yargı da, yürütme de, yasama da, ortaya çıkacak disiplinsizlik ve durumlardan sorumlu olacaktır. Bir taraftan geçmiş darbeler araştırılırken ve darbelere dayanak olan mevzuatın ıslahına çalışılırken, diğer taraftan gelecek darbelerin kadrolarının oluşturulmasına dayanak olacak yasal düzenlemelere onay verilmemelidir. 


Savaş zamanlarında amirler olağan üstü yetkilere sahip olurlar. Lakin barış zamanlarında savaş zamanına benzer metotlar kullanılması askeri disiplini sağlamaz, bilakis iç disiplini zedeler ve askerin içinde husumet ve hesaplaşmalar doğurur. 
Yukarıda maddeler halinde saydığımız gibi gayrimeşru kadrolaşmaların önünü açar. 


Bu kanun tasarısının en önemli maddesi “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanun Tasarısı'na göre, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulu tarafından verilebilecek. Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanın başkanlığında personel, istihbarat ve harekat başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları, adli müşavir veya hukuk müşaviri, kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili şube müdüründen oluşacak.” başlığı altında toplanan maddedir. 


Hazırlanan bu kanunda esas hedef YAŞ kararlarının yargıya açılması ile oluşturulmaya çalışılan hukuki zeminin baypas edilerek tekrar eski sisteme dönülmek istenmesidir. Diğer maddeler bu maddenin tabanını dolduran dolgu malzemelerinden başka bir şey değildir. Esas amaç yargıyı baypas edip cuntalaşmanın ve keyfi ihraçların önünün açılmak istenmesidir. 


Disiplin Kurullarında hiç hakim sınıfından bahsedilmemektedir. Yani sınıf subaylarından ve bir astsubaydan teşkil olunacak. Emir komuta zinciri içinde yer alan bir disiplin kurulu ne kadar önyargıdan uzak olacak, ne kadar adil olacak. 


Halbuki emir komuta zincirinden arındırılmış, yargı bağımsızlığı sağlanmış hakim sınıfından oluşturulacak disiplin mahkemeleri daha adil kararlar verebilecektir. 


Yargısız infazların önüne geçelim derken yargısız infazların yolunu bu kanun tasarısı ile kanuni gerekçeleri haiz, adaletten uzak bir uygulamaya bırakmış olacaktır. 


Amirlerin sürekli yazılı veya sözlü ikazları altında “mobbing'e” imkan sağlayacak bir uygulama kanunlaştırılmaya çalışılmaktadır. 


Sıralı sicil amirlerinin 28 Şubat sürecinde nasıl icraatlar yaptığını, ve emri altındakileri aslı astarı olmayan hangi suçlamalarla ihraçlarına zemin hazırladıklarını bizzat gördük ve yaşadık. 


YAŞ kararlarının yargıya açılmasından sonra yargıdan kaçırılmaya çalışılan bir uygulama kanuni dayanak haline getirilip yeni masumların korkulu rüyası olacak ve TSK'yı sorunlar yumağı haline getirecektir. 


Adil yargı, yargıyı bilen hukukçuların işi olmalı ve İnsan Hakları Evrensen Beyannamesine aykırı bir yapılaşma ile personeline sürekli suçlu muamelesi yapacak bir yapılanmaya fırsat verecek düzenleme yapılmasına izin verilmemelidir. 


Darbeleri soruşturma komisyonu raporlarına bakıldığında yargıya intikal ettirilmeyen, el altından mobbing yolu ile personelin yıldırıldığı ve disiplinsizlik gibi gösterilerek personelin haksız yollardan ihraç edildiği ve mağdur edildiği yaşanan pek çok vakalarla ortadadır. 


Darbelere zemin hazırlayan cuntacı kadrolaşmaların zeminin hukuka aykırı yapılan işlemlerde gizlidir. 


Bunun sebep ve sonuçları anlaşılmadan TSK Disiplin Kanununun yargıyı baypas ederek yeni bir kanunla çıkartılması problemleri çözmeyecek, disiplini sağlamayacak, aksine gizli cuntacı yapılanmaların, kanunsuz ihraçların odak noktası haline gelecektir. 
TSK Disiplin Kanununun bu hususlar ele alınarak tekrar gözden geçirilmesinin, ve askeri hiyerarşiden arındırılmış, yargı bağımsızlığı sağlanmış hakimler tarafından oluşturulacak mahkemelere devredilmesi gerektiği hususunun göz önüne alınmasını dilerim. 


Adalette sınıfta kalmayalım. 


Ahmet TÜRKAN- 24.12.2022 
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TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE 
LİDERLER NASIL ANLAŞILMALI 


Değişimin hızla yaşandığı günümüz dünyasında pek çok olmazlar gündeme gelip olur denilmeye başlanıyor. Son günlerin hükümet açılımları kırmızı çizgiler ile altı çizilen olmazların aslında olabilir denildiği dönemeçlere doğru yol alıyor. 


Başarılı olur mu olmaz mı? Zaman gösterecek. 


Keşke dememek için, terörün durdurulması için atılan adımlar radikal boyutlarda olsa bile bu toplum açısından artık bir şeyler yapılsın kıvamına gelindiği ve çözümün çözümsüzlüğün önüne çıktığı bir süreci işaret ediyor. 


Değişim için iyi bir yönetim, hedeflerin iyi belirlenmesi elbette kaçınılmaz. 


Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa ise erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi olmayanlar yıkılmaya mahkumdurlar. Bu yüzden muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir. (Zhang Yu ) 


Toplumun önde gelen lider iş adamlarını dinlemek neleri nasıl başardığını anlamak için sözlerine kulak vermek gerek. Eczacıbaşı Topluluğu'nun Lideri Bülent Eczacıbaşı'nın “Liderlik Konferansı” konuşmasını başkaca yorum katmadan paylaşmak istedim. 
Eminim bir şeyler anlayabileceğiz. Biraz uzunca, sabırla okumanızı tavsiye ederim. 
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Değerli konuklar, 


"Değişim “den söz ederek konuşmama başlayacağım. Öncelikle size bir soru sormak istiyorum: Sizce yasamakta olduğumuz "değişim “in en önemli boyutu nedir? Kolay bir soru değil, bunu kendi açımdan yanıtlamaya çalışacağım. 


Son zamanlarda değişimden çok sık söz eder olduk. Hiç kuskusuz burada değişimin hızlanmakta olduğu duygusu önemli bir rol oynuyor. Şaşırtıcı istatistiklerle karşılaşıyoruz bazen. Dünyada var olan bilgi toplamının üç-dört yılda bir ikiye katlandığı söyleniyor. 50.000 yıllık insanlık tarihini 24 saate indirgediğimizi düşünelim. 


Şimdi saat gece yarısı 24.00; bir günlük gelişmeye bakalım. Gece saat 20.00'ye doğru 
insanlar birbirleriyle haberleşmeye başlamışlar. 11 dakika önce matbaa icat edilmiş, 4 
dakikadır elektrik motorları kullanıyoruz, bilgisayarlar son bir dakika içinde ortaya çıkmış. Günlük yaşamımızda kullandığımız her şey son iki dakika içinde geliştirilmiş. 


Bu örnekten bir Amerikalı dostuma söz ettim. "Ben sana değişimin daha güzel bir örneğini vereyim," dedi. "Washington D.C. adındaki'D' ve 'C' harfleri ne anlama geliyor, diye sorulduğunda Amerika'da çocuklar giderek artan oranda 'Washington.dot.com' diye cevap veriyorlar; iste değişim asıl burada!" 


Bir gerçek daha var ki, o da çağımızda yasayan insanların bir kırılma noktasında veya farklı bir gelişme çizgisine sıçrama noktasında bulundukları duygusudur. Yeni bir bin 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yıla geçiş bu kırılma noktasını simgeliyor ve bu duyguyu güçlendiriyor. Bu günlerde her şeyimiz "yeni": yeni bir yüzyıl, yeni bir binyıl, yeni dünya düzeni, yeni ekonomi... 


Biz yöneticilerin ise, bildiğiniz gibi "yeni paradigmamız var... Nedir bu yeni paradigma denen şey? Isırır mı? Çifte atar mı? "Paradigma değişimi" bizi göklere mi yükseltecek? 
Yerin dibine mi batıracak? 


Galiba bu sorunun herkese göre farklı bir yanıtı var. Bir keresinde bizim kuruluşumuzdan bir yönetici arkadaşıma sordum. "Nedir bu paradigma değişimi, ne düşünüyorsun?" dedim. 


-"Paradigma değişimi, Bülent Bey yöneticilikle ilgili yeni bir kitap okuduğu zaman veya bir seminerden döndükten sonra Eczacıbaşı Topluluğu'nda yaşananlardır," dedi. 


Bu da onun tanımı... Tartışmak gereksiz... Ben ise diyorum ki, yeni paradigma, yönetimde komuta-kontrol sisteminin çöküşü sonucunda ortaya çıkan yeni koşullar ve yeni ortamdır. Komuta-kontrol sisteminin çöküşü, niteliği ne olursa olsun- ister şirket ister kamu kuruluşu ister sivil toplum örgütü olsun- tüm organizasyonların yönetiminde yepyeni yaklaşım ve yöntemlerinin gereğini gündeme getiriyor. Artık dünyada tüm önemli işler irili-ufaklı organizasyonlar tarafından yapıldığına göre bence değişimin en önemli boyutu bu... Komuta- kontrol sisteminin çöküşünün ardında, teknolojik gelişmeler, bilgi toplumuna geçiş ve insanın tüm kuruluşların en önemli üretken varlığı durumuna gelmesi yatıyor. Bir de bakıyoruz fabrikaları, makineleri olmayan, tüm sermayeleri çalışanlarının beynindeki bilgiden ve yaratıcılıktan oluşan şirketler en büyük piyasa değerlerine ve büyüme hızlarına ulaşıyorlar. 


Komuta- kontrol sistemi ortadan kalkınca hiç alışık olmadığımız bir durum ortaya çıkıyor: organizasyonlarda el ele gitmesine alıştığımız yetki ve sorumluluk birbirinden ayrılıyor. Organizasyonda kademe yükseldikçe, sorumluluk artıyor, ama insanlara emir vererek iş yaptırma otoritesi azalıyor. Eskiden işlerin yapılmasını sağlamanın kısa ve net bir formülü vardı. Bunun adına "emir verme yetkisi" diyorduk. Artık, kuruluşun bütün sermayesini kafalarında taşıyan ve akşam giderken evine götüren insanlar için bu yöntem geçerli değil. 


Şimdi burada bir parantez açalım. 


Bu çağdaş gelişmenin tümüyle dışında kalmış ve bunun tam tersi olan ilke ve kurallarla işletilmeye çalışılan organizasyonlar düşünmeye çalışalım: Yani, hiyerarşide yukarıya çıktıkça yetkinin arttığı ve sınırsızlaştığı, sorumluluğun ise hiç kalmadığı organizasyonlar... Bunların bir örneği bizim siyaset ve bürokrasi dünyamızdır. Tüm yetkileri ellerinde tuttukları halde, dokunulmazlık zırhıyla korunan siyasetçiler; yargılanamayan ve görevlerinden uzaklaştırılamayan devlet memurları, hiç kimseye hesap vermek zorunda olmayan, kendilerine oy verecekleri kendileri seçen, yerlerinden kımıldatılamayan parti başkanları... 


Parantezi kapatalım... 
Özetle, çağdaş gelişmeler, otoritenin ve emir verme yetkisinin yerine başka bir şeylerin geçmesini gerektiriyor. Bunun ne olması gerektiği hakkında kitaplıklar dolusu eserler 


yazılıyor. 


Başkan Fisenhower, masasının üstüne koyduğu bir ip parçasını ucundan tutup çekermiş. "Bakın," dermiş, "çektiğiniz zaman istediğiniz yere gidiyor. 
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İttiğiniz zaman ise hiçbir yere gitmiyor..." Gerçekten güzel bir benzetme, ama insanları peşimizden nasıl çekeceğimizin yanıtını yine de vermiyor... Bunun üzerinde daha fazla durmadan ben biraz da Türkiye'de yaşadığımız değişime değinmek istiyorum. 


Şimdi, ülkemizdeki kuruluşlar açısından, Türkiye'deki ortamın getirdiği büyük değişimi düşünün... Çoğunluğu gençlerden oluşan konuklarımız arasında bu değişimi yaşamış olanlar kaç kişidir, bilmiyorum. Dış dünyadan korunmuş, kapalı bir ekonomik ortamdan, tümüyle dışa açık, AB ile Gümrük Birliği'ne girmiş ve dünya pazarları ile bütünleşmiş bir ortama kısa sürede geçtik. Bilirsiniz, biz işadamları ve yöneticiler, sık sık ülser oluruz, veya şiddetli uykusuzluk çekeriz. Kısa bir zaman öncesine kadar ülserlerin ve uykusuzlukların nedenleri bu günkülerden çok farklıydı. 


Dünün dünyasında işletmeleri yönetenlerin aklında iki yaşamsal soru vardı. 
Bunların birincisi şuydu: 

1) Üretimin devamlılığını nasıl sağlarım? 

İş adamları ve yöneticiler, üretimin devamlılığını sağlayabilmek için Türkiye ortamında döviz, hammadde, enerji gibi girdilerdeki kısıtlamalar ve kesintilerle sürekli mücadele ederlerdi. 

İkinci yaşamsal soru ise suydu: 

2) Rekabetten nasıl korunurum? 

Rekabetten korunarak gelişmek, neredeyse sanayi kuruluşlarına verilmiş bir haktı. 
Yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin ithalatı yasaklanırdı. Kuruluşlar, herkesin kolayca giremeyeceği, know-how veya yüksek yatırım gerektiren alanlarda yatırım 


yaparak veya kapasite fazlası yaratarak iç rekabetten de korunmaya çalışırlardı. 


Bugünün ortamında ise, bizlerin aklımızdan hiç çıkmaması gereken iki bambaşka "yaşamsal" soru var. Bunların birincisi: 


1) Müşterilerin, bizim ürünlerimizi seçmeleri için hangi nedenler var? 

İkincisi ise: 

2) İnsanların bizim kuruluşumuzda çalışmayı seçmeleri için hangi nedenler var? 

Eğer bu sorular geceleri uykunuzu kaçırmıyorsa, çok rahat bir insansınız demektir. Sizi kutluyorum, çok da kıskanıyorum! Rahatınızı kaçırmış olmayayım ama, haberiniz olsun diye söylüyorum, rakibiniz bu soruların cevabını düşünerek sabahlara kadar dolaşıyor! 

Artık öyle bir ortamda yaşıyoruz ki, müşteriler, satın almak için dünyanın herhangi bir yerindeki bir rakibimizin ürününü seçebilirler. Hemen her alanda kapasite fazlası ile karşı karşıyayız. Yetenekli, iyi yetişmiş, yaratıcı insanlara da dünyanın bütün kuruluşları açık ve bu kuruluşlar bu insanları kendilerine çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 


Bu insanların bizi seçmeleri için ne yapacağız? 


"Ücretlerini artıracağız,"- doğru, ama biliyoruz ki bu yeterli değil... 


İnsanlar çalışma yaşamlarında, ücret ve diğer maddi koşulların dışında başka şeyler de arıyorlar artık... Yaratıcılıklarını ortaya koyma olanakları arıyorlar, kendilerini geliştirme olanakları arıyorlar; hepsinden önemlisi, heyecan arıyorlar, kendilerini aşan bir amaca hizmet etme duygusunu arıyorlar. 


Bu günlerde Silicon Valley'de çok kullanıldığı söylenen bir söz bu durumu çok güzel anlatıyor: "İnsanlar, iyi bir ücret verirseniz haftada 40 saat, anlamlı bir amaç verirseniz 
60 saat, her ikisini birden verirseniz 80 saat çalışırlar..." 


İnsanların çalışma ve başarılı olma heyecanını, işlerine ve kuruluşlarına bağlılık duygularını, başka bir deyişle "motivasyonlarını" nasıl artırabileceğimiz yaşamsal bir sorun. 


Şakacı bir yazar, "Motivasyon insanlara istemedikleri şeyleri yaptırmanın yoludur," diyor... Motivasyon konusunda yıllar içinde anlayışımız çok değişti. Ünlü yazar Stephen Covey, bu değişimi çok güzel özetliyor. 


Diyor ki eskiden çalıştırdığımız insanların karnını doyurmayı yeterli görürdük. 


Çalışanlar bizim gözümüzde birer mideden ibaretti. Sonra insanların bir de kalpleri olduğunu keşfettik. Onlara iyi davranmanın, insanca çalışma koşulları vermenin, kalplerini kazanmanın önemini anladık. Daha sonra, insanların bir de beyinlerinin olduğunun farkına vardık. Anladık ki, onların yaratıcı güçlerini harekete geçirebildiğimiz, katılımlarını sağlayabildiğimiz ölçüde hem onları daha fazla motive edebiliyoruz, hem de katkılarından daha fazla yararlanabiliyoruz. Şimdi ise görüyoruz ki, insanın bedenini bütünleyen bir de ruhu var... İnsanların ruhuna hitap edebilmek, onlara bir amaç vermeye bağlı. İnsanlar kendi kişisel çıkarlarının ötesine geçen bir amaca hizmet ettiklerini bildikleri sürece mutlu oluyorlar, motive oluyorlar, heyecanla çalışıyorlar... - Mide, kalp, beyin ve ruh, Covey'e göre, motivasyon anlayışımızın evrimini simgeliyor. 


80'li yılların başlarında İpek Kâğıt şirketimizin genel müdürlüğünü üstlenmiştim. İlk yaptığım iş şirketteki tüm yönetmelikleri gözden geçirmek ve eksiklerini tamamlamak olmuştu. Çok da gerekli ve önemli bir iş yaptığımı düşünüyordum, çünkü o zamanlar hepimiz inanmıştık ki dünyada bir işi en iyi şekilde yapmanın bir tek yolu vardır; o yolu bulmak, insanların önüne koymak ve yapılan işleri ona göre denetlemek yöneticilerin görevidir. Sonra yavaş yavaş uyanmaya başladık... Peters ve Waterman'in "In Search of Excellence" ("Mükemmeli Arayış") kitabi 1982 yılında çıktı. Kitapta, ciltler dolusu yönetmeliği kaldırıp bir anda pencereden aşağı atan yöneticiler övgülerle göklere çıkarılıyordu. Bunları okuduğumda, başımı kaldırıp rafları dolduran yönetmelik dosyalarına söyle bir baktığımı hatırlıyorum. Bazı kural ve ilkeleri belirlemenin elbette modası geçmedi ve geçmeyecektir de... Ama zaman içinde, insanlara daha fazla esneklik tanımanın önemini öğrendik. General Patton'un güzel bir sözü var: "İnsanlara işlerin nasıl yapılacağını söylemeyin. Ne yapacaklarını söyleyin, bırakın sizi yaratıcılıkları ile şaşırtsınlar," diyor. Gerçekten, insanlar bir vizyon doğrultusunda yönlendiriliyorlarsa, bir işi yapmanın en iyi yolunu kendi yaratıcılıkları ile buluyorlar... 
İncil'de bile vizyondan söz edildiğine göre vizyon yeni değil, çok eski, fakat yeniden keşfedilmiş ve moda olmuş bir kavram. Karışık bir kavram, herkesin kendine göre bir tanımı var. Bazılarına göre vizyon "kendimizi nasıl görmek istediğimizdir", bazılarına göre ise "var olma nedenimizdir". Zaten "vizyon “un ne olduğu değil ne yaptığı önemli. 
Vizyonumuzu ve temel amacımızı belirlediğimiz zaman başarıya ulaşmanın en önemli koşulunu yerine getirmiş oluyoruz. 
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Amacını tanımlamayanlar, başarılı olamıyorlar. Bunun çeşitli nedenleri var. Birincisi, odaklaşmanın verdiği korkunç güçten yararlanamıyorlar, çünkü enerjilerini nereye odaklayacaklarını bilemiyorlar. Enerjiyi bir noktada odaklamakla elde edilebilecek gücün sınırı neredeyse yok. Bir küçük cam parçası, mercek olup günesin ışınlarını bir kâğıda odakladığı zaman, önce kâğıdı sonra koskoca bir ormanı yakabiliyor. 


İkincisi, amacını net olarak belirlemeyen kurum, hatta kişi, başarıya giden yolları göremiyor; bu yollar önünde apaçık olsa bile göremeyebiliyor. Psikologlar beynimizde, çevremizden her an bize ulaşan binlerce, milyonlarca mesajı algılamamızı önleyen, bunlardan bizi korumayı amaçlayan mekanizmaların çalıştığını söylüyorlar. Her an kulağımıza gelen seslerin, gözümüze çarpan görsel uyarıların tümünü birden algılarsak yaşamın imkansızlaşacağını, beynimizdeki bu filtreler sayesinde bazı gereksiz mesajları algılamadan yaşamayı sürdürebildiğimizi belirtiyorlar. Örneğin bir anne, yanında top patlasa derin uykusuna devam edebiliyor, fakat yan odadaki bebeğinin en ufak bir ağlamasında uyanıp ayağa fırlıyor, bebeğine koşuyor. İşte biz farkında olmadan çalışan beynimizdeki bu filtreler, neyi göreceğimizi, neyi ise göremeyeceğimizi ve duyamayacağımızı belirliyor. Bu filtrelerin neyi içeri aldığı, neyi dışarıda tuttuğu ise tümüyle amacın belirlenmesine bağlı. Amacınızı belirlediğiniz zaman, çok kullandığımız deyimle "ne istediğini bilen insan" oluyorsunuz; amaca giden yolları görmeye başlıyorsunuz. Kabul edelim ki, ne amaçla bakarsak, onu görüyoruz. Bunun çok güzel bir örneğini katıldığım bir seminerde vermişlerdi. Konuşmacı, kolumuzdaki saate bakmadan, saatimizin kadranının ayrıntılı bir resmini çizmemizi istedi. Bu testi siz de kendi kendinize yapabilirsiniz, sonucu şaşırtıcı olacaktır. Hiçbirimiz, yıllar boyunca günde kim bilir kaç defa baktığımız kol saatimizin kadranını kâğıda çizemedik; rakamları tam olarak nasıl işaretlenmiş, Romen rakamı mı var, çizgi mi var, nokta mı var, göstergelerin ayrıntılı görüntüsü nasıl, markası nerede yazılı, bilemedik! Çünkü saate baktığımız zaman başka bir amaçla, saatin kaç olduğunu öğrenmek için bakıyoruz. Amaç belirleme konusunda üçüncü önemli nokta ise insanların motivasyonu... İnsanlar anlamlı bir amaca yönelik çalıştıkları zaman mucizeler yaratabiliyorlar. Hele inandıkları ve paylaştıkları bir amaç uğruna çalışan insanların güçlerini birleştirebildikleri zaman erişebilecekleri hedefler neredeyse hayallere sığmıyor. Özellikle biz yöneticiler ve iş adamları, "vizyondan söz etmeyi çok severiz. 
Bazen kendi vizyonlarımızı anlatarak karşımızdakilere baygınlıklar da veririz. Ben vizyonumu anlatırken, şirketteki arkadaşlarımın göz kapaklarının düşmesine pek aldırmıyorum. Saatlerine bakmalarından da fazla rahatsız olmuyorum. Saatlerini kulaklarına tutup sallamaya başladıkları zaman konuyu değiştirmek gerektiğini anlıyorum. Ancak, önemli olanın, içi bos hayallerden söz ederek "vizyoner" gözükmek olmadığını, vizyonun bize, bir taşla üç kuş vurmak imkanını veren bir araç olduğunu, ben şahsen kendi kendime sık sık hatırlatmak gereğini duyuyorum: 


- Odaklaşmaya hizmet eden bir araç, 
- Amaca giden yolları görünür hale getirmeye hizmet eden bir araç, ve 
- İnsanları motive eden müthiş bir enerji kaynağı... 


Bizim toplumumuza dönelim... Acaba bizim eksiğimiz nedir? Yüz yılların kültür birikiminden ve yakın tarihindeki eşsiz bir çağdaşlaşma atılımından güç alan bu genç, dinamik, muhteşem toplumun, yeni atılımlar yapamamasının, tüm enerjisini birbiri ile kavga ederek tüketmesinin nedeni nedir? Niçin TV'u açtığımız zaman, sokakta, trafikte, üniversitede, adliyede, Mecliste, ..... — her yerde kavgadan başka bir şey görmüyoruz? 
Yüzünü doğuya dönenle batıya dönenin; ben "Türküm" diyenle ben "Kürt'üm" diyenin; "ben sağcıyım" diyenle "ben solcuyum" diyenin, birbiri ile kavgayı bırakıp tüm enerjisini 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ortak bir hedefe yöneltmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Devrimle mi, evrimle mi? Emirle mi, yasayla mı? Silahla mı, sopayla mı? Sadece ve sadece, "vizyon “la sağlayabilirsiniz... 
Ama, tepeden indirilmiş değil, insanımızın içinden çekip alınmış, onun en derin özlem ve hayallerine dayanan bir "vizyon “la... Biz insanlar, emirle değil, "vizyon “la yönetilmeyi istiyoruz. Ama başkaları tarafından "vizyonlandırılmaya" hiç hevesli değiliz. 
Aslında başkalarının tavsiyelerini bile dinlemek istemiyoruz, nerede kalmış başkalarının yaşam felsefesini benimsemek... Bazen sigarayı bırakmayı, kilo vermeyi çok arzu ediyoruz, ama başkası bunları tavsiye ettiği zaman vazgeçiyoruz. İstiyoruz ki, bizi yönetenler bizi tanısınlar, anlasınlar, içimizde yatan özlemleri, parçası olduğumuz "bütün “ün amacı ve vizyonu ile birleştirsinler... ESer bunu yapanlara güvenimiz varsa, o zaman o vizyonun peşinden gidiyoruz. O nedenle, her şeyden önce bir güven ortamı arıyoruz. Haksızlıklara hiçbir şekilde izin verilmeyen bir ortam istiyoruz. Bize karşı güvenilir, ilkeli ve tutarlı olunmasını her şeyden üstün tutuyoruz. Söylenilenlerle yapılanların birbirini tutmasını bekliyoruz. İhmali, bilgisizliği, hataları affedebiliyoruz, ama aldatılmayı hiçbir zaman affedemiyoruz. Kendimizi geliştirmeye ve öğrenmeye olanak veren bir ortam arıyoruz. Yaratıcılığın ve girişimciliğin özendirildiği bir ortam... 
Kendi kanatlarımızla yükselmemize olanak veren bir atmosfer... Hiçbir şey yapmamanın bedelinin, hata yapmanın bedelinden daha ağır olduğu bir ortam... Bir "katılım ve paylaşma" ortamında yaşamak ve çalışmak istiyoruz. Bilginin ve yetkilerin paylaşıldığı bir ortam... Kendimizi etkileyen kararlarda, bilgi ve söz sahibi olduğumuz bir ortam... Şeffaf ve denetime açık bir ortam... Bizi yönetenlerde bir "hizmet anlayışı" görmek istiyoruz. Bugünümüzden çok yarınımızı düşünmelerini istiyoruz. Kendileri hakkındaki son kararın, görevi bıraktıklarından on yıl sonra verileceğini bilmelerini istiyoruz. Kendilerinden maraton değil, bayrak yarışı koşmalarını bekliyoruz. En hızlı koştukları noktada, bayrağı kendileri kadar hızlı koşan bir başkasına devretmelerini istiyoruz. Yönettiği kuruluşun veya toplumun, uzun vadeli geleceğini düşünerek hizmet etmek isteyenlerle, kendi kişisel amaçlarının peşinde koşanları fazla güçlük çekmeden ayırt edebiliyoruz. Amaçları değişimi sağlayarak geleceğimizi güvence altına almak mı? 
Yoksa gazetelere manşet, dergilere kapak olmak, kendileri adına efsaneler yaratmak veya oy toplayıp yeniden seçilmek mi? "Karizmatik" olurlarsa, iletişimde usta olurlarsa, işimiz zorlaşıyor ama, bunları eninde sonunda birbirinden ayırabiliyoruz. 


Konuşmamın giriş bölümü burada bitmiş oluyor... Sizlere "liderlik “ten söz edecektim, ama galiba vaktim kalmadı. Bu konuda bence son sözü söylemiş olan Max De Pree'nin 


tanımı ile konuşmamı tamamlayacağım: 


"Liderin birinci görevi gerçeği tanımlamaktır. Liderin son görevi teşekkür etmektir. 
İkisinin arasında, lider bir hizmetkardır." 


Bu topluluğa seslenmekten onur duydum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 


kkk 


Evet; Bülent Eczacıbaşı'nın bir topluluğa karşı yaptığı hitabet umarım kulaklarımızda kalır, vizyonumuzu belirlememize ve hedeflerimize odaklanmamıza vesile olur. 


Ahmet TÜRKAN- 08 Ocak 2013 


61 


MASONLARDAN İZİN ÇIKTI 


Masonlar 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in Mason olduğunu açıklaması ile artık Türkiye'de kendilerini saklama gereğini hissetmiyorlar. Yani gizli saklı kumpanyalar yerine Demirel sayesinde açık oynuyorlarmış gibi görünüyorlar. Aslında günah çıkarttılar ama el altından derin faaliyetler devam ediyor. Her taşın altından çıkıyorlar. 


O'na buna ödüller vererek ne kadar önemli olduklarını göstermeye çalışıyorlar. 
Medyada oldukça yer buluyor bu haberler. Ne de olsa pek çok taraftarları var. Sosyal faaliyet görüntülerinin altındaki iğrençlikler zaman zaman basında yer alsa da onlar bu tür rezillikleri tamamen kişiselleştirerek topluluklarının zarar görmesine engel olmaya çalışıyorlar. 


Organize güç. 

Zaman gazetesinden Nuriye Akman Altı Nokta Körler Vakfı Başkanı ve Lions kulübü üyesi Oya Sebük'le röportaj yapmış. İşin en ilginç yanı, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in kendisini Sebük'le tanıştırdığı ilginç fasla da yer verdi. Akman, Erk'in kendisini Sebük'e "Zaman gazetesinden ama gördüğün gibi kapalı değil, ne kadar çağdaş bir kadın " şeklinde tanıtmasını da röportaj yazısına ekledi. 

Sebük'e Lionsu sormuş. Atatürkçü olmayan Lions olamazmış. 

Sayın Kemalistler, Atatürkçüler hepiniz Lions musunuz»... 

Hepiniz Mason musunuz? 

Hepiniz Yahudi oyuncağı mısınız? 

Sanmam. 

Bu da derin yapılanmaların kamuflaj taktiği. 

Röportajın en ilginç tarafı artık mecliste kapalı vekil olabilir, ama şeriat getirmesinler diyerek yüksek müsaadelerinibildirmiş. Küçük bir not Yahudi İsrail şeriatla yönetiliyor. Kapalı olarak vekil olmak isteyen hanımlara önemle duyurulur. Yani artık mecliste Merve Kavakçı olayları yaşanmayacak. Sırf Merve Kavakçı'yı savunduğu için seçilme şansını yitiren Nazlı Ilıcak (açık ama olsun) tekrar seçilebilecek. Meğer üniversiteli kızlara müsaadeyi de bunlar vermişler. Linkten röportajın tamamını okuyunca bu aktarmaya çalıştığım konuların detaylarını görebilirsiniz. 

Kapalı hanımlar haydi seçimlere hazırlanın. Masonlar, Lionslar önünüzü açtı. 

Hangi partiden vekil olayım diye düşünmeyin. Bundan sonrası düz. AKP (zaten CHPliyiz ama AKP'ye de yakınız demiş), CHP veya MHP fark etmez. Bundan sonra 


Kılıçdaroğlu bile vekil olmanızı engelleyemez. 


Sayın Cumhuriyet Başsavcıları bundan sonra herhalde kapalı vekilleri olan partileri kapatma davası açamazsınız. 


Gördünüz, duydunuz Lionslar müsaade verdi. 


Hey gidi Türkiyem kimlerden müsaade alıyor. 


Kimler ne cüretle böyle konuşuyor? 
Kimler ahkam satıyor? 

Hani neredesin Osmanlı ruhu? 
Hani neredesin ey Devlet-i ali? 

Biz kimlere oyuncak olduk böyle? 
Ne hallere düştük Allahım? 

Sayın Başbakan... 


Bu gelişmeleri yeni anayasada değerlendirin lütfen. Artık kendimizi adam gibi ifade edebilen bir anayasamız olsun. 


Ağzı olan konuşmasın. 

Herkes haddini bilsin. 

Devlet-i ali olma vakti çoktan geldi de geçiyor. 
Aman ha... Kendimize gelelim. 


Ahmet TÜRKAN- 14 Ocak 2013 
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BÜROKRASİ VE OSMANLICA 


Ey şanlı ecdadımız. Artık haklarınızı helal edin. Zamanı geldi ...! 
Bürokrasi denince elbette akla Ankara gelir. Devletimizin başkenti. 


Dün yani 02 Şubat 2013 tarihinde bir davet üzerine Ankara'da idim. Kocatepe Kültür Merkezi'nde Pusula Derneği tarafından düzenlenen “Sertifika Töreni” idi bu etkinlik. 


Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında yapılan bir protokol ile Osmanlıca Kursları düzenlenmişti malumunuz. Pusula Derneği ise bu işi Ankara'da üzerine almış ve çok da başarılı olmuşlar. 

Pek çok Millet Vekilimiz, Bakan Yardımcımız, Genel Müdürler, Müdürler ve Temsilciler katılmıştı. Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı geceye mesajları ile renk kattılar. 


Ankara Belediyesi Mehter takımı ise davetlileri coşturmaya yetti. 


Osmanlıca neden öğrenilmeli konulu sunum izlenmeye değerdi elbette. Bizi ecdadımıza bağlayan en büyük rabıta, elbette onların yazısı idi. 


Ama artık bizim de yazımız. Özellikle gençlerin Osmanlıcaya ilgi göstermesi çok harika. 
Demek ki bunca oyunlara, bunca entrikalara rağmen ecdadımızı seviyoruz ve atalarımızın neler yaptığını, bize ne bıraktıklarını öğrenmek istiyoruz. 

Medeniyet demek yazı demektir. 

Hele şükür ki anladık. 

Miras medeniyetimize sahip çıkacağız demektir. 

Sudan çıkmış balık değiliz artık. 

Bizim bir geçmişimiz var. 


Ne idüğü belirsiz bir topluluktan azametli bir geçmişe, şanlı bir tarihe ve kültüre sahip köklü bir devlet geleneği olan asli kimliğimize döndük. 


Ecdadımızın bıraktığı milyonlarla doküman, binlerce kitap atık kağıt olmayacak, Bulgarlar kendilerine başka kaynaklar bulsunlar. 


Biz sahip çıkıyoruz. 

Arşivleri tek tek inceleyecek, akademisyenlerimiz tezlerini bu dokümanlardan yapacaklar ve halkımıza ecdadımızın bilemediğimiz, unuttuğumuz değerlerini aktaracaklar. 


Ne diyeyim. 


Ecdadımız...! haklarınızı helal ediniz, geç de olsa anladık ki; biz sizlerin evlatlarıyız. 
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Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi Sayın Said Yavuz Bey ile ayak üstü sohbet etme imkanımız oldu. Kurslar başladığı günden bu yana 120.000 müracaat olduğunu tahminlerinin çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını bu durumun kendilerini çok sevindirdiğini ve gayretlerinin boşa çıkmadığını gözleri dolarak anlattı. 


Ülkemiz için gerçekten güzel bir çaba ve bürokrasinin buna sahip çıkması kopan bağların yenilenmesi açısından muhteşem bir diriliş, ayağa kalkıştır. 


Osmanlıca Kursları devam ediyor. Haberi olmayıp ta bu yazımız ile haberdar olanlar için, lütfen bulunduğunuz şehirde kayıtlarınızı olun ve öğrenin. Belki sizin elinizde de dedenizden ninenizden kalan emanetler vardır. Bakın bakalım neler demişler. 


www.osmanlicaegitim.com sitesinden online kayıt yaptırma imkânınız var. 


Ahmet TÜRKAN- 03 Mart 2013 
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LAWRANCE VE ARTİN AGOPYAN (APO) 


Arap alemini Osmanlı'dan koparan İngiliz casusu Thomas Edward Lawrence ile Kürtleri Türkiye'den koparmaya çalışan Ermeni casusu Artin Agopyan (Apo). 


İkisi de savunuyor gözüktükleri milletlerin öz evladı değiller. 

İkisi de casus. 

Arap alemi geriye dönüp baktıkça, bu gün başlarındaki hengameleri gördükçe oturup ağlıyorlar. Yanlış yaptık İngiliz casusuna uyduk diyorlar. İnternetten araştırma 


yaparsanız bu tür ağlama ve sızlanmaları çokça görürsünüz. 


Yarın Kürtlerin de akılları başlarına geldiğinde bu günlere ağlayacaklar. İnşallah daha çukurlara düşmezler. 


Bu gün aradıklarını beyan ettikleri haklarını dile getiremeyen Kürt liderler Ermeni Apo'dan akıl alıyorlar. 


Çünkü fikri mayaları bozuldu. Fikirleri sağlıklı değildi. En azından kan dökecek problemler değildi. 


Pek çok şey zaten aşılmıştı. Yatırımlar yapılıyordu. 

30 küsur yıldır kan döken terör örgütü bir Ermeni ajanının emri ile kim olduklarını bir 
türlü anlayamadıkları dış güçlerin, mağaralarda birlikte yaşadıkları yabancı teröristlerin hain planlarına alet olmaktan kurtulamadılar. 


Şimdi sözde barış görüşmeleri yapılıyor. 


Ne diyelim savunacakları bitti, hiç olmazsa akan kanı durduralım diyecek kadar cesaretleri gelmiştir diye inanmak istiyorum. 


Hem hükümet Apo ile görüşmeden problemlerin çözülemeyeceğine inandı, hem de Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu söyleyen BDP'li vekiller Apo'dan akıl almadan fikir beyan etme cüretini gösteremez oldular. 

Ne oldu sizin fikirlerinize. 

Ne oldu eşitlik isteklerinize. 

Eşittiniz de laflarınız boğazınıza mı düğümleniyor. 

Yoksa söyleyecek bir şey bulamayıp Artin teröristinin zalim kollarına mı atlıyorsunuz. 
Eş Başkan Gültan Kışanak; Apo serbest kalacak diye feryad ediyor. 

Apo serbest kalırsa ilk önce senin canın yanacak, haberin yok. 

Heyhat peşinden koşulan kardeşliğimizi bozanlar, yolları ayıranlar dün olduğu gibi bu 


günde fitneci Hristiyan aleminin çocukları. Yani açıkça söyleyeyim Güneydoğu probleminin gizli finansörleri. 


66 


Herkes biliyor da çıkar dünyası, siyaseten söylenemiyor. 
Irak'a demokrasi getirme yalanı ile 1,5 milyon Irak'lıyı katleden, 10 yıldır sınırsız kan döken ABD'de aynı; yani Hristiyan aleminin bir devleti. Dünya'nın gözünün içine baka 


baka yalanlarını delil gösterip bu zulmü işlemeye devam ediyorlar. 


Bölüp kurtardık diye gösterdikleri Kuzey Irak'ın başına da Yahudi Barzani'yi oturttular. 
Asla birleşme olmasın diye. Dedim ya biliniyor ama siyaseten söylenemiyor. 


50 yıldır AB kapısında bekletilen Biz...! 

Nereye girmeye çalışıyoruz acaba. 

Düşman olmaktan bahsetmiyorum. Barış sağlanır, ticaret yapılır. 

İslamın güzellikleri gösterilir, amma velakin... 

Hristiyan birliğine girmek için İslam alemine sırt dönülmez. 

Hadi Arap alemi bir hata yaptı, Türki Cumhuriyetler de Rus zulmü altındaydı... 
Bundan sonrasını kurtaralım hiç olmazsa. 


Tekniğini alabilirsin, gelişmeleri takip edebilirsin ama iç dinamiklerini tehlikeye atmazsın. Kendi toplumunu kendi inanç ve kültür esasları ile yoğurur ve pişirirsin. 


Elhasıl bir çalkalanmadır gidiyor. 

Gelişmeleri sıkıntıyla izliyoruz. 

Zalimden medet istemek zalimin zulmünü artırır, zalimi şevke getirir. 
Zalimin peşinden koşanlar, kendi fikirlerinizle oturup çözün problemi. 
Oyalanıp durmayın. Yazık oluyor. 

Kardeşliğimiz tamir edilemez boyutlara gidiyor. 


Ahmet TÜRKAN- 11 Mart 2013 
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ADD'DEN İNCE İŞLERE DEVAM 


ADD Yani Atatürkçü Düşünce Derneği. İsmine Atatürk, Atatürkçü etiketlerini yerleştir. 
Her türlü şenaati işle. Bumu Atatürkçülük? 


Malum Cumhuriyet mitinglerinde biz istemedikçe AKP Cumhurbaşkanı seçemez sloganları ayyuka çıktığı günlerde ADD'nin iç yüzünü de öğrenmiştik. 


Malum Türkan Saylan ismi ile özdeşti o günlerde. 
Türkan Saylan” araştırınca aslında O'nun bir misyoner olduğunu öğrenmiştik. 
Nedir misyonerlik? 


Misyonerlik, başta Hıristiyanlık olmak üzere herhangi bir dini yabancı ülkelerde yaymakla yükümlü din görevlisi.Misyoner, İncil'de İsa tarafından verilen "gidin ve insan balıkçısı olun" nasihatına uyan insanlar için kullanılan bir Hıristiyanlık terimidir. 
Misyonerler insanları Hıristiyanlık dinine davet ederler ve onun hakkında bilgilendirirler. Misyonerlik, bir dini yayma amacıyla, başka bir ülkede bulunanlardır. 
Kelimenin kökeni Latincedir. Misyonerlik faaliyetleri tüm dinler için geçerli değildir. 
Günümüzde iletişim teknolojisi geliştiği için, misyonerlerin fiziksel olarak ülke değistirmesi gerekmemektedir. Sözü edilen faaliyetler radyo yayını, basılı medya ve internet aracılığıyla da sürdürülmektedir.|1| 


Kaynak İnternet ansiklopedisi Wikipedi. Dipnottan linke bakabilirsiniz. 


Okullarda kamyonlarla Hristiyanlık propagandası yapan kitaplar dağıttılar. 
Çocuklarımız gizli propagandalara alet edildiler. Güya burslar verdiler. Ama nasıl. 


2 erkek 2 kız talebe aynı evde kalacak. Kalmak istemeyenlerin burslarını anında 
kestiler. Ateşle barutun yan yana durmayacağını gayet iyi bilirler ki böyle bir tuzak çok tutar. 


Donanma'ya mal edilen fuhuş skandalının ardında da ADD var. Emekli Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Türker ERTÜRK inşallah insafa gelir de bunları açıklar. 
Haberleri medyada yer aldı. 


Bu günlerde farklı yönleri ile ortadalar. Ona buna tükürüyorlar. 


Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Elfaz Temiz, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un TBMM'de sarık ve cüppeli iki misafiri ile çektirdiği fotoğrafa Facebook'ta yaptığı, “Yüzlerine tükürsem, tükürüğe bile yazık olur” şeklindeki sansasyonel yorumunun arkasında durduğunu ve geri adım atmayacağını açıkladı. Temiz, sakallı ve cüppe ile TBMM'ye girerek Ercoşkun'la fotoğraf çektirenler hakkında, Atatürk devrimlerini yok saymak ve Anayasa'yı ihlal etme suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi. Temiz, sansasyonel yorumuna ilk ve en büyük tepkiyi gösteren Abdullah Uzun için ise, “Abdullah Uzun benim muhatabım siz değilsiniz. Ayrıca Ali Ercoşkun'un da avukatı değilsiniz” ifadelerini kullandı.J2) 


Elfaz Temiz lafında bir keramet yok ki tükürüğünde olsun. Oraya buraya tükürüp ortalığa kirli salyalarını bulaştırma. 


Saldırma. 


Türkan Saylan fligranlı derneğinde otur oturduğun yerde. Senin haddine değil Bolu Milletvekiline tükürmek. 


Kendi tükürüğünde boğulmak istemiyorsan sesini kes. Takiptesiniz. Artık misyonerlik faaliyetleriniz deşifre oldu. 


Bilmeyenler varsa lütfen dikkat. 
ADD misyoner bir dernektir. Gizli propagandalarına inanmayın gençler. 
Lütfen. 


Ahmet TÜRKAN- 19 Mart 2013 


(| http:/ /tr.wikipedia.org/wiki/Misyonerlik (19.03.2013) 


(2) http: / /www.boluekspres.com /icerik/haber.php?i-33802 (19.03.2013) 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SUSMAN GÜZELDİ 


Antalya Milletvekili Deniz Baykal eski formunu yakalamış gözüküyor. Birkaç gündür farklı üslubu ile verdiği demeçleri ile gündemde.|1| 


16 Ocak 2013 tarihinde aşağıdaki yazımı hazırlamış fakat yayınlamamıştım. Anlaşılan 
o ki vakti bu gündür. Hiç değiştirmeden... 


Buyurun... 

#kkkkkk 

BİLİNÇLİ SUSKUNLUK 

Bilinçli suskunluk elbette bilinçsiz suskunluktan iyidir. 


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtsız bırakarak "Bilinçli bir suskunluk içindeyim" dedi.|2| 


Bu günlerde mecliste bilinçsizce konuşanlar olduğu gibi, her yaptığı, her konuştuğu facia olanlar, konuşacak yüzü olmadığı halde konuşanlar, konuşacak yüzü olmadığı için ar edip susanlar da var elbette. İsim vermeye gerek yok. Millet kimlerin konuşmaya yüzü olmadığını biliyor. Yüzü olmadığı halde çemkirenleri de. 


Şu terör belasını defedelim de ondan sonra konuşmaları sanırım daha neyiniz eksik modunda izleyip değerlendirebileceğiz. 


Baykal haklı. Bir kere bilinçsiz bir hareket yaptı, Genel başkanlığı kaptırdı. Bir bilinçsiz hareket daha yaparsa sanırım Antalya Milletvekilliği de gidiverir. 


Aslında konuşup ta ne olacak. Doğru söylese Kılıçdaroğlu'nun ekmeğine yağ sürecek. 
Yanlış söylese bu sefer de Kılıçdaroğlu'ndan azar işitecek. Teamüller gereği yani. 


En iyisi susmak. 

Pdişahın biri divanda konuşmayan vezirlerinden birine sormuş. 
- Vezirim neden konuşmazsın 

Vezir cevabı yapıştırmış. 


- Padişahım...! Doğru söylesem sizin şerrinizden korkarım, yanlış söylersem Allah'ın gazabından. En iyisi susmak. 


Yani susmak Baykal'ın dediği gibi bilinçli olmalı. Öyle bilinçsiz susmak da ne demek? 
Sustun mu... adam akıllı susacaksın ve de bilinçli olacaksın. Ajan falan gibi yani. 
Bakanlar bu adam kesin bir şeyler biliyor, ama konuşmuyor...! Demeliler. 


Yoksa susmanın faydası olmaz. 
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TRT 1 de yayınlanan 80er dizisinin Susmuş 'unu bilirsiniz. Ne söylerlerse söylesinler tek kelime konuşmuyor. Polis bile konuşturamadı. 


Sustun mu öyle susacaksın. Yani bilinçli olacaksın. 
Sayın Baykal sakın konuşmayın. Böyle çok iyi. 


Ahmet TÜRKAN- 29 Mart 2013 


(| http:/ /www.habername.com /haber-deniz-baykaldan-kayseride-sasirtan-sozler-86987.htm 


21 http: / /www.habername.com / haber-deniz-baykal-chp--84816.htm 
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ASTSUBAYLARA KADROLU ÇÖZÜM 


Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli astsubayların mesleki ve sosyal sorunlarının en kısa zamanda Komuta Katı'na iletilmesi ve çözüm yolu bulunması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıdemli Astsubaylığı kadroları ihdas edilmiş, görevlendirme yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir.) 1| 


Tüm Astsubayların ve emeklilerinin yüreğine su serpecek bu haber çok güzel bir gelişmenin habercisidir. 


Deniz Kuvvetlerinden emekli bir astsubay olarak elbette tecrübelerimizi ve beklentilerimizi iletme fırsatımız olduğu kanaatindeyim. 


3 Haziran 2012 tarihli 6318 Sayılı kanunla bazı iyileştirmeler yapılmıştı lakin daha 
önce gündeme gelen pek çok konu henüz kanun kapsamına alınmamıştı. 


Astsubayların sosyal hayatları günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. 


Hali hazırda ön lisans seviyesinde eğitim ile mezun olan astsubaylar görev ve sorumluluklarına göre oldukça düşük seviyede maaş almaktadırlar. 


Emekli maaşları da aynı nispetle düşük kalmaktadır. 


Birinci Dereceye inen astsubaylara ve emeklilerine verilmesi daha önce gündeme gelen makam tazminatı konusu henüz netleşmemiştir. Ömrünü vatan ve millet yolunda harcayan, çok zor şartlarda görev yapan astsubaylara bu hak verilmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. 


Astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanları başarı ile olmalı, belli başarıyı yakalamış astsubayların kontenjana bağlı olmaksızın subaylık statüsüne geçebilmesinin önü açılmalıdır. Başarı ödüllendirilmelidir. 


Astsubay Meslek Yüksek okulları 4 yıllık fakülte seviyesine çıkarılmalı ve bu seviye ile eğitimdeki eksiklik giderilmelidir. Astsubay akademileri kurulabilir. Dolayısı ile subaylığa geçiş formasyonunun eğitim tarafı tamamlanmış olacaktır. 


Astsubayların yüksek lisans ve doktora yapabilmelerine getirilen branş sınırlaması da kaldırılmalı ve başarılı olanlara bu imkân verilmelidir. 


Yüksek lisans ve doktora yapanlara bu dereceleri ek göstergelerinde düzenleme yapılarak çalıştıkları sürece daha üst seviyeden maaş almaları ve emekli olduklarında da aynı ek göstergeleri üzerinden emekli maaşı almalarının önü açılmalıdır. Örneğin halihazırda birinci dereceden 3600 ek gösterge ile emekli olan bir astsubay yüksek lisans yapmış olması halinde *1000 ve doktora yapmış olması halinde ilave * 1000 ek gösterge alarak 4600 ve 5600 ek göstergelerden emeklilikleri sağlanmalıdır. 


Yeni düzenleme yapıldığında bir sefere mahsus geriye dönük işletilmeli ve denge sağlanmalıdır. 
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OYAK ve kuruluşlarında astsubaylara ve emeklilerine temsil ve kadro imkanı sağlanmalıdır. OYAK*a verilen tek kadro yetersizdir. 


Lojman imkanları Subay ve astsubayların mevcuduna göre yeniden oranlanmalıdır. 
Astsubayların lojman imkanları artırılmalıdır. 


Orduevlerindeki subay astsubay ayrımı kaldırılmalı ve birleştirilmelidir. Tüm bu imkanlar Uzman Çavuşlar için de düşünülmelidir. 


Sayın Genelkurmay Başkanımızın konuya olan hassasiyetini biliyoruz. Çözüm sağlanacağına inanıyoruz. 


Ahmet TÜRKAN- 02 Nisan 2013 


L1| http://www.tsk.tr/3 basin yayin faaliyetleri/3 4 tsk haberler/2013/tsk haberler 29.html 
#3 
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BARİKATLARI YIKMAK 


4,5 yıldır devam eden bir dava Ergenekon davası. Bu kadar uzun sürmesi yapılan açıklamalara bakıldığında ucunun pek çok yerlere çıkması. Çok girift bir yapılanmadan söz ediliyor. 
Yargılama devam ettiği için yargılamanın usulleri ve neticeye taalluk edecek ifadeler doğru olmaz. 


CHP ve MHP vekilleri ile İP'in Genel Başkanı yargılanıyor. Yargılamalar devam ederken vekil gösterildiler. Psikolojik oylar sayesinde vekil seçildiler. 


Yargılamanın selameti için tutukluluk halleri devam etmesi gerekiyordu, partiler bunu bildikleri halde yargıyı hiçe sayarak tutuklu vekilleri aday gösterip seçmen üzerinde baskı kurdular ve seçilmelerini bir şekilde sağladılar. 


Şimdi yargıya müdahale anlamına gelen bir tarz uyguluyorlar. 


Bu gün Silivri'deler yargılamaya engel olmak için barikatları yıkıyorlar. Dokunulmazlık zırhına bürünmek ne acaip bir şeymiş meğer. 


Suç işlemek serbest. İşle işle dolaş... 

Barikat yık... 

Müslümanların önüne duvar dik.... 

Sonra...? 

Mecliste 411 oy la kabul edilen Başörtüsü kanunu 411 el kaosa kalktı diye yaygara kopartarak Anayasa Mahkemesine gittiler. Mahkemeyi etkilediler, kanunu iptal ettirdiler ve sorunlar 


yumağının çözülmesine engel oldular. 


Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot ettiler, çok bilmiş taraftar savcılarının da işaretleri ile kamuoyu oluşturup 367 masalı ile ülkeyi zamansız seçimlere ve külfetlere soktular. 


O zaman kanunlar kendileri tarafına çalışır gibi görünüyordu. 


Devir değişti ve artık daha adil savcı ve yargıçlar bunca zorlama ve dayatmaya rağmen yargılama sürecine en küçük bir zeval vermeden devam ediyorlar. 


CHP; İP'nin güdümünde ve bir takım marjinal grupların terörizme varan taşkın hareketleri ile süreci provoke etme gayretinde. 


Dava ne AKP'nin nede Tayyip Erdoğan'ın davası değildir. 


Ben AKP'nin avukatı değilim, ama bir şiir yüzünden 10 ay hapis cezası alan Erdoğan'ı da bu sistem yargıladı. 


Muhtar bile olamaz diye bas bas bağırıp ellerinde kına torbaları ile dolaşanlar şimdi tutuşmuş görünüyor. 


Men Dakka dukka... 


O kadar zulüm; Alemlerin Rabbi'nin gadabına dokunmuş olmalı ki faillerin ayaklarına dolanmış gibi görünüyor. 


Sabredin bakalım davalar bitsin. Suçlu masum bir ayrılsın. 

Nasıl olsa itiraz hakkınız var. 

Er geç adalet yerinin bulacaktır. 

Hem adalet isteyip hem adalete engel olmak ancak CHP, İP ve marjinal sol grupların işi olabilir. 
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TERÖR BİTERSE 


Terör biterse MHP iktidar olur...!(1| 

Bu sözler MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ait. 

Yani Sayın Başbakanım, Lütfen bir an önce terörü bitirin Bahçeli'nin “İKTİDAR OLASI GELDİ”. 
Neden böyle bir iddia ortaya attığını anlamaya çalışıyorum. Yani terör çözümü için atılan adımları AKP-BDP iş birliği olarak nitelemek, vur de vuralım sloganları attırmak, Akil adamlara her türlü hakareti yapmak çözüm sürecine nasıl katkı yapıyor anlayamadım. 

Anlayan varsa buyursun cevap versin. 

Peki; çözümü AKP yapacaksa, terörü bitirecekse MHP bundan nasıl nemalanır. 

Söylemeye dilim varmıyor ama, tekrar bozgunculuk yaparak mı bunu sağlayacak? 

Bunun başkaca bir anlamı olsa gerek diye düşünüyorum. 


2001 krizinde hükümet ortağı idiniz. 


Ekonomik krizi sadece seyrettiniz. Çözümünüz yoktu. Seçim dediniz kaybedince de hükümet ortakları ile birlikte intihar ettik diye teselli buldunuz. 


Bankalar hortumlandı... Sadece seyrettiniz. 


Şimdi ekonomi düze çıktı, Merkez Bankası döviz rezervleri maksimum seviyede, hortumlamaksa niyetiniz bilelim. 


IMF'ye borç bitiyor, önümüzdeki ay son taksit... 


IMF ile yeniden “standby” anlaşmaları yapıp memleketi borç batağına sürüklemekse amacınız bilelim... 


Terör biterse iktidarız diyorsunuz... Yeniden terörü tırmandırmaksa niyetiniz bilelim... 
“Vur de vuralım sloganı” kavgaya çağrıysa bilelim... 


İktidar olmayı herkes ister ama, harmanda gözün olsun, yemeğe yüzün olsun derler adama; adamsa tabiiki. 


Anayasa sürecini tıkamaya çalışıyorsunuz. 
Akil adamları susturmaya çalışıyorsunuz. 


Ama AKP terörü bitirmeyi başarırsa terörü bitiren AKP'nin sonu olur biz iktidar oluruz diyorsunuz... 


Bu halkı siz ne zannediyorsunuz acaba...... ? 
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Yer mi sizce? 
Hakaret sayarım ben bu talebi, hakaret...! 


Ahmet TÜRKAN - 22 Nisan 2013 


1) http:/ /www.habername.com / haber-bahceliden-erdogana-dizi-tavsiyesi--87623.htm 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GEZİ OLAYLARI ÜSTÜNE 


Gezi olayları başladığı günden bu yana takip ediyorum. Facebook sayfamda sürekli itidal mesajları vermeye çalışıyorum. Bir ara arkadaş listem dikkatimi çekti, ben itidal çağrısı yaptıkça listemdeki sayı azaldı. Yaklaşık 50 kişi beni arkadaş listesinden silmiş. Ben de bir hakaret sonucu 
1 kişiyi sildim onu da atlamayayım. 


En son yazıma bugün göz atmıştım, yorumlar dikkatimi çekti, son olaylarla ilgili yazı yazmam konusunda bir hayli ısrarcı yorumlar aldım. 


Tarihi tekerrür ettirmek isteyen ciddi bir dış mihrak çalışması ile ittifak halindeki muhalefet var. 
Siyaseten iktidarla baş edemeyen muhalefet dış güçlerle iş birliğine girdi. 


Okuyucularım sürekli yazmamı istiyor. Bende beni sosyal medyadan da takip eden dostlarıma kısa anekdotlarla bu konuyu izah etmeye çalışıyorum. 


Taksim gezi parkındaki olayların 3-5 ağaç meselesi olmadığını ilk gönden beri söylüyor ve derin yapıya dikkat çekiyorum. 


Bu yazımda da tekrar edeceğim. Bu olaylar 3-5 ağaç meselesi değildir. İstanbul'un Sarıyer ve Beykoz (özellikle Kavacık) bölgesinde kesilen hadsiz sayıda ağaca ses çıkartmayan çevreci halkımız....! 2 çürük ağacın hesabını yapıyormuş gibi görünse de durum ağaç meselesi değildir. 
Ne sağcıyım ne solcu çapulcuyum çapulcu diyen elitlerin tezgahında pişirilip gezi meydanında ortaya dökülen provokasyon bildiğiniz gibi devam ediyor. 


Zamanında mütedeyyin kesimin kırıp dökmeden yaptığı başörtüsü eyleminde kuru kalabalık diye laf eden Mesut Yılmaz iktidarı unutuldu. Bunlar “devlete baş kaldırıyor” diye orantısız güç kullana Ecevit iktidarı unutuldu. 


Ortalığı yakıp yıkan, polise taş ve Molotof kokteyl atan, sloganlarında terörist grupların mesajlarını haykıran yıkıcı bölücüler demokratik hak arayan masum vatandaşlara devşirildiler. 


Alenen dış mihrakların ve marjinal grupların sahadaki varlıkları destekçi medyanın tüm gizlemesine rağmen göz önünde olmasına rağmen gerçekten olayların sadece masum katılımcısı olan halk da neye hizmet ettiğinin bilemeden sahaya çıkıyor, merak aver gözlerle olayları izlemeye çalışırken kendisini olayların içine buluyor ve sahada fason görüntülerin oluşmasına zemin hazırlıyor. 


Ortaya bombanın ipinin çekip bırakanlar; bakın şimdi kenardan izliyorlar. Olaylarla işimiz olmaz diyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışanlar şimdi direnişçi yapıldılar haberleri bile yok. 


3 büyük takımın taraftarları. Amigoları ne derse onu yapan, yat deyince yatan, kalk deyince 
kalkan taraftar grupları kendilerini herhalde maçta sanıyorlar ki manasını bile anlayamadıkları sloganlarla ortalığı ateşe veriyorlar. Daha çok değil 3 hafta önce rakip takım oyuncusunu katledecek derecede gözü dönmüş taraftar şimdi rakip takım taraftarı ile kendilerine verilen talimatlar muvacehesinde hükümet aleyhine gösterilere alet oluyorlar. 


Toplumun büyük bir kısmı futbol taraftarı psikolojisine sahip. Amiyane tabirle sürü psikolojisi içindeler. Askerlikte bir espri konusu vardır. Bölüüüük dur.... Kandıralı sen de dur ...! Derler. 


Muhalefeeeeetttt durrrrr. Halkkkkıımmmm sen de dur. Çünkü oyuna geliyorsun. 


Dış güçler ve de ihanet içindeki ERGENEKON, CHP, İP, BDP-PKK koalisyonu öyle istiyor diye memleketine ihanet edemezsin. 


Çünkü sen bu vatanın evladısın. Şehit haberleri gelmiyor diye üzülenler, 3. Köprü yapılıyor diye üzülenler, 3. Havaalanı ihalesi yapıldı diye üzülenler, Kanal İstanbul projesi hayata geçirilecek diye üzülenler, IMF borcu bitti, bir de şimdi borç veriyorlar diye üzülenler ekonomik kalkınmada ABD ve AB'yi solladılar diye üzülenler şimdi sevinmek için fırsat kolluyorlar. 


Bu vatan bizim. Hainlere fırsat vermeyelim. El birliği ile memleketimize sahip çıkalım. Eğer tek sorun iktidarı değiştirmek ise seçimler yakın. 


Eğer enflasyonu, ekonomik krizleri özlediniz se seçim yakın, 70 cent'e muhtaç olduğunuz günler gönlünüzde hala yer tutuyorsa seçim yakın. 


Hortumcuları özlediniz, bankerleri özlediniz, 0140 enflasyonu özlediniz biliyorum. Paramızdaki bol sıfırları özlediniz. 10 yılda bir mutat hale gelen darbeleri özlediniz. Bilemiyorum daha neleri özlediniz. 

Seçim yakın. Biliyorum; demokrasi bize 10 numara büyük geliyor. Olağanüstü haller, sıkı yönetimler, darbeler halkı daha bir disipline eder. Sokağa çıkma yasakları, belki tek kanal 


televizyon. Bunlar mı özledikleriniz. 


Seçim yakın, memlekete bir şey kazandıramayan ferasetsiz adamları seçin; ne diyeyim yakın, kendinizi ve memleketi yakın... 


Böyle söylemek istemezdim... Ama sabrın bir sonu var. İnşaallah Bu cehalet ve sefalet özlemi fiili dua yerine geçmez. Aklı selim kazanır da refah ve huzur ortamı devam eder. 


Ahmet TÜRKAN - 12 Haziran 2013 
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TÜRKİYE İÇİN 


Gezi olayları ile morallerin bir gidip bir geldiği dönemde, takılmadan, problem çözme yeteneğimizi kaybetmeden farklı bakış açılarını da dikkate alarak birtakım olmazların olura nasıl evrilip çevrilebileceği konularında hükümete, muhalefete, halka ve memleket yararına bir faydam olsun diye kafa yoran aydınlara bazı konuları hatırlatmak istiyorum. 


Anayasa yeniden yazılabilir mi, revize edilebilir mi, referandum yapılabilir mi yapılabilirse halk nasıl tepki gösterir? Sorularına cevap bulmak arzusundayım. 


Hükümet Taksim'de verilmek istenen mesaj alındı diyerek bir nebze olsun ortalığı yatıştırdı. 
Önümüzde, Ülkemizin vizyonu olarak gördüğümüz Yeni Anayasa çalışmaları var. 


Referandumda çok eleştirilen bir husus vardı. Onu hatırlatarak konuyu açmak gerekir diye düşünüyorum. 


Referandumda neyi oyladığımızı anlayamadık endişeleri vardı, hala referandumla ilgili bir sohbet açılsa hala ne olduğunu anlayamadık diyenler var. 


Peki buradan ders çıkarmak gerekmez mi? 
Elbette gerekir. 


Önümüzde duran yeni anayasa paketinde en çok kafa karıştıran soru “BAŞKANLIK SİSTEMİ” dir. 


Çünkü; eğer başkanlık sistemi kabul edilecek ise, anayasada parlamenter sistem düşünülerek hazırlanan pek çok madde kendiliğinden geçersiz olacak ve maalesef yorucu bir sürecin arkasından tekrar revize gündeme gelecektir. 


Önce Başkanlık Sisteminin ne olduğu, sistemin nasıl çalışacağı, başkanlık sistemine paralel olarak gündeme gelmesi gereken seçim sistemi, yerel yönetimler, belki eyalet sistemi derli toplu hale getirilip konunun uzmanları tarafından halka detayları le anlatılmalı ve akıllara gelen gerekli ya da gereksiz sorulara cevap bulunmalıdır. Yoksa alel acele referandum yapılıp Başkanlık Sistemi kabul edilse bile tartışmalar bitmeyecektir. 


Taksim olaylarından hükümetin alması gereken en önemli ders, bence halkın bilinçlendirilmesidir. Gezi olaylarında gördük ki, protestoya katılan gençlerin pek çoğu politikadan bihaber, sanal alem gençliğinden oluşuyor. Apolitik gençlerin yanlış yerlere sürüklenmesi, istenmeyen anarşist olaylara katılıvermesi çok kolay olmaktadır. Çoğunluk etkisi altında kalıp anlık politize edilmeleri kolaydır. 


2000'lerin başında henüz 8-10 yaşlarında olup çocukluğu, ergenliği siyasetten uzak, sanal alem çevresinde geçen gençlik önümüzdeki 3 seçimde oy kullanıyor olacaklar. 


Halkın daha da önemlisi gençliğin doğru bilgilendirilmesi, geçilmesi düşünülen Başkanlık 


Sisteminin ne olup ne olmadığının bilinmesi, sürecin sancısız atlatılmasının en önemli eşiği olacaktır. 
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Bırakın apolitik 90 kuşağının başkanlık tercihini doğru algılamasını, önceki seçimlerde oy kullanmış, öyle veya böyle bir tercihte bulunmuş seçmenlerin de yeni durum karşısında nasıl tavır takınacağını bilmek mümkün değildir. 


Halkın tercihlerini doğru algılamak, sonrasında yaşanması muhtemel tartışmaların önünü almak, senin yüzde bilmem kaçın suçlamalarından kurtulmak için hükümetin ve anayasa komisyonunun öncelikli görevlerinden biri geçilmesi düşünülen süreç hakkında toplumu yeteri 


kadar bilgilendirmektir. 


Yoksa doğru olduğunu düşünseniz bile anlaşılamayan kavramlar ve değerler üzerinden anayasa yapmak, ya da meclis aritmetiğinden dolayı referanduma gitmek hüsran olabilir. 


Bilgilendirme konusu sadece Başkanlık sistemi ile sınırlı kalmamalı, eyalet sistemi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ilgili yapılması gereken konuları muhakkak kapsamalıdır. 


Bu çalışmalar yeni anayasa yazım sürecini kolaylaştıracak ve kamuoyu desteğini artıracaktır. 


Ahmet TÜRKAN-28 Haziran 2013 
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III. DÜNYA SAVAŞI YA DA BOP 


I. Dünya savaşı malum, Osmanlı'nın sonunu hazırlayan güçlerce icat edilmiş, neticede 600 yıla hükmetmiş Şanlı Osmanlı yerini pek çok mazlum devletlere bırakmıştı. 


II. Dünya savaşı da neredeyse 1. Dünya savaşının hesaplaşması gibi olmakla beraber, altında yine şer güçler vardı. 


II. Dünya savaşının galibi Mihver devletler kurdukları Birleşmiş Milletler (BM) yapısı ile Dünya'da hüküm sürmeye ve her istediklerini değer ülkelere yaptırabilir hale gelmişlerdi. 


BM, NATO, Varşova Paktı gibi soğuk savaş oluşumları da Sovyet Rusya'nın tasfiyesi ile bir anlamda manasını yitirmişti. 


Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgali ile başlayan yeni süreç hem Batılı silah üreticilerini memnun etmiş hem de Dünya üzerinde tahakkümlerini sürdürmek isteyen BM yapısının söz sahibi ülkelere yeni kapılar açmıştı. Elbette ki kurdukları sinsi düzenle sermayeyi elinde tutan Masonik güçler olayların organizesinde etkilerini devam ettiriyorlardı. 


Artık rahat rahat itiraf ediyorlar. Çünkü bunun iki anlamı var. Birincisi, bize karşı gelenin canına okuruz mesajı, diğeri artık saklama ihtiyacı duymamaları. 


Malum II. Dünya savaşın ile ilgili pek çok senaryo üretiliyor. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) bunun pervasızca ortaya konmuş ifadesidir. 


Oyun Ortadoğu üzerinde oynanıyor. Hem ABD hem Rusya hem Avrupa artık kendi topraklarında bir savaş istemiyor. 1. Dünya savaşında biri birleri ile savaşıyorlarmış gibi gözükseler de savaş Osmanlı üzerine oynanmış ve başarıya ulaşmıştı. II. Dünya savaşı farklı boyutla ortaya çıkmış olsa da bu sefer ABD'nin silah gücünü ispat eder bir netlikle 


sonuçlanmıştı. 


NATO oluşumları, IMF, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi uydurma oluşumlar sömürü düzenine kurumsal anlam katmaktan başka bir anlamı olmayan şeylerdi, halen de öyledir. 


Afganistan savaşının içine çekilen Pakistan kanamaya devam ediyor. İran Irak savaşı ile ekilen tohumlardan elde ettikleri meyveleri halen BM yapılanması altında yemeye devam ediyorlar. 


Irak'ın işgalinin sadece Irak petrollerini çalmaya yönelik bir oyun olduğunu artık saklama gereğini duymuyorlar. 


Kılıf çok etkili. 
Demokrasi. Arap Baharı ne zamandır tezgahlanıyor, anlamak için epeyce ekmek yememiz lazım. 


Suriye tam bir tezgâh. Suriye'nin Lübnan benzeri bir yapıya dönüşmesi için çoktan hesaplar yapıldı. 


Mısır için de benzeri bir planın hazır olduğunu anlamak zor değil. 
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Kuzey Irak Kürt yapılanması, Kuzey Suriye Kürt yapılanması ve Türkiye'yi 30 yıldır kanatan Güneydoğu sorunu bu tezgâhın uzun hedefleri olan planlarıdır. Ermeni sorunu da ayrıca ele alınmalıdır. 


Sıra Türkiye'ye ne zaman gelir demeyin. 


Taksim provokasyonu küçük bir denemeydi. Başarılı olamadılar diye sevinmeyin. Şer güçlerinin hiç acelesi olmaz. 


Avını sabırla bekleyen yırtıcıları bilirsiniz. Uygun mesafeye gelmeleri için epeyce beklemeyi göze alırlar. 


HI. Dünya savaşı BOP ile birlikte başlamış ve İslam kanı akıtmaya devam ediyor. Orta ve Yeni çağ boyunca devam eden haçlı seferleri şimdi de sürüyor. Bir farkı var, o haçlı seferleri din algısı ile yapılıyordu. Şimdiki haçlı seferleri 1789 Fransız ihtilalinin Batıda dini devre dışı bırakması ile ruh aynı olmakla birlikte amacı sermaye sömürüsü olarak değişmiş, hedef İslam ama din kaygısı yerine para kaygısı almış yeni versiyon üzerinden devam etmektedir. 


İşin en ilginç tarafı bu yapının içinde Yahudi lobisinin kendini son derece iyi kamufle ederek, baş düşmanlarının sinesine saklanmış ortak hareketle Islam kanı akıtmaya devam etmektedir. 


III. dünya savaşı çoktan başladı ve devam ediyor. Adı konmamış bu savaşın kaybedeni ise masum Müslümanlar. 


Arap baharı, Türk Baharı hikayeleri ile toplumların gazı alınıp içi boşaltılıyor ve hazır menü haline getiriliyor. 


İçinden bir türlü çıkmayı akıl edemediğimiz problemler yumağı, örümcek ağı misali çırpındıkça sarmala bulaşan örümcek avı gibi bizi tüketmeye devam ediyor. 


Ne zaman uyanacağız. 

Ne zaman Demokrasi adına birbirimizi yemekten vaz geçip düşmanın sinsi oyununu bozacağız. 
Uyanmak zamanı gelmedi mi? 

Baharlar kışa dönmüş çoktan. Ama biz bahar sanmaya devam ediyoruz. 


İç politikada çıkmazlar, dış politikada çıkmazlar. III. Dünya savaşı devam ediyor. İslam kanı akıyor, Ortadoğu'nun petrollerini bir şekilde çalmaya devam ediyorlar. 


Demokrasi. Manası nedir? 

Kan ve gözyaşı. 

Kaybedilen varlıklar. Bölünen ve tamir edilmesi imkânsız yaralar. 
Birazcık ümit doğmuştu. Bahar sandığımız dikenler her şeyi altüst etti. 
Vah bize. 
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İKİLEM 


Önümüzde çok ciddi gelişmeler var. İster paradoks deyin ister ikilem deyin neticede problemlerin çözümünde izlenecek metotların karmaşıklığı ortada. 


Suriye için ABD, BM ve Avrupa neden önce seyrettiler şimdi saldırı ya da bize anlattıkları ismiyle müdahale planlıyorlar. Aslında ikilem içindeler. Belki vaz geçecekler veya süreci sürüncemeye bırakacaklar. Suriye'nin iyice yıpranmasını bekleyeceklerdir. 


Türkiye'yi bu durumda çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Buradaki ikilem aslında direk Türkiye'yi ilgilendiriyor. 


Ateşin ortasında yalnız kalmak tehlikesi var. 


Rusya bunca savunma gösterisinden sonra neden bir anda fikir değiştirip istemese de Suriye'ye müdahaleye ses çıkartmıyor ya da çıkartamıyor. 


Ne değişti? 


Hiç bir şey. Sadece kan aktı. Mevcut rejimi destekleyenler de gitsin diyenler de hesap peşindeler. 
Yani kendi hesaplarının peşindeler. Burada en yakın komşu olarak sıkıntısı bizi vurmaktadır. 
Hem komşu hem din kardeşi olmak bu üzüntümüzü katlamaktadır. 600 yıl aynı çatı altında huzurla yaşadıktan sonra içine düşürüldüğümüz durum şu an yaşadıklarımızda çok farklı değildi. 


Her şeyden ötesi masum insanların kanı akmaktadır. 


İslam dini ise mazluma yapılan zulmü asla onaylamaz. İşte asıl ikilem burada. Nasıl oluyor da kendi kendimizin kanını akıtıyoruz. 


Kuzey Suriye bölgesinde PYD yani Suriye Kürt yapılanması ön planda. Çözüm sürecini henüz tamamlamamışken, çözüm sürecinde istikrar sağlayamamışken, ikinci bir ateşin içine destursuz atlamak gibi bir oluşumun içine çekiliyoruz. 


Kuzey Irak'ta da benzer sorun zaten devam ediyor ve PKK'nın asıl yapılanması bu iki bölgede eskiden beri gidip geliyor. 


Türkiye'nin yapacağı karadan bir müdahale sınır güvenliğini daha sorunlu hale getirecek ve koridor istemediğimiz şekilde genişleyebilecektir. 


PKK'nın son hamlelerine sessiz kalınmamalı. Bu hükümetin ciddi bir ikilemidir. Kaçakçılık olayları PKK eylemleridir. Bunu anlamamak için siyaseti unutmuş olmak lazımdır. Sadece kaçakçılık olayları olarak algılamak ve kaçakçılar püskürtüldü gibi açıklamalarla yetinmek son derece tehlikelidir. Terör unsurlarına nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa kaçakçı görüntülü teröristlere de aynı şekilde müdahale edilmeli ve asla taviz verilmemelidir. 


Suriye'ye Türkiye tarafından yapılacak müdahale sonrası kimin ne tarafta kalması gerektiğine nasıl karar vereceksiniz? 


Bu ciddi bir ikilem olacak. PKK'yı sınır dışına çıkartalım derken topyekün içeri almak tehlikesi yok mu? 


Bu ikilem ne ABD'nin ne diğer batılı güçlerin ilgisin çekmez. 


İsrail'in geleceği için hırpalanmış, çok kan kaybetmiş bir Suriye hesapları yapılmaktadır. 
Müdahalede aceleci davranılmamasının arkasında yatan gerçek budur. 


Aynı tehlike Mısır için de geçerlidir. 
Yıpranmış, yorgun, kan kaybetmiş Ortadoğu sadece İsrail'in işine gelecektir. 


İsrail vaat edilmiş topraklara uzanmak için leş yiyiciler gibi beklemektedir. Ütopya gibi algılanabilir belki, ama gelişmeler ütopyanın gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu gösteriyor. 


Biz geç kalmayalım. 
Bu amacına da baş destekçisi ABD sayesinde ulaşmayı hedeflemektedir. 


Kürt siyasiler maalesef bu gerçeği anlamamakta ısrar ediyorlar. BDP-PKK ittifakı farkında olmadan İsrail'in havuzuna su taşıyor. Kuzey Irak halen İsrail'in etki alanındadır. Çünkü Mesut Barzani Musevi Kürt'tür. Yahudi yapılanmasını kendi menfaatleri için uygun görmektedir. 
Kuzey Suriye'de Kuzey Irak'taki dıştan görünen Kürt yapılanmasına özenerek bağımsızlık ya da özerklik hayalleri kurmaktadır. Sonuç İsrail için bir fırsat olarak görülmekte ve desteklenmektedir. Eset yönetimi bana yaramayan kimseye yaramasın siyaseti güderek kendi ipini çekmektedir. 


Bu heyecanlar yem olmaya doğru hızlı bir akıştan başka bir şey değildir. Suriye'de bölünme için zemin hazırdır. Müdahale bölünmeyi hızlandıracak, İslam Birliği hayallerini kökünden koparıp atacaktır. Lübnan benzeri küçük devletçikler ise ABD desteği ile her istediğini yapan şımarık İsrail'i Orta Doğu'da tek güç haline getirecek ve gelecekte Türkiye ve İran için aynı tehlikeleri üretebilecektir. Çünkü Suriye ve Irak'ta yaşanan sürecin altında bölünmüş, zayıf ekonomilere sahip sömürülmeye hazır devletler oluşturma gayretleri vardır. 30 küsur yıldır içimizi kanatan PKK terörü bu çalışmaların ayrı bir koludur. 


Türkiye'nin kaldığı ikilemlerden doğru sonuçlarla çıkması için hesaplarını doğru yapması gerekmektedir. Lozan'da oynanan Musul- Kerkük oyunu göz ardı edilmemelidir. Türkiye, ABD tarafında olmakla İslam birliğine nasıl zarar vereceğini iyi hesap etmeli ve buradaki amacını doğru açıklamalıdır. Gelecekte tamiri mümkün olmayan yaralar açılmamalıdır. 
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BAŞÖRTÜLÜ VEKİL 


Hakları elinden DSP zihniyeti tarafından gasp edilen Vekilimiz Merve Kavakçı Hanımefendi'nin başına gelenler ve dahi diğer binlerce baş örtülü hanımefendinin gasp edilen hakları yavaş da olsa geri gelerek insanlık onurlarını yaralayıcı ithamların geride kalması memnuniyet verici bir gelişmedir. 

3 vekilimiz başörtülü olarak Meclisteki görevlerinde yer almak için hazırlık yapıyorlar. İnşaallah 
artık eski bağnazlıklar sona erecek, baş örtüsünü destekleyenler dik duracak ve şer; artık haklı olmaktan def olup gidecektir. 


Haklı olanlar haklarını savunmaktan imtina edip geri durdukça haksızlar kendilerini haklı sanmaya devam ediyor. 


Gezi olaylarındaki çıkışları hep birlikte izledik. Bir avuç anarşistin ortalığı nasıl talan ettiğine şahit olduk. Hala aynı tavırlarını sürdürüyorlar. 


İnsan onuruna yakışmayan, sistemi bozan, toplumu rahatsız eden taşkın hareketler hak oluyor, kişilik haklarını koruyan, kadının izzetini yükselten başörtüsü haksız talep olarak görülüyorsa bunda ciddi bir problem vardır. CHP zihniyeti aynı DSP zihniyeti gibi köhne yaklaşımlarını 


devam ettireceklerinin mesajını veriyor. 


Bayan Milletvekilimiz Sevde Bayazıt Kaçar Hanımefendiyi TV haberlerinde izledim. Hala endişesi var. 


Merve Kavakçı Hanım'a yapılan saldırıya karşı vekil arkadaşları dik durabilselerdi, en azından saldırıyı püskürtme cesareti gösterebilselerdi şimdi durum çok daha farklı olurdu. 


Sayın vekiller, eğer demokrasiye inanıyorsanız, eğer bizi temsil ettiğinize inanıyorsanız, eğer haklarımızı helal etmemizi istiyorsanız başörtülü vekilleri ezdirmeyin, saldırılara fırsat vermeyin. 

Bu iş sokaklara taşmasın. 

Müteveffa Başbakan Bülent Ecevit'in cebinden çıkartarak okuduğu bir metin vardı. 
Hatırlarsınız. 

“Şu kadına haddinin bildirin” 

Kendi inisiyatifi ile bile söyleyemedi de cebine sıkıştırılan kağıttan okudu. 


Artık böyle saldırılara, kışkırtmalara sessiz kalmayın. 


Haklının hakkını savunacak kadar cesaretiniz olsun. 


Ahmet TÜRKAN- 29 Ekim 2013 
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KÜÇÜK ŞEHRİN İYİ İNSANLARI 


Uzunca bir süredir köşemde yazılarımı yayınlayamamıştım. Okuyucularım benden yazılar ve haberler beklemişler ben ise sessizliği tercih etmiştim. 


Bunun elbette sebepleri vardı. Beni üzen ve yazılarımı inkitaa uğratan ilk sebep Gezi olayları idi. 
İkincisi ise 17 Aralık operasyonları. Bu iki gerilim toplumu geren, insanlar arasına mesafe koyan şüpheci yaklaşımları artıran tuhaf bir süreçti. Siyasetin elektriklerinin kontrolsüz olarak bir artıp bir kesildiği acaip dönem. Halen durulmuş değil. Ama ben sizi siyasetin bu sıkıntılı süreci ile germek istemiyorum. Eğer okuma zahmetine katlanırsanız, her şeye rağmen iyi insanları olduğu, her şeye rağmen ellerini taşın altına koyan ve memleketleri için bir şeyler yapmak isteyen birilerinin var olduğuna benim anlatımımla şahit olacaksınız. 


Evet...! Küçük şehrin iyi insanlarından ve yapmaya çalıştıklarından bahsedeceğim. 


Malum Bolu Ankara ve İstanbul gibi Ülkemizin iki metropolü arasına sıkışmış, küçük bir ovada kendi kaderi ile baş başa kalmış bir şehir. Düzce il olarak ayrıldıktan sonra daha da içine kapanmış bir görüntüsü var. 


İnsanları sakin, kendi hallerinde. Trafikte hiç aceleleri yok. İşte de hiç aceleleri yok. Bir dükkana girip hemen bir şey alıp çıkmak isteseniz ortamın sükuneti sizi de sakinleştiriyor. 


Ama bu küçük şehrin telaşeli, bir şeyler yapmanın vaktinin çoktan geldiğini gören ve hem gayretlerini hem sermayelerini ortaya koyan Bolu'lu girişimcilerden bahsedeceğim. 


Narven markası ile yatırımlarını birleştiren girişmcilerimiz, Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ericek, Yeminli Mali Müşavir Halit Yıldız, Çarıkçı Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Nalçacılar Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nalçacı ve Taşımacılık sektörünün öncü firmalardan; Oto Nalçacılar Uluslararası Nakliyat Ltd.Şti, Erdoğanlar Ağır Nakliyat Ltd. Şti, Logitrans Lojistik Ltd. Şti. ve BDT Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iştiraki olan GLS Genel Lojistik A.Ş. tüzel kişilik olarak bu yatırımın içinde yar alıyorlar. 


Yatırımcılarımız Narven markası ile Bolu içinde merkeze yaklaşık 6 km mesafede Demirciler köyü ve Çamyayla Köyleri arasında yaklaşık 450.000 m2 arazi üzerinde termal bir kasaba inşa 
etmek için kolları sıvamış durumdalar. Narven projesi 1.250 devre mülk, toplam 500 yataklı 2 
adet otel , 2.500 kişilik bir kongre merkezi, spor alanları, camisi, kasaba meydanı, alış veriş mekanları, gençlik merkezi, çocuk oyun alanları, doğal ürün alanları ve etkinlik merkezleri düşünülerek tasarlanmış Yedi göller ve Abant mahallelerinde oluşan şirin bir kasaba konsepti. 
Projeyi incelediğinizde şirin bir Anadolu kasabasının modern versiyonunu göreceksiniz. 
(Www.narven.com.tr ) 


Proje üzerinde uzunca bir süredir çalışılıyor. Eksiksiz olsun, yüzümüz ak olsun istiyorlar. 
Sonuçta bu yatırım Bolu'nun yüz akı olma hedefi ile kurgulanmış. 


Bolu'nun yüz akı olma isteği ile birlikte; Ankara ve İstanbul arasında yer alması sebebi ile ciddi 


bir turizm mekanı olmaya aday. Çünkü bir uğrayalım geçelim diyebilecek kadar bile güzergaha yakın. Bu da sanırım seyahat edenlerin ilgisini çekmekte gecikmeyecektir. 
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Bolu'da termal kültürü çok eski olmasına rağmen Bolu gibi küçük kalmış. Halen aktif olan iki kaplıcası ve 2 adet Fizik tedavi merkez ile müdavimlerinin her daim tercih ettiği mekanlar olmuş. 


Suyunun şifası biliniyor. Fizik tedavi hastanelerinde kalıp uzun süreli kür almak isterseniz hali hazırda 6 ay gibi sürelerde ancak sıra geliyor. 


Narven projesinin önemi bu noktada hemen kendini gösteriyor. Çünkü projede 3 adet ciddi kapasitede termal su merkezleri bulunuyor. Kasabanın iktiyacının yanında otel ve kongre turizmi sebebi ile Bolu'yu tercih etmek isteyenlere yetecek kadar termal rezerve sahip. 


Aslında geleceğin Davos'u olur ve çok ciddi talep alır gözü ile bakılıyor. Projeyi inceleyen ve mekanı gezenlerden çok ciddi geri bildirimler alındığını belirtiyorlar ve daha bir gayretle yatırımlarına sahip çıkıyorlar. 


Narven yatırımını tamamladığında markayı Türkiye geneline taşımak ve Türkiye'nin değişik yerlerinde benzer yatırım ve konseptle yer alma düşünceleri aslında küçük şehrin yatırımcılarını Ulasal arenaya taşımaya namzet. 


Yatırımcılar aslında ulusal arenada biliniyor. Erpiliç bu gün beyaz et sektöründe hatırı sayılır bir yere sahip. Hem marka bilinirliği hem de kapasite olarak ön sıralarda. Aslında Küçük şehrin büyük yatırımı olarak biliniyor. Diğer yatırımcılar da kendi sınırlarını aşmış durumdalar. Ama Bolu şimdilik antrenman modunda. Sanki siprinte hazırlanan bir yarışçı gibi. 


Bir sonraki yazımızda Narven yatırımcılarının toplu kalkınma hamlesi olacak sosyal projelerinden bahsedeceğiz. Sosyal sorumluluklarının farkında olan bir grubun neler hayal 


ettiklerini anlatacağız. 


Ahmet TÜRKAN -09 Şubat 2014 
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KÜÇÜK ŞEHRİN İYİ İNSANLARI-2 


Bir önceki yazımızda Narven yatırımcılarının toplu kalkınma hamlesi olacak sosyal projelerinden bahsedeceğiz. Sosyal sorumluluklarının farkında olan bir grubun neler hayal ettiklerini anlatacağız demiştik. 

Bu yazımızı sözünü verdiğimiz hususa ayırdık. 

Dünya genelinde genel kabul görmüş usuller vardır. Büyük ve ciddi firmalar sosyal problemlerle de ilgilenirler, halkının yanında olurlar. Bu firmalara hem bilinirlik sağlar hemde kar maksimizasyonu yanında motivasyon sağlar. 

Hem içi müşteri hem dış müşteri memnuniyetini önceleyen firmalar sosyal projelerde olmak isterler. Narven yatırımcıları da bu hususa bigane kalmamışlar ve önce kendi yakın çevrelerinden başlamışlar ve projelerini geliştirmek için Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile işbirliği yapabilmenin yollarını aramışlar. Üniversite Sanayi işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. 

Amaç; komşu köylerin kalkındırılması. Halkın bilinçlendirilmesi, turizm ve kültür enformasyonu sağlanması, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak. 

Süreç nasıl işleyecek. İlk aşamada, Köyde yaşam, köy kültürü ve köylerin kalkınmasında yapılması gerekenlerin köylüye anlatılması gerekiyor. Çünkü köylünün buna hazırlıkla olması 


gerekiyor. 


İkinci aşamada aşağıda sıralanan konularda kurs ve seminerler düzenlemek. Sırayla alacak olursak; 


Fenni arıcılık faaliyetleri, 

Küçük ve büyük baş hayvancılık ve yem bitkileri yetiştirme faaliyetleri, Akarsu, göl ve tarla balıkçılığı faaliyetleri, 

Her türlü ev ve el sanatları ile küçük sanayi faaliyetleri, 

Tabii ve kültür mantar üretim faaliyetleri, 

Yayla, göl ve termal turizm faaliyetleri (Bolu bu yönden oldukça zengin) Termal, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı seracılık faaliyetleri, 

Her türlü meyve, sebze üretilmesi ve değerlendirilmesi, 

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi, 


Ağaçlandırma faaliyetleri, yeni tür meyve çalışmaları, budama ve aşılama faaliyetleri. 
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Köylülerimizin talebi olabilecek diğer kurslar planlamaya ayrıca dahil edilecektir. 


Üçüncü aşamada ise tüm bu bilgilendirmeden sonra maddi imkanlar gerek. İşte bunun aşılması için gerenleri de planlamaya dahil etmişler. Bu aşamada; yapılacak olan çalışmalar ile ilgili satın alma, depolama ve pazarlama faaliyetleri ile projede yer alan konuların finans destekleri ve kooperatif çalışmaları ile desteklenmesi. Yani Küçük şehrin iyi insanları şunu iyi biliyorlar. Yol göstereceğiz, maddi desteğin nasıl olması gerektiğini de anlatmalıyız ve destek olmalıyız ki iş yarım kalmasın. 


Bu proje ile,Narven Termal Proje'sine komşu köylerin kalkındırılması, ekonomiye katkısı ve köylerin yaşanabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Değerli yatırımcılar bu konuda Proje örnek teşkil ederek Bolu İlindeki diğer köylerde de benzer çalışmaların başlatılması, Belediye, Valilik, Özel idare, Üniversitemiz ve bu çalışmalara katkı sağlayabilecek diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapacak ve Narven ile birlikte yakın çevremizi yaşanılabilir bir çevreye kavuşturmak olarak özetlemektedirler. 


Yatırımcılardan Sayın Halit Yıldız Bey ile yaptığımız söyleşide bize aktardıklarını biz de sizlere aktaralım. 


Bu süreç nasıl başladı yada neden ihtiyaç hissettiniz sorusuna; 


-Anadolu halkının başlangıçtan itibaren köy yaşamı ile iç içe olduğu gerçeği göz ardı edilemeyeceği gerçeğinden hareket ediyoruz. Kalkınmanın köy kent beraberliği ile olması gerektiği aşikardır. Köylerin ihmal edildiği, hali vakti yerinde olanların soluğu büyük kentlerde aldığı köy imkanlarının iyi değerlendirilemediği bir dönemdeyiz. Türkiye gibi 4 mevsim çeşitliliğine sahip bir ülkenin, bundan daha kısa süreler öncesine kadar tarımsal üretim bakımından kendi kendine yeten ülkeler içinde olmasına rağmen artık tarım ürünleri ithal eden bir ülke konumuna düşmemizin sebebi, köylere gereken önemin verilmemesi, şehir hayatı cazibesinin basın ve yayın yolu ile sürekli işlenmesi gibi etkenlere dikkat ettik. 


-Yıllarca yerli filmlerde köyden kente göç işlenmiş, kente göçün önü aralanmıştır. Köylerin içi boşaltılmış araziler boş kalmıştır. 


-Yeterli devlet desteği, bilgi ve kültür aktarımı olmadığı için köyden kente göç kurtuluş olarak algılanmıştır. 


-Günümüzde tarım ticarileşme yolunda hızla mesafe kat etmektedir. Bu gidişle tarım büyük şirketlerin eline geçecek, bu da ister istemez üretimin sanayi boyutunu gündeme getirecektir. 
İnsanların doğal ürünlerden çok GDO'lu ürünlerle beslendiği bir sürece doğru kend elimizle yol alacağız. 


-Projemiz en yakınımızdan başlayarak yurt geneline yayılmak olarak anlamlandırılabilir. Çünkü en yakınımızdakini görmeden uzaktakini görmek mümkün değildir. 


-Projemizin kapsamına almaya çalıştığımız komşu köylerimizin projemize gereken desteği vermesini, katılım sağlayarak kendilerine artı değer katmalarını ve bu eğitimler sonunda 


girişimci bir ruha kavuşmalarını önemle arzu etmekteyiz. 


-Bu projenin önce Bolu'da daha sonra tüm yurt genelinde kurumsallaşıp köy ruhunu geri getirici bir etki yapmasını hedeflemekteyiz. 
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-Şimdi Köy Kalkınma Kurslarımız ile bu hedeflerimize bir kapı aralamak istiyoruz. 
Ne diyelim böyle bir anlayış ve gayrete biz de teşekkür eder başarılar dileriz. 


Ahmet TÜRKAN - 27 Şubat 2014 
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ŞANTİYE ŞEFİ 


Siyasetin keşmekeşinden sıkıldığım için uzunca bir süredir yazılarıma ara vermiştim. Son seçimlerden sonra ortalık bir nebze durulur rahat nefes alır mıyız...? Bilemiyorum. İyilikler temenni ediyorum. 


Bu yazımı okuyanların istifadesini diliyorum. 
Özellikle; yöneticilerin dikkatle okumalarını istiyorum. 


İletişimde nasıl eksikliklerimiz var. Kendimizi nerelerde görüyoruz. Başkalarına nasıl bakıyoruz. 
Yönetim kademesinde olan değerli okuyucularım, çalışanlarınız ile nasıl irtibat kuruyorsunuz. 


Şantiye ortamında çalışanlar bilirler. Özellikle Yurdumuzda insanların bir eğitimle kazandıkları kariyerleri yoksa işe inşaatlarda, şantiyelerde amelelikle yani işçi statüsünde başlarlar. Sonra belli konularda tecrübe kazanırlar. Duvarcı olurlar, kalıpçı olurlar, demirci olurlar, tesisatçı olurlar. v.s. 


Şantiyelerde eğitimli kadrolar ise genelde mimar ya da inşaat mühendisleri olur ve işi yönetirler. 
Işe saha şefi, saha mühendisi, şantiye şefi gibi alt görevlerde başlar sonra projeleri yönetecek tecrübeye eriştiklerinde de Proje Müdürü olurlar. 


Genelde şantiye şefleri işin pratiğini usta işçilerden öğrenirler. Sonra eğitimlerinin verdiği temel bilgilerle hızla ilerleyip uzmanlaşırlar. 


Şimdi size hazin bir öykü anlatacağım. 


Şantiyenin birinde Mehtap isminde Bayan Mimar şantiye şefi olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda şirketin hizmet alma yöntemi ile dışarıda hazırlanan mimari projelerini takip ediyordu. 
Elbette tecrübesi de vardı. 


Bir gün şantiyenin tecrübeli işçilerinden birisi kullanmaları gereken bir malzemenin bitmek üzere olduğunu fark etmiş ve şirketin Satın alma Müdürüne müracaat etmişti. Malzemenin bitmek üzere olduğunu bildirmiş, isim benzerliği olan farklı bir malzemenin ise yanlış geldiğinin söylemişti. 


Satın alma Müdürü ona diğer malzemenin talebini gösterdi. Malzeme yanlış değildi. 
Eksikliğini belirttiği malzeme ise henüz talep edilmemişti. 


Şantiyelerde işlerin gidişatını ve kullanılması gereken malzemelerin evsafını, miktarını ve zamanını Şantiye Şefi takip ederdi. Çünkü o güne kadar öyle olmuştu. Tecrübeli işçi derhal şantiye Şefine yönelerek durumu arz etti. Elindeki malzeme miktarını rapor etti. 


Şantiye Şefi malzeme talep formunu bir hışımla doldurdu, Proje Müdürüne onaylatmak için gitti. Talebi onaylatırken yine aynı hışımla Satın alma Müdürünün işçiyi kendisine kasten yönlendirdiğini, işçi ile muhatap olmak zorunda kaldığını bu durumu kabullenemeyeceğini bildirdi. 


Proje Müdürü, durumu Satınalma Müdürüne açtı. Birbirinizle iyi geçinin şeklinde tavsiyelerde bulundu. Halbuki bu kişisel bir yönlendirme değil, işin gereklerinden idi. 


Şimdi sorun bu. 


İşçilere en yakın yönetici olarak Şantiye Şefi olmak lazımdır. İşçilerin derdini dinler, onların sıkıntılarını çözer, işi başında takip eder. Varsa eksik kusur, bizzat işi tarif eder. 


Ama bizim mimar şefimiz kendini nasıl konumlandırdı bilinmez, işçinin talebine tepki gösterdi. 
İlkin malzemeleri takip etmemesi ve stok durumunu kontrol etmemesi hataydı. 
İkincisi her alımın Şantiye Şefi talebine göre yapıldığını unutmuştu. 


Üçüncüsü o anlık refleksle bayan olduğunu hatırlamış, işçinin odasın girip problemi aktarmasını farklı yormuştu. 


Eğer şantiyede çalışmak bir bayan için problemse o iş yapılmamalıydı. 


İşçi ile muhatap olmak Şantiye şefi için mevki makam sorunu teşkil ediliyorsa bu çok daha vahim bir durumdu. 


Ülkemiz bayanlar lehine pozitif ayrımcılığın yapıldığı bir ülkedir. Hanımlara ciddi olarak önem verilmektedir. 


Eğer işçi ile muhatap olmak zor geliyor ise başka bir alan seçilmelidir. En önemlisi her çalışan SSK bordrolu personel İş Kanunu'nda İşçi olarak tanımlanmaktadır. Beyaz yaka mavi yaka ayrımı dışında ne SSK priminde ne de diğer hususlarda bir fark yoktur. Ay başında herkes görevine ve performansına göre maaşını alır. 

Değerli okuyucularım, insanlarımızın arasında ciddi bir iletişim problem olduğu aşikâr. Malum henüz yeni tamamladığımız seçim süreci bir bayram havası içinde geçmesi gerekirken bir savaş 


ortamında geçti. İnsanlar birbirlerine hakaretler ettiler. Küstüler. 


Birbiri ile en yakın çalışanlar bile kendilerine farklı roller biçiyor heva-i nefsine uyup gurura, kibre kapılıyorlar. 


Emeğe saygı, çalışana saygı yoksa bir kurumda, o kurum asla kurumsal olamaz. Emeğe saygı duymayan, emrindeki işçileri hakir gören bir yönetici ile kim çalışır ki. 


Lütfen...! 


İnsana saygı, emeğe saygı. Memurunuza nasıl davranıyorsanız bir gün amirinizden benzerini görürsünüz. Men Dakka duka derler. Yani yapana yaparlar. 


Çok mu bir şey istiyorum? 


Ahmet TÜRKAN - 01 Nisan 2014 
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SÜREÇ YÖNETİMİ 


Bir kurumun nasıl yönetildiğini o kurumun organizasyon yapısından anlayabilirsiniz. İşletme türü yalın organizasyonlar mı, Militarist yaklaşımlı dikey organizasyonlar mı daha başarılıdır? 
diye sorular ile başlamak sanırım daha doğru olabilir. 


Şirketler ordu gibi dikey organizasyonlar ile yönetilemezler. Pek çok tecrübe ile sabittir. Dikey organizasyonlarda süreç yöneticileri kendi süreçleri ile olan sorunları tepe yönetime aktarmakta hep zorlanmışlardır. Düşünün, Yönetim kurulu Başkan ve yardımcıları, İcra Kurulu Başkan ve yardımcıları, genel müdür, CEO, genel müdür yardımcıları, koordinatörler, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, ustabaşılar, kalfalar gibi pek çok yönetim kadrosunun dikey bir yapıda oluşturulduğunu göz önüne alırsanız, sorunların üstesinden gelmeniz bir hayli zordur. 


Ara yöneticilerin çoğunda kariyer kaygıları izlenmiştir. Kendi kariyerlerini tehlikeye atmamak adına kendi yönetimindeki başarılı personele bir türlü geçit vermezler. Bu süreç yönetimini imkânsız kılar ve süreç içi çatışmalar ve hizipleşmeler doğurur. Sorunlar doğru anlatılamaz, üst yönetime gerçek sorunlar iletilmez. Süreç yönetimi algısını bir saate benzetirsek, yani eskiden kullandığımız kurmalı saatler, bilirsiniz bugün kurarsınız, ertesi gün tekrar kurmaz iseniz saat durur ve görevini yapmaz. 


Süreç yönetimi ciddi bir planlamayı gerektirir. Tıpkı otomatik saatler ya da yaklaşık 5 yıl pil ömrü olan saatler gibi. Bu daha kolay yönetilebilinen, sorunların daha kontrollü ve anlaşılabilir olduğu yaklaşımdır. Üst yönetimler karmaşık organizasyonlar yerine yalın organizasyonları tercih etmeli ve planlarını şirketin tüm süreçlerini ilgilendirecek, anlaşılır ve uygulanabilir olmasına dikkat etmelidirler. Sadece pazarlamaya ya da satışa ya da üretime veya satın almaya odaklanmak şirket yönetimini uzun vadede sıkıntıya sokar. Süreçler arasında çatışma yaşanmasına sebep olur. 


Özellikle piyasa şartlarının kırılgan olduğu günümüz ekonomilerinde üst yönetimin stratejik kararlarının süreçler arasına dengeli bir şekilde dağılım ve yönetim anlayışı organizasyonları daha güçlü kılar. Süreçlerin doğru yöneltmesi ve problemlerin doğru halledilmesi konusunda daha pratik bir yaklaşımdır. Süreç yönetimi planlama ile doğru ilintilidir. Doğru planlama olmadan doğru süreç yönetiminden bahsedilemez. Tıpkı saat örneğimizde olduğu gibi. Saatinizi kurmazsanız, doğru saati göstermesini bekleyemezsiniz. Birkaç dakikalık ileri ya da geri kalmalar şirketi çok zorlamayabilir. Fakat planlama olmadan, yani saatinizi kurmadan doğru yönetimden bahsetmek imkansızdır. 


Günümüzde pek çok kurumsal şirketin uygulamaya koyduğu KKP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yaklaşımı süreçler arası planlama ve stratejik planlamanın süreçler arsı paylaşımı şeklinde algılanmalıdır. Sadece bilgisayar ortamında kullanılan programlar olarak algılanması ve iyi bir program aldık ama sıkıntılar var diye yakınmalar, sizi doğru yönetime götürmeyecektir. 
KKP şirketin maddi sermayesini ve iş gücü sermayesini doğru kullanmanın en verimli yoludur. 
Doğru programın doğru planlama ve organizasyonel yapı ile direk alakası vardır. KKP süreci yalın yönetimlerde çok verimli ve anlaşılabilir olarak sürdürülmekte ve şirketleri başarıya ulaştırmaktadır. Süreç yönetimi sadece kavram olarak kalmamalı kurumun ideali haline getirilmelidir. Network yapılarla desteklenebilir, yalnız network organizasyon dikey hiyerarşi ile karıştırılmamalı organizasyonun etkin çalışması adına destek verilmelidir. 


Ahmet TÜRKAN- 09 Nisan 2014 
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VAN MINUTE 


Danıştay'ın Kuruluş yıldönümü Türkiye siyasetine ayar vermeye çalışan Yargı Vesayetine ağır bir darbe vurdu. Cübbesini unutup eski günlerdeki gibi Başbakan'a nasihatler yağdıran, aba altından sopa gösteren aslında nasihatlerin arka planında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy devşirmeye çalışan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Başbakan'dan tahmin etmediği bir fırça yedi. 


VAN MINUTE 


Yani Türkçesi sen Van'ı bilmezsin. Gidip görmeden, takip etmeden, birilerinin gazı ile ileri ger konuşup haddi aşarsan ağzının payını alırsın. 


VAN MINUTE, VAN MINUTE 
Sanırım Kılıçdaroğlu'da birkaç gün içinde Feyzioğlu hakkında bir tekzip yayınlar. Ana muhalefet duygusu içinde ilk fırsatta Başbakan'ı suçlayan Kılıçdaroğlu olayın vehametini hala 


anlamamış görünüyor. 


Siyasi kin insanı bu kadar mı kör eder. Bu kadar mı gerçeklerden uzaklaştırır. Yapılan hizmetlerden bu kadar mı habersiz, duyarsız, ilgisiz hale getirir. 


Feyzioğlu, gündemden edindiğim istatistiki verilere baktığımda ciddi ciddi Cumhurbaşkanlığını düşünmüş ve kendine ciddi bir rol kesmiş ki, almış vermiş. 


Şimdi; böyle ciddi bir siyasi rol için soyunacaksanız, ilk önce sırtınızdaki cübbeyi çıkartıp ben siyasete soyunuyorum demelisiniz. Yoksa selefleriniz gibi çok ciddi yara alırsınız ki zaten şu andaki sonuç ilk raundu çoktan kaybettiğinizin göstergesidir. 


Yazık, kolay siyaset adamı olunmuyor. 


Önce kendi sıkletinize bakacaksınız, sonra rakibinizin kaç okka olduğunu öğreneceksiniz, sonra da meydan okuyacaksınız. 


VAN MINUTE Feyzioğlu, VAN MINUTE.... 
VAN mesajınız bile sınıfta kalmanıza yetti, geriye bir şey kalmadı. 


Ahmet TÜRKAN - 12 Mayıs 2014 
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KOALİSYON 


MHP'ye AKP ile hükümet kurma diyen kim ya da kimler acaba. Aylar öncesinden, yani seçimden bile önce bu iş AKP-CHP koalisyonu ile olur diyenler hangi hesapların içine girdiler de Nişantaşı'ndan bile HDP'ye oy akıttılar. Yat sefalarında alem yapan medya patronu bazı sinyaller veriyor, anlıyoruz da kaynağı sadece bu özel imalat patron mu orası muamma. 
Muamma olmayan gerçek ise bu işe tek başına kalkışamayacak kadar memleket meselelerinden uzak oluşudur. Bahçeli nasıl bir oyun tezgahlandığını ne zaman anlar?... anlayabilir mi?... 
Bunlar şimdilik gizli gizli yürütülen oyun bahçesinin Bahçeli çocuğunun anlayamayacağı cinsten olabilir. Ama ortada garip giden işler var. Mübarek günler yüzü suyu hürmetine YA RABBİİ. 


Hem çözüm sürecine itiraz edeceksin hem kalkıp AKP-CHP-HDP iyi koalisyon olur diyeceksin. 
Olmadı AKP-CHP 4 yıl sürer diyeceksin. 


Bu nasıl akıl tutulmasıdır. Anlamak mümkün değil. 
Bu satırları yazmayı hiç istemezdim ama görünen o ki durum vahim. 


Birileri ABD'li Kemal Derviş adını zikretmişti seçim öncesi. Yani bir AKP-CHP koalisyonu olursa Mali İşleri veriveririz diyenler vardı. 


Yani güç bela kurtulduğumuz IMF'nin kucağına atmaya çalışan bir tezgâhın iplikçileri iş başındaydı. 


Ecevit'le nasıl iktidar olmaya zorlanmışsa bugünde sakın AKP ile ortaklığa girme diye aba altından sopa gösteren birileri var demek ki. 


Yusuf Halaçoğlu AKP ile olur dedi diye harcayıverdi. 

Meral Akşener Meclis Başkanlığına yakışır dediler; hemen al takke ver külah “bohçalayıverdi”. 
Hem de anlaşılamaz bir mantık ve gerekçe ile. 

Kim bir fikir öne sürse Bahçeli nazarında ehemmiyeti yok. 

O bir yerlerden sıkı bir ders almış belli. 


Ama eğer Başbakan Davutoğlu doğru strateji izler CHP alternatifi dayatmasına “peki” demez ve erken seçime gidilirse MHP onurlu bir ana muhalefeti rüyasında bile göremez. 


Cumhurbaşkan'ının neden ısrarla Başkanlık sistemi dediğini bilmem siyasi muhalifler anlayabildi mi? 


Parlamenter sistem yerine Başkanlık sistemi olsa idi hükümet kurulur mu, koalisyona kimler girer, kim onurlu muhalefet yapar diye kafa yormaz, istikrar için herkes elinden geleni yapar kimse kimseye muhalefet etmezdi. 


Yani; hani biz bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz ya. 


Hiç aynı fabrikanın çarkları birbirine rekabet edip muhalefet eder mi? 
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Süreç uzadıkça anlaşılıyor değil mi? 
Sistemin kişi bazlı değil süreç bazlı olarak işlemesi lazım değil mi? 
Kişiler gider ama sistem, yani Devlet bakidir. 


Bu anlayışla eğer bir erken seçim gündeme gelir ise oylarınızı kullanın. Ortak akıl bunu göstersin. 


Memleketi birilerinin arenası olmaktan kurtarıp, Devlet- Millet olma yönünde gayret sarf edelim. 


Ahmet TÜRKAN - 14 Temmuz 2015 
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LAİKLİK ANAYASADAN İHRAÇ EDİLMELİDİR 


Çünkü, 


Laiklik adına yapılanları Müslümanlar kendini laik görenlere yapmadı. Yapmaz. Allah'tan korkar. 


Hilafet kaldırıldı: LAİKLİK ADINA 

Din Eğitimi Yasaklandı: LAİKLİK ADINA 

Arapça Ezan Yasaklandı, Okuyan Hapse Atıldı: LAİKLİK ADINA. 

Kuran Okumak Yasaklandı, Okuyan Sürgüne Gönderildi: LAİKLİK ADINA. 

Şapka Giymek Mecbur Oldu, İtiraz Edenler Asıldı: LAİKLİK ADINA. 

İslam Dini İbaresi Anayasadan Çıkarıldı: LAİKLİK ADINA. 

İslam Dinine Ait Kurallar Mevzuattan Tamamı ile Çıkarılıp Yerine Avrupa Kuralları Getirildi: LAİKLİK ADINA. 

Birçok Cami ve Medrese Kapatıldı Satıldı: LAİKLİK ADINA 

İslam Dünyasıyla Ortak Alfabe Kaldırıldı: LAİKLİK ADINA 

İslam Takvimi ve Ona Bağlı Çalışma / Tatil Süreçleri Kaldırıldı: LAİKLİK ADINA 

İslam Kurallarından Taviz Verilmesine İtiraz Edenler Gruplar Halinde Asıldı: LAİKLİK ADINA. 
Ayasofya Cami Olmaktan Çıkarıldı: LAİKLİK ADINA 

Said Nursi Sürgün Sürgün Dolaştırıldı: LAİKLİK ADINA 

Laikliğe Aykırı Propaganda Suçundan İnsanlar Tutuklandı, İşkence Gördü: LAİKLİK ADINA Laikliğe Aykırı Eylemlerin Odağı Olduğu İçin Partiler Kapatıldı, Siyasetçiler Yasaklandı: LAİKLİK ADINA 

Başını Örtenler Okullara, Mahkemelere, Lojmanlara ve Hastanelere Alınmadı: LAİKLİK ADINA. 
Askeri Okul ve Birliklerde Abdest Alıp Namaz Kılanlar YAŞ Kararıyla Ordudan Atıldı: LAİKLİK ADINA. 

Müslümanların Kendi Kaynaklarıyla İnşa Ettiği Eğitim Kurumları ve STK'lara El Kondu ve Kapatıldı: LAİKLİK ADINA 

Zulmün Her Türlüsü İşlendi: LAİKLİK ADINA .(Yusuf Uçar) 


Bugün laikliğin savunucusu CHP, her fırsatta İslam dinine ve Müslümanlara saldırmaktadır. 


Laikliğin Türkiye'deki teminatıyız diyen bölücü PKK'nın bölücü Partisi HDP din düşmanı ve örgütün lider kadrosu Ermeni'dir veya Ermeni asıllıdır. 


28 Şubat sürecinin baş tetikçisi Müteveffa Demirel en üst düzeyde Masondur. 


Müslümanların dinlerini yaşamaları için Laiklik safsatasına ihtiyaçları yoktur. Laiklik olmadan da Müslümanlar dinlerini doğru olarak yaşarlar. Başkalarına da baskı aracı olarak kullanmazlar. 


600 Yıllık ulu çınar Osmanlı bunun en büyük ispatıdır. İnanmayanlar Balkanları, Afrika'yı, 
Asya'yı incelerler, sonra konuşurlar. 


İnanmayanlar İspanya'da Endülüs izlerinin nasıl kazındığına bakarlar. 


İnanmayanlar 70 yıla yakın sürede Filistin'de yaşanan zulmü görürler, dindüşmanlarının neler yaptıklarına bakarlar ve öyle konuşurlar. 


Ahmet TÜRKAN - 01 Mayıs 2016 
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HER DEM DİLİNİZ PAK OLMALI 


Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak; “Sahi, 28 Şubat'ta ve sonrasında “irtica” bahanesi ile ordudan atılan herkes masum mu?”f(1)| diye soruyor , ve Paralel yapının her yerde olabileceğinden hareketle üyesi olduğum ASDER ve SADAT içinde de Paralel yapının olabileceğini bildirerek, ASDER ve SADAT'ın yapmış olduğu gayretkeş hareketleri, SADAT'ın bir avuç gönüllü ile kendi öz sermayelerini ortaya koyarak kurdukları danışmanlık şirketini sorguluyor. 


Gazeteciler, sadece köşe yazmakla kalmamalı, bazı siyasi sonuçların sebeplerini iyi araştırmalılar. Bugün Ortadoğu'daki milletlerin neden uydu olduklarını anlamak için, çok önceden Batı'nın çevirdiği dolapları izlemek, anlamak, oynanan oyundan bir ana fikir çıkarmak lazım gelmeli. Bunun Dilipak gibi bir yazar tarafından bilinebildiğini sanmıştım, ama öyle değilmiş. 


Paraleli karalamak için ASDER ve SADAT'ı da çukura ittirivermesi çok avami geldi. Karalamak sana bir şey kazandırmayacağı gibi, adalet için kurulmuş bir dernekte paralelin işinin olmayacağını maalesef anlayamamış. 

Paralelin adaletle pek işi yoktu. 


Onların ağababaları sorunlarını çözüyordu, bunu göremedin ey Dilipak. 


Hem 28 Şubat'ta büyük bir çoğunluğu mağdur olmadılar. FETÖ lideri çıktı, “Başörtüsü Füruattır” dedi. Müntesipleri, eşlerinin başlarını açtırdılar. Kokteyllere çekinmeden katıldılar. 


Yani gerçek mütedeyyin Subay ve Astsubayları arkadan vurdular. 

İşte bu gerçek mağdurlar ASDER ve SADAT çatısını oluşturdu. 

Dilipak bu detayları biliyor olmalı idi. Leb demeden Çorum'a gidip gelen Dilipak maalesef bu konuda yaya kalmış. Son dönemde bazı kendini bilmez medya mensubu kişi ve kuruluşların 


ağzı ile ASDER ve SADAT kimliğine laf ediyor. 


Masum gibi görünen ama asla masum olmayan bir söylem ASDER ve SADAT mensuplarını üzmüştür. 


28 Şubat sürecinden sonra çareyi kendi arasında bir teselli, bir melcee arayan, hiçbir siyasi 
oluşum ve çıkar peşinde koşmadan sırf mağduriyetleri meşru zeminde dile getirerek kendini anlatmayan çalışan ve bunda bir nebze başarılı olan bu oluşum neden yıpratılmak isteniyor anlamak mümkün değil. 

Haydi 28 Şubat şakşakçısı, darbe gönüllüsü medya ve taraftarlarını anlayabilirim, ama kendisi de 28 Şubatçıların saldırısına uğramış bir zatın böylesi gaflet ve dalalet içindeki yazısından bir şey anlamam. 


Abdurrahman Dilipak'ın bir seminer konuşmasına şahit olmuştum. 


Kendi ağzından şöyle bir söz işittim. 
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“Biz gazeteciler bazen bir yerlere mesaj vermek için farklı bir dil, farklı bir üslup kullanırız. 
Dostlarımız bile anlamakta zorlanır” demişti. 


Ey Dilipak, mesajın kime, bu sefer hakikaten anlayamadım. ASDER ve SADAT mensupları da anlayamadılar ki SADAT Yönetim Kurulu aşağıdaki metni hazırladı.|2| 


BASINDA ÇIKAN KARALAMA HABERLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA 


Son günlerde basında ve sosyal medya sitelerinde Şirketimizi karalayıcı yayınlar yapıldığı görülmektedir. Daha önce iftira olduğunu defaatle açıklamış olduğumuz konular çamur at izi kalsın mantığı ile tekrar tekrar gündeme getirilmektedir. Yargıya taşıdığımız bu iddiaların sahipleri çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. 


SADAT A.Ş;; köklü geleneğe sahip olan silahlı kuvvetlerin desteğine ihtiyaç duyan İslâm Coğrafyasındaki Ülkelere Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş yetenekli ve milli-manevi duyarlığa sahip askerleri organize ederek, Devletimizin kontrolünde ve Dış politikasına uygun alanlarda, bu ülkelerin ihtiyacına cevap verme vecibesinden neşet bulmuştur. 


Bugün, İslâm Coğrafyasını dizayn etmek isteyen küresel güçlerden sadece ABD'nin, emekli askerlerden oluşmuş, 70 Savunma Danışmanlık şirketi üçer beşer adet İslâm Ülkelerinde ABD menfaatlerine uygun faaliyet göstermektedirler. SADAT A Ş.'nin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetişemediği İslam Ülkelerini de bu şirketlerin tasallutundan kurtarmaktır. 


Şirketimiz 2012 yılında alanında ilk ve tek şirket olarak kurulduğunda faaliyetlerinin kapsamını ve Devletimizin ilgili makamları tarafından ne şekilde denetlenmesi gerektiğini ihtiva eden "Savunma Sanayi Hizmet Sektörü"nün denetlenmesi esaslarını oluşturacak Tesis Özel Güvenlik Belgesi (TÖGEK) hazırlanarak MSB'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvurudan kısa süre sonra paniğe kapılan odaklar tarafından yönlendirilen bazı basın kuruluşları "gelin bizi denetleyin" diyen şirketimiz aleyhinde karalama kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyayı yürüten basın kuruluşu hakkında tarafımızdan açılan davalarda yargı süreci tamamlanmış ve ilgili kuruluş şirketimize tazminat ödemeye mahküm olmuş hatta bu haberler sonrası gönderdiğimiz açıklama ve tekzip metinlerinin yayınlanmaması dolayısıyla ilgililer hakkında mahkumiyet kararı da verilmiştir. 


Aynı dönemde MSB Teknik Hizmetler Dairesi, tarafımıza Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün ülkemizde bir mevzuata tabi olmadığını ve denetleme görevlerinin bulunmadığını yazılı olarak bildirmiştir. Şirketimiz Savunma Sanayi ile ilgili mevzuatı düzenleyen 5201 ve 5202 sayılı kanunlara Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün de dahil edilmesi için taslak kanun maddelerini de hazırlayarak TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, MSB, İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütmüş fakat 2013 ortasında başlayan gezi olayları süreci ve ardında Devlet içinde oluşan paralel yapıların su yüzüne çıkması ile ülkenin gündeminin olağanüstü hal alması neticesinde girişimlerimiz neticeye ulaşamamıştır. 


2016 yılı başında itibaren TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve MSB nezdinde tekrar 
girişimlerde bulunmamız üzerine tekrar aynı basın ve yayın organları tarafından yine aynı iddialarla karalama kampanyasına başlanılması manidardır. 


SADAT A.Ş. milli ve manevi değerler üzerine inşa edilmiş, ülkemizin ve İslam Dünyasının ihtiyaç ve menfaatlerini dikkate alarak, devletler bazında askeri uzmanlık alanlarında hizmet vermeyi misyon edinmiş özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirket bir diğer ifade ile ticari bir müessesedir. 


IYU 


SADAT A.Ş.'nin önerdiği mevzuat, Türk Dış Politikasına müspet yönde etki edecek devrim niteliğinde düzenlemelerdir. 


SADAT AŞ. kurucu üyelerin ortak iradesinden başka bir merkezden talimat, destek ve yardım almamıştır. 


SADAT A.Ş. faaliyetlerinde şeffaf olmayı ve hukuk çizgisinde hareket etmeyi prensip edinmiştir. 


SADAT A.Ş. Ülkemizde iç politik alanda yakıştırılmaya çalışılan hiçbir hukuk ve yasa dışı faaliyetten haberdar değildir, içinde bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. 


SADAT A.Ş.'nin Türkiye içinde, alanında hizmet vermek üzere organizasyonu da faaliyeti de bulunmamaktadır. 


SADAT A.Ş.'nin İslam Ülkelerinde Devletleri muhatap almakta ve devletlerin dışında hiçbir örgüt veya devletlerince meşru sayılmayan örgütler ile ilişkisi bulunmamaktadır. 


SADAT A.Ş. İslam Coğrafyasındaki küresel güçlere ait şirketlerin ciddi rakibi durumuna gelmiştir. 


SADAT A.Ş.'yi ve kurucularını hedef alanlar küresel güçlere hizmeti şiar edinmiş iç ve dış mihraklardır. 


Sonuçta, SADAT A.Ş.'nin uluslararası ilişkileri ve benzeri şirketlerin oluşumuna kapı açacak mevzuat çalışması ile ilgili olarak yürüyen süreçteki gelişmelerin, menfaatlerine çomak soktuğu ve bundan olumsuz etkilenen uluslararası mihraklara bağlı ve T.C. Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve siyasi iradeye yıkıcı muhalefetten beslenen yerli ve yabancılaşmış kalemleri tarafından şirketimiz hakkında karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu mesnetsiz, ölçüsüz, tamamı hayal mahsulü iftiralar şirketimiz tarafından tekrar yargıya taşınacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 


SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu İşte Böyle. 


Ahmet TÜRKAN- HABERNAME 


(1) http:/ /www.yeniakit.com.tr/ yazarlar /abdurrahman-dilipak /ordudan-atilan-subaylar- dedik-de-15511.html 


(2) http:/ /www.sadat.com.tr/tr/ haberler / haberler /338-kamuoyu-duyurusu-27-haziran- 
2016.html 
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DARBECİLER ACİLEN DİVAN-I HARPTE 
YARGILANMALIDIR 


15 Temmuz 2016 Günü FETÖ tarafından girişlien ancak Rabbimizin yardımı azizi Türk 
milletinin Başkomutanının emrine imtisal ederek sokakları canilere dar etmesi sebebi ile başarısızlığa uğrayan darbe girişimi için, halkımızın "İDAM CEZASI TEKRAR GÜNDEME GELMELİDİR" talebine karşılık,1632 SAYILI ASKERİ CEZA HUKUKUNUN 20 Maddesinin hala yürürlükte olduğunun altını çizmek isterim. 


Devletin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken şey, acilen Başkomutan sıfatı ile sıkı yönetim ilan edip, bu hainleri Divan-ı Harp Usulüne göre yargılayıp cezalarını infaz etmelidir. 


Kanun aynen aşağıda olduğu şekildedir. 


İKİNCİ BAP 
CEZALAR 


UMUMİ HÜKÜMLER 


BİRİNCİ FASIL 
ASKERİ CEZALAR 


ÖLÜM CEZASI 
Madde 20 - 1 - Ölüm cezası, buna mahkum olan kimsenin hayatının izale olunmasıdır. Bu ceza 


askeri şahıslar hakkında askeri bir cürümden dolayı hükmedilmiş ise mahkumun kurşuna dizilmesi suretiyle infaz olunur. 


2 - Askeri olmayan bir cürümden dolayı askeri şahıslar ile askeri olmayan şahıslar hakkında 
askeri mahkemelerden verilen ölüm hükümleri Türk Ceza Kanunu'nun 12 nci maddesi mucibince icra olunur. Bu veçhile asılacak ölüm mahkumları cezanın infazı için o baptaki ilam ve tasdik emri suretleriyle C. Müddeiumumiliğine verilirler. 


Başka kanun aramaya gerek yoktur. 


Bu durum olağan üstü bir durum olup Divan-ı Harp kurarak bu işin hallinin çabuklaştırılmasıdır. 


Yüce Türk Milletine ve Başkomutanımıza hatırlatmak amacı ile duyurulur. 
Ahmet TÜRKAN - 19 Temmuz 20126 


Kaynak : http:/ /www.basarmevzuat.com/dustur/ kanun/3/1632/1632.htm 
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LAİKLİK ANAYASADAN İHRAÇ EDİLMELİDİR- 2 


Çünkü, 


Laiklik adına yapılanları Müslümanlar kendini laik görenlere yapmadı. Yapmaz. Allah'tan korkar. 


Daha evvel 2 defa laiklik ile ilgili yazılar yazmıştım. Temel yaklaşım aynı olmakla birlikte sebeplerin çokluğu ve detayları açısından farklar vardı. 


Şimdi gelinen son durum açısından konunun ciddiyetini anlayamayan ya da anlamak istemeyenlere tekrar izah edeyim. 


FETÖ Neden bu kadar güç kazandı. Memleketin evlatlarına, Milletin Meclisine, Askerine, Polisine en önemlisi Devletin başkanına nasıl silah çekti, kan kustu, insanlarımızı şehit etti. 


Fetoş 28 Şubat döneminde Başörtüsü füruattır dediğinde, müntesiplerine anlatmaya çalıştık. 
Yapmayın, etmeyin ikazlarımızı dinlemediler. 28 Şubat sürecinde asker arkadaşlarım bu fetvaya inanarak eşlerinin başlarını açtırdılar. Açmak istemeyenlere baskı yaptılar, yaptırdılar. 


Füruat kelimesinin içeriğini anlayamadılar. Fıkhi bir aldatmacanın arka planına giremediler. 
Çünkü Laiklik adına okullarda din dersleri okutulmadığı için en basit fıkhi kuralları bile 


maalesef bilemediler. 


Peki başörtüsü füruat, namaz ve oruç için ne diyorsun. Namazı neden kılmıyoruz. Oruçları neden erteliyoruz be şerefsiz, diyemediler. 


Füruat olması; baş örtüsünün farziyyetini ortadan kaldırmaz. Evet islamın 5 şartı içinde yer almaz, Imanın 6 şartı içinde yer almaz ama baş örtüsü Kur-an emri ile farzdır. Yapmayan 


günahkardır. 


Özellikle askerler içkili partilere katıldılar. FETÖ elebaşısı içkili davetlere katılabilirsiniz, hatta sarhoş olmamak kaydı ile içki içebilirsiniz dedi. 


İçkinin Kur'an emri ile haram olduğunu unuttular. Davetlere katıldılar. Laiklerin istediği uygulamaları birer birer yaptılar. Kafa çektiler. İçki içmek haramdır, yapan günahkardır. 


İşin en acısı. Zinaya fetva veren Fetoş'a inanıp zina işlediler. Şimdi kendileri ikrar ediyor. Bu durumu maalesef ben de şimdiki itiraflardan duydum. Ne acı. 


Zina Kur-an emri ile haramdır. İşleyen günahkardır. Bu şerefsiz bize neyin fetvasını veriyor diyemediler. 


Şimdi soruyorum laiklik adına okullardan din eğitimini kaldıranlar bu yapının destekçisi oldu mu? olmadı mı? 


Devlete, emniyete ve askeriyeye dindar kesimi almadınız. 


Bu memleketin evlatları asker olmak, polis olmak, öğretmen olmak istedi. Laiklik adına engel oldunuz. 
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28 Şubat sürecinde sırf İmam Hatiplileri saf dışı etmek için katsayı uygulamasını devreye 
soktunuz. 


İmam Hatipler yüzünden meslek liselerini katlettiniz. Ekonomi ve iş piyasası, çalışacak teknik eleman sıkıntısını hala çekiyor. 


Peki bu mütedeyyin kesim ne yaptı. Sizin oynadığınız oyunu zoka olarak kullanmak isteyen Fetö'ye yem oldu. 


Laiklerin elleri ile. 


Şimdi kalkıp kendi kurduğunuz tuzak sonucu bu hainlere alet olmuş mütedeyyin kesimlere laiklik kisvesi altında aynı zulmü işlemek üzere kolları sıvadınız. 


Gidenler gitti. Bari geride kalan bu milletin masum evlatlarına kıymayın. 
Devleti yönetenler. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Sayın Başbakanım ve dahi 

Devletin kanun koyucuları. 

Bu milletin önünü açın. 

Laiklik zırvasını anayasadan kaldır. 

Temel din eğitimini zorunlu hale getirin. 


Getirin ki dinini diyanetini öğrenen gençlerimiz Fetö benzeri şerefsiz yapıların eline kurban gitmesin. 


Malum 28 Şubat sürecinde milletin önüne konan Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar bu bozuk yapının neticeleridir. Fetö en yüksek sıçramasını Ecevit'in Başbakanlığı döneminde yapmıştır. 
Oylar Ecevit'e. Paralar Fetö'ye. 


Bu adamlar her devrin adamları idi. Bazıları yapıyı kontrol edemedi, bazıları da hıyaneti maalesef anlamadı. Fark edebilmek için, Fetoş'un söylediği lafların arka planını iyi bilmek gerekir. Yani dinini diyanetini bilmek gibi. 


Laiklik elden gidiyor diye feryat edenler Fetö'nün sinsi tuzaklarını anlamadılar. Mütedeyyin kesime düşman oldular. 


Ordudan Fetö'cüler atılmadı. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ itiraf ediyor işte. Bu ne ilk ne de son itiraf. O dönemdeki feryatlarımızı şimdi anlayanlar siz haklı imişsiniz diyorlar, ama 


ne çare. İnşaallah bundan sonrasını kurtaralım. Bundan sonraki nesiller bu tuzaklara düşmesin. 


Ahmet TÜRKAN - 08 Ağustos 2016 
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FETÖ'NÜN MEMLEKETİMİZE VE MİLLETİMİZE 
VERDİĞİ ZARARLAR 


Tarih boyunca İslam ümmetleri içinde pek çok zındıklar ve zındıka taifeleri meydana çıkmıştır. 
Bu taife son dönemde ortaya çıkan en büyük fitnedir. 


28 Şubat'ın zındıkları da çok ciddi planlar yapmışlar lakin hileleri çabuk anlaşılmıştır. 


Fetö zındıkası ise planlanışı ve uygulama süresi açısından hem uzun süreli hem de çok dehşetlidir. 


Mütedeyyin insanların güvenlerini sarsmıştır. 


Fisebilillah, rıza-i ilahiden başka gayreti, gayesi olmayan cemaatler de bu fitne sureti ile yara almış ve sanki şaibeli imiş gibi bir durum ile karşı karşıya kalmıştır. 


Laik zihniyet Fetö ile diğer cemaatleri aynı kefeye koyma gayreti içine girmiştir. Nitekim, tüm cemaatler, tarikatler, vakıflar kapatılmalı teraneleri söylenir olmuştur. Sanki laisizim dinsizlik cereyanı olarak tekrar hortlamıştır. 


Laiklerin; mütedeyyin kesim üzerinde eskiden beri kurdukları baskı sonucu, memuriyete daha önemlisi ordu ve emniyete girmekte yaşadıkları zorluklar Fetö'nün arka kapı tezgahı ile başka mecralara kaymış, kaypak, iki yüzlü, aslını gizleyen, Müslüman görünümlü münafık bir zümre doğmasına sebep olmuştur. Aka kapıdan girmeyi marifet sayan bu inanlar gerçek yüzlerini gizleyerek baştan masummuş gibi olan asıl yüzlerini sonra devlete karşı akla ziyan bir yapıya dönüştürtürmüşlerdir. 


İtiraflardan açıkça anlaşılıyor ki kurulan tezgâh, mütedeyyin insanlara ekmek kapısı açmak değil, devlet içinde sığıntı, dindar ama ibadetsiz, asalak, iki yüzlü bir yapı ile son derece tehlikeli bir organizasyona dönüşmüştür. Bu sadece ve sadece ahlaksız, imansız, vicdansız üst akıl diye nitelenen şerefsiz siyonizmin işi olduğunu açıkça ispat etmiştir. 


İslam hukukunda hükümler zahire göre hükmolunur. Yani hukuk, delil ve işaretlere göre hareket eder. 
Insanın niyet ve iç yapısına göre hareket etmez, düsturuna göre imanlar sorgulanmadığı için görüntüsü ile, ahvali ile Müslüman klişesine sahip insanlar bu düşmanlıkları hep yapmışlardır. 


Rasulü Ekrem (S.A.S)'den mealen şöyle bir hadisi şerif rivayet ediliyor. 


“Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 16, Suyüti, El Camiüssağir, 1, 24) 


Hadis-i şerifin Hazreti Osman'la bağlantılı bir bölümü de var. Şöyle ki: 

Hz. Osman, yanına gelen birine, “Gözünde zina eseri var. Bir kadına bakmışsın.” dedi. O kimse “Nereden bildin?” diye karşılık verdi. Hz. Osman da, “Müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuru ile bakar.” hadis-i şerifini bildirdi. 

İslam toplum geleneğimize baktığımızda hadisimizi genellikle bu çerçevede anladığımızı ve 


düşüncelerimizi “Sakınınız” ifadesi üzerine yoğunlaştırdığımızı görmekteyiz.|1| Lakin bu asırda 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maalesef pek çok nedenlerden dolayı ekser Müslümanlarda bu feraseti göremiyoruz. 
Müslümanlar aldanıyorlar. Müslümanlar sorgulamıyorlar. 


Halbuki; biyolojik anlamda insan olmaktan kültürel anlamda insan olmaya doğru yol alan herkes, anlam arayışı içinde bulur kendini. Hayatın, varlığın, kendi varlığının, var olmanın anlamını yakalamak ister. Konuşmaya başlayan çocuğun, çevresinde gördüğü, hissettiği her şey ve her olup biten hakkında sorular sorup bilgi istemesi, işte bu arayışın eseridir. Oda merak ediyor, çevresini tanımak, anlamak ve bu çerçevede kendini tanıyıp varlığını anlamlandırmak istiyor. Bu isteği doğrultusunda oluşturduğu sorulara uygun ve doyurucu cevaplar buldukça, yoluna aşkla, giderek artan istekle devam edecektir. 


Bu anlam arayışı, o bireyin gelişmişlik düzeyine göre yoğunlaşır, derinlik kazanır. Varlığı ve hayatı doğru anlamlandırma, bireye, kendini bulma, kendi varlığını inşa edip hayatını yönetme / denetleme imkânı sağlar. Bireyin hayatı doğru anlamlandırması, mutlu olma imkanını elde etmesine katkı sağlar. Çünkü her insan, varlığı anlamlandırma düzeyine göre kendi dünya görüşünü oluşturur ve bu görüş, onun tutum ve davranışlarını yönlendiriverir.|2| 


Peki; Fetö kurbanı mütedeyyin kesim neden sorgulamadı da buna alet oldu. Sonra da ifrit bir hal aldı. Acaba laiklik dayatması ile din eğitimi alamayan insanlar için bir kaçış kapısı olmasın. 


Kesinlikle. Her ne kadar sinsi bir plan sonucu ise de bu tezgâha kendi halkımızı kendimiz itiverdik. 


Bu soruları sadece Fetö kurbanlarına sormuyorum, PKK elinde oyuncak edilen dindar Kürt kardeşlerimiz içinde soruyorum. Ermeni uygulaması olarak doğmuş PKK terör örgütü devletin zaafından dolayı Kürtleri ağına çekti. Bu ağdan kurtulmaları onun için çok zaman alıyor. 

Pek çok Kürt PKK'yı benimsedi ve içinden çıkamıyor. 

Kürt görünümlü Ermeni siyasilerin oyunlarını iyi okumak gerekir. 

Memleketimizin başına örülen bu iki çorabı halkımız anladı sanıyorum. 

Darbe nöbetleri ve Yenikapı mitingi bir kıpırdanışın işaretçisidir. 

Uyanık olma zamanı bu nöbetlerle başladı, zihinsel ve manevi anlamda devam etmeli. 


Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. 


Her daim uyanık olmak dileklerimle. Ahmet TÜRKAN - 12 Ağustos 2016 
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TÜRBANA TAKILANLAR 


Bazen hayatın nasıl ilerlediğini anlamak için haberlere çapraz bakıyorum. 
Yani her telden. 
Yani aslında farklı cephelerden bakanların bakışlarını analiz etmek iyi oluyor. 


28 Şubat 1997 sürecinde eşimin başörtüsü yüzünden mağdur edilen ben, baş örtüsü ile ilgili bir 
haber görünce ister istemez ilgileniyor ve bilgileniyorum. 


Malum Bayan Polislere başörtüsü serbestisi geldi. 

Başörtülü Milletvekillerimiz, 

Başörtülü öğretmenlerimiz, 

Başörtülü doktor ve hemşirelerimiz derken başörtülü polislerimiz. 
Ne diyelim, özgürlük savaşçısı bendeniz son derece mutlu oluyorum. 
Emre Kongar bu haberi bakın nasıl yorumlamış. 

İlk toitim şuydu: 

Türbanlı polisin tuttuğu... 

Türbanlı savcının gözaltına aldığı... 

Türbanlı yargıcın yargıladığı... 

Başı açık kadın... 

Adalete güven??? 

Şimdi buna şöyle bir cevap vermek gayet münasip oldu. 

Ey Emre Kongar. 

Eşinin başörtüsü yüzünden TSK'dan ilişiği kesilen ben... 


O dönem YAŞ Kararları yargıya kapalı olduğu için Mahkemeye bile başvuramayan ama adalet diye deliren ben. 


Onca engellemeye rağmen, sorgusuz sualsiz ilişiğim kesildiği halde, başı açık adalete nasıl güvendimse, sen de başı kapalı adalete öylece güvenmelisin. 


Güvenmelisin ki, bu memlekette ön yargılar kırılsın. Bilmem anlatabildim mi? 
Peki CHP'nin Hristiyan Sözcüsü Selin Böke Sayek'in zehir zemberek açıklamalarına ne demeli. 


Yani illa biz de san mı saldıralım Neden edebinle durmazsın? 
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“Böke, kadın polislere başörtüsü özgürlüğünün'laiklik” tartışması çıkarmak için verildiğini iddia etti”. 


Çıldırmamak elde değil. Elbette ki inancı farklı dine mensup birinin İslam adına yapılan bir iyileştirmeyi anlamasını beklemiyoruz. 


Sürekli bir Haçlı saldırısı modunda. Sürekli bir engizisyon havasında. 
Biraz dur. Azıcık sabır. Bu vatanın çoğunluğu Müslüman. 

Anla bunu artık. 

Tabii ki birbirimizi hep yanlış anlıyorduk. Nasıl mı? 


Aşağıdaki bölümü es geçmeyelim. Sanatçı Gülse Birsel bir yazı paylaşmış. 


İşte Gülse Birsel'in yazısındaki bölüm 

AYNI FOTOĞRAFTA BİRLİKTE GÜLÜMSEMEK 

Ege'de bir çarşıda dolaşıyorum. Girdiğim dükkâna, arkamdan kalabalık bir grup genç kız girdi. 
Sonra da fotoğraf çektirmek için bir sıra yaptılar. Selfie'ler çektiriyor ve “Dizi yap, onu yap, bunu yap, durmaa!” şeklinde talep ve azarlara maruz kalıyorum. 

Beni sokaktan gören kapalı bir hanım da girdi dükkâna. Yanıma geldi. Genç kız kalabalığından tam duyamadım ama “Fotoğraf çektiremeyeceğimiz için bari bir öpebilir miyim” gibi bir şey 


söyledi. “Tabii” dedim, sarıldık öpüştük. 


Ben o hanımın, üzerimde şort ve askılı bir üst olduğu için, hayat tarzı gereği benimle fotoğraf çektirmek istemediğini düşündüm! 


Meğer o da kapalı olduğu için benim onunla fotoğraf çektirmek istemeyeceğimi sanmış! 
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Dükkân sahibi, genç kız kalabalığından uzakta olduğundan, söylenenleri daha net duyduğu için o hanıma “Niye Gülse Hanım sizle fotoğraf çektirmek istemesin?” Deyince karşılıklı durumu anladık! 

Yani, o kapalı hanımla şortlu bendeniz, sarılıp öpüşmekten gayet memnunuz ama ikimiz de diğerinin, kendi çevresine karşı bu samimiyetin hesabını veremeyeceğini düşünüyoruz! Üstelik, ikimiz de kibarlıkta öyle zirve yapmışız ki, bu durumu hoş görüyoruz! 


Durum anlaşıldıktan sonra “Estağfurullah, aşkolsun”lar ve “Allah razı olsun”lar havada uçuşurken, o coşkuyla sarılıp 27 poz filan verdik! 


Yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Başörtülü-başı açık çatışması dev bir balondur, altı boştur, gerçek hayatta karşılığı yoktur. Aksini savunanlar ve özellikle hem hayatta hem internet ortamında aksi durumu pompalayanlara şüpheyle bakarım. Trol veya bu çatışmadan çıkar devşirecek karışık tipler olduklarını düşünürüm. Bizi böyle önyargılı, böyle birbirinden çekinir hale getiren, aynı fotoğrafta birlikte gülümsememizi yıllarca engelleyen siyasetçiler, inşallah geceleri rahat uyumuyorsunuzdur!|3)| 

Pe ki birbirimizi neden anlamıyoruz. 

El cevap. 

Çünkü dinlemiyoruz. 

TWlerdeki tartışma programlarını bazen izliyorum. 

Tartışma değil de kavga ediyorlar. 

SONUÇ, s0 

İzlemiyorum. 

Siyasiler demeç verirlerken sürekli bağırıyorlar. 


Neden? Çünkü siyaset yüzünden gönüller kırık, kalpler soğuk, kulaklar duymuyor. 


İnsanlar öfkelendiğinde bağırarak konuşurlar. Çünkü aradaki sevgi kalkar. Kulak, konuşulanı duymaz. Sesinizi duyuramadığınızı zannedersiniz ve daha çok bağırışınız. 


Aslında karşınızdaki sizi duyuyor. Sadece öfkeden anlamıyor, anlamadığında daha kızıp bağırıyorsunuz. 


Yani kısır döngü. 

Bağırdıkça uzaklaşıyor, uzaklaştıkça bağırıyorsunuz. 

Biz millet olarak birbirimizi anlamıyoruz. 

Siyasetin dayattığı Laiklik terminolojisi aramıza girdi gireli aramızdaki mesafeler arttı. 


Duygular köreldi. Davranışlar anlamını yitirdi. 
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Her farklı hareket batıyor. 

Empati yoksunu, bencil, inatçı, anlamaz, uyuşmaz bir toplum olduk. 

Ha birde Feto gibi, Apo gibi menşei aynı görevleri farklı hainler türedi. Aramıza nifak soktular. 
Zaten anlaşamadığımız alemi bize daha da dar ettiler. 

Ne diyelim. 

Bırakın insanlık kazansın. 

Bırakın fikri hür, vicdanı hür, vatanı hür, bayrağı hür ve anlamlı vatan evlatları kazansın. 


Birbirimizi anlayalım. Ahmet TÜRKAN - 31 Ağustos 2016 


(1) http:/ /www.kongar.org/ 
(2) http:/ /www.haber7.com/ siyaset / haber /2102828-chpli-bokeden-basortusu-dusmanligi 


(3) http:/ /www.ulke.com.tr/ medya / haber /697118-basortulu-kadin-gulse-birselle-fotograf- isteyince 
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HAYIR CEPHESİNİN DERDİ NE 


Demokratik toplumlarda anayasa ve diğer tüm yasalar toplum refahı adına toplumun temsilcileri tarafından hazırlanır, kanunlaşır ve yürürlüğe girer. 


Meclisler bazı hassas konuları doğrudan halka arz ederek halkın rızasını alırlar. 

Türkiye tam böyle bir karar aşamasındadır. Bu güne kadar parlamenter sistemin tıkandığı zamanlar da göz önüne alınarak Başkanlık sistemi üzerinde yapılan çalışmalar Meclisten geçti. 
Meclis bunu direk uygulamaya koyar mıydı, koyardı ama hassas konu nazarı ile bakıldığı için referanduma gidiliyor. 

Şimdi oylama özellikle hayırcıların iktidar ile hesaplaşma kampanyasına dönüşmüş durumda. 


CHP ve terör örgütü PKK'nın resmi kolu HDP bu işte başı çekiyor. Gene koalisyonlar olur mu, 


Gene bulanık suda balık avlar mıyız derdi içindeler. Evet çıkarsa ülke bölünür diyenler; yani esas bölücüler nedense hayır cephesinin tutmuşlar. 


ŞAFAK PAVEY'DEN HAYIR ÇAĞRISI 

Toplantıda konuşan Şafak Pavey de "Anayasalar asla ve asla toplumu tehdit ederek yapılmaz. Tam tersine toplumun bir arada ve ortak kurallarla yaşamasını farklılıklarıyla yaşamasını düzenler. Bu nedenle ortak geleceğimiz için hep birlikte 'hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.|1| 

Yukarıdaki habere cevap hakkı doğdu. 

CHP'nin memleket gerçeklerinden ne kadar uzak ve zavallı olduğunu izah etmek lazım. 


Bugüne kadar tüm anayasalar darbeciler tarafından yapıldı BU BİR. 


12 Eylül darbecisi Kenan Evren “siviller anayasa yapamaz” dediğinde en çok bağırıp çağıran, 
Kenan Evren'in söylemlerinin antidemokratik bulan CHP idi. BU İKİ. 


Gelin demokratik bir anayasa yapalım diyen CHP idi. BU ÜÇ. 

RTE (Recep Tayyip Erdoğan) Cumhurbaşkanı olmasın diyenler CHP'li idi. BU DÖRT. 

RTE Başkan olmasın diyenler de CHP'li. BU BEŞ. 

Onların ifadesi ile RTE zaten Cumhurbaşkanı. 

Zaten tüm yetkiler elinde. Geleceği yere gelmiş. 

Derdi mevki makam olsaydı bunca telaşeye gerek görmez, Anaysa fırlatma rekorunu elinde tutan A. Necdet Sezer gibi pembe köşkünde oturur, kırmızı ışıkta durur, pazarda file ile gezer, önünden geçenlere hafifçe başını sallar ama asla konuşmazdı. 


Uzun adam halkın içinde, 


Uzun adam fakirin sofrasına oturmaktan erinmiyor, 


Uzun adam halkın derdini dinliyor, 


Sürekli gemicikler diye hakaret ettiğiniz uzun adam köprüler, metrolar, deniz altından tüneller, hava alanları yapıyor. 


2 gün aynı yerde kaldığı vaki değil. Sürekli memleketi için koşturuyor. 

Peki hayırcıların derdi ne? .... 

Darbe anayasalarının anlamını bilmeden; Meclisin hazırladığı anayasa ve dolayısı ile referandum çalışmasına “ Anayasalar asla ve asla toplumu tehdit ederek yapılmaz.” diye abuk sabuk işlerin içine düşüyorlar. 

HDP ile birlikte mitingler düzenleyip, memleketi böldürtmeyiz diyorlar. Yuh yani. 


Bu millet uyandı. 


Uyandığını 15 Temmuz'da gösterdi. Fetoşlar yine hazırlık yapıyorlarmış 800 kişilik şerefsiz çetesi yakalandı. 


Deneyin de görelim. 

Saadet Partisi de hayır diyecekmiş. Merhum Erbakan'ın Demirel tarafından nasıl bohçalanıp hakkı olan iktidarı katlettiğini unutmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haksızlıklara daha fazla tahammül edemediği için Sadetten ayrılı AK partiyi kurdu. 

Şer yuvalarının adını bile zikretmek istemiyorum. Geziciler, Fetoşlar , Kripto Ermeniler, Kripto Yahudiler, PKK ve uzantısı HDP gibi zihniyetlerin işi olanı bozmak olduğundan bu zındıka taifelerine karşı uyanık olmak lazımdır. 

Gün birlik olma günüdür. 

Gün adam gibi çalışıp halka hizmet edenlere destek verme günüdür. 


MHP ve Bahçeli'ye hasseten teşekkürlerimi sunuyorum. Iskartalar hariç. 


EVET diyen tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına hassasiyetlerinden dolayı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. 


Rabbim; Hakkı hak bilip Hakk'a ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinap eyleyen zümre-i salihine cümlemizi ilhak eylesin. 


Ahmet TÜRKAN - 24 Şubat 2017 


(1) http:/ /www.ensonhaber.com/chpli-vekiller-azinliklarin-temsilcileriyle-bulustu-2017-02- 24.html 
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REFERANDUMDA NEYİ OYLAYACAĞIZ 


Mecliste anayasa çalışmaları yapılırken, Cumhuriyet rejimine nefes aldıracak, koalisyonlardan uzak, seçilenlerin partizanlıklardan uzak millet için çalışabileceği, muhalefet zihniyetinin tarihe karışıp vatan için çalışan vekiller seçeceğimizi düşünmüştüm. 


Niyet bu idi! 


AKP ve MHP bu konuda ortak akıl yürütüp 18 maddeyi kabul ettiler. CHP ve HDP ise her zamanki muhaliflikleri ile karşı tarafta yer aldılar... diye düşünüyordum. 


Meğer se öyle değilmiş. 
Bir tarihin akışını değiştirecek şeyler yapılmaya çalışılıyormuş. 


İçerdeki muhalefetle değil asıl kökleri dışarıda olan din düşmanları ile yarışacakmışız da haberimiz yokmuş. 


Bugün Avrupa'nın ve dahi Amerika'nın ayağına bastık, nasırlarını ezdik gibi bas bas bağırıyorlar. 


Köhnemiş zihniyetleri ile saldırıyorlar. Demokraside çok ileri olduklarından dem vurmaları kendileri içinmiş. Bizim için değil. 


Hollanda'da eşcinsel evlilik, 1 Nisan 2001'de yasalaştırıldı ve böylece eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu.(1| Devamını yazmak istemiyorum. Merak edenler linkten okuyabilir. 


Bunların karakteri bozuldu. Wilders aşırı sağcı İslam düşmanı bir siyaset adamıdır. Seçimlere 3 
gün kaldı ve son kozunu oynuyor. Sanki ellerinde bir hak din varmış gibi İslam düşmanlığı yapıyor. Batıl Hristiyanlıkta bile olmayan adiliklere imza atıp İslam düşmanlığı yapmaları bozuk zihniyetlerinde ne kadar aşırı olduklarını anlamamız için kafidir. 


Kendi memleketinde dini zulme uğrayan, mağdur edilen toplum yerine dininin gereklerini tesettürü ile, kurumları ile, namazını kılan Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Genel Kurmay 


Başkanları olunca adamların akılları başlarından gitti. 


Bir de kendi kendimize parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçmeye kalkıp, demokrasi dersi veren ülke konumuna geçmemizi hazmedememeleri çok normal. 


Aşağıdaki anekdot bizlerin ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamamız açısından çok önemlidir. 
ALMAN PROF, NAUMARK'IN İTİRAFLARI 


"İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi Alman asıllı Prof. Naumark ile bir kısım öğrencisi Boğaziçi'nde geziye çıkarlar. Öğrencilerden biri Prof. Naumark'a şu soruyu sorar: 


- Avrupa bizi neden sevmez Hocam ? Prof. Naumark şu yanıtı verir: 


- Çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupalı Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir, Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. 
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Sebeplerine gelince: 


1. Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama faraza laik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder. 


2.Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir. 


3. Avrupa'nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız. 
4. Enaz 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz. 


5. Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordusuna mezar ettiler. 


6. Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar. Önce ahlaki değerlerinizi yıpratmaya başladılar giyiminizden yaşantınıza kadar sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar A,B,C,D.. gibi. 


7. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet uğruna her şeyini feda etmeseydi, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi, Kaldı ki Vehhabiliği kuranlar da İngiliz Dominyon Bakanlığı'nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet'i, sapık inançlara kanalize etti. 
Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi. 

8. Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır. 

9. Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, şimdi 19 üniversite var. (O tarihte öyle idi şimdi ise çok daha fazla.) Osmanlı zamanında ise her yerde bir medrese vardı tarihinize bakın her medresede bilim eğitimi vardı ilk denizaltını Osmanlı'nın yaptığını çoğunuz 


bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor. 


10. Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refahı ve medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması bu şartlarda çok zor. 


11. Yine sizler, Avrupa'nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız." 


Bugün biz her ne kadar AB'ye girmekte inat etsek te onlar bizi almamakta ondan daha ısrarcılar. 
Her ne yaparsak yapalım, bizde Islam ruhu devam ettikçe bu durum değişmez. 


Biz İslam'dan vaz geçemeyeceğimize göre AB'den vaz geçmek durumundayız. 

Ticaret devam eder. Komşuluk devam eder. Kimse kimseyi rencide etmez. O başka şey. 

Amma bizim her hal-u karda kendimize gelerek rotamızı doğru tayin edip, hızla ilerlemeye devam etmemiz gerekmektedir. Yoksa insanlık sınırlarını çoktan ihlal etmiş, şeytanın maskarası olmuş süfli Avrupa bizi kurtarmaz. Kurtarmak ne kelime batırmak için ellerinden ne geliyorsa 


onu yaparlar. 


Danimarka ile yaşanan karikatür krizi rast gele çıkmadı. 
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Avrupa'da İslam'ın hızla yayılmasını önlemek için planlı programlı bir saldırı idi. Hatırlayanlar muhakkak vardır. 


Karikatür krizi çıkmadan birkaç hafta evvel Danimarka Meclisi İslam dini 2. Din olarak kabul edilip edilmeyeceğini oylayacaktı. Karikatür krizi ile rafa kaldırıldı. 


Sizce bunların anlamı yok mu? 


Eğer Referandum Avrupa'yı bu kadar ilgilendiriyorsa, Türkiye için çok ciddi bir iyileştirmenin önünü açacağı içindir. Yoksa sıradan bir referandum için bu kadar ayağa kalkmazlardı. 


Peki; biz referandumda neyi oylayacağız. 
Tüm olanlara bakılınca geleceğimizi oylayacağımız aşikardır. 
O zaman EVET demek boynumuzun borcudur. 


AHMET TÜRKAN - 12 Mart 2017 


(1) https:/ /tr.wikipedia.org/ wiki/ Hollanda'da e/C5709Fcinsel evlilik 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DİKTATÖRLÜK NEDİR? DİKTATÖRLER KİMLERDİR? 


Diktatörlük bir devletin idaresinin, kayıtsız şartsız bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şekli. 
Yöneten kimseye de diktatör adı verilir. Kelimenin aslı, Latince "dictator" kelimesidir. Bu yönetim şekli, ilkin Roma Cumhuriyeti devrinde kullanılmıştır. Memleketin güvenliğini ilgilendiren acele bir durum karşısında, bir kimse senato tarafından yedi yıl süresince diktatör olarak tayin edilir ve memleket bu yıllar içinde, o kimsenin, kayıtsız-şartsız idaresinde bulunurdu. Bu devrenin sonunda ise, çekilmeye mecburdur. Roma Cumhuriyetinden sonra tarihte görülen diktatörlükler, esasta aynı kalmakla birlikte, değişik şekiller göstermiştir. 
Özellikle, Hitler Almanya”sında ve Mussolini İtalya'sında ilkin bir partinin seçimlerle Mecliste çoğunluk alması üzerine parti egemenliği şeklinde başlamış, sonraları kayıtsız şartsız bir kişinin üzerinde toplanmıştır.|1| 


Türkiye ise Demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Cumhurbaşkanları 2007 yılına kadar meclis tarafından seçilmiş, 2007 yılından sonra halk tarafından seçilmiştir.|2| 


Hükümet sistemi ise dörder yıllık dönem için seçilen vekiller ve vekillerden birinin başbakan olduğu parlamenter bir sistemdir. Parlamenter sistem koalisyonlar yüzünden zayıflamış yeni bir arayışa girilmiştir. 


16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum ile yeni bir sisteme gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile meclis seçimleri 5 yılda bir aynı zamanda yapılacaktır. 


Bu sistemi ayrıca açıklayacağız ama Türkiye'nin yeni geçmek istediği sisteme karşı duruş sergileyen Avrupa nasıl yönetiliyor bir bakalım. 


HOLLANDA : Hollanda Krallığı (Felemenkçe: Koninkrijk der Nederlanden), yaygın olarak bilinen adıyla Hollanda, Batı Avrupa ve Karayipler'de toprağı bulunan bir egemen devlet ve anayasal monarşi. Aruba, Curaçao, Hollanda ve Sint Maarten olmak üzere dört ülkeden oluşmaktadır. 
Ancak uygulamada, krallığın işlerinin çoğunu nüfusunun ve yüz ölçümünün 098'ini oluşturan Hollanda yönetmektedir. Bu nedenle diğer üç ülke, bir dereceye kadar 

kendi parlamentoları aracılığıyla özerk olsa da dış siyaset ve savunma konularında Hollanda'ya bağımlıdır. 


Hollanda'nın topraklarının çoğu Avrupa'da bulunmaktadır; üç özel belediyesi olan 

(Bonaire, Saba ve Sint Eustatius) ise Karayipler'dedir. Aruba, Curaçao ve Sint Maarten de Karayipler'de yer almaktadır.|3| 

İNGİLTERE : Büyük Britanya Krallığı adı ile Krallık sistemi uygulanmaktadır.|4| Dünyaya demokrasi pazarlayan, demokrasinin beşiği olarak reklam yapan İngiltere Demokrasi ile değil monarşi ile yönetilmektedir. 

Belçika, Kanada, İspanya, İsveç, Lüksemburg, Danimarka, Japonya, Norveç gibi ülkeler krallıkla yönetilmektedir.|9) Bu sistemler mutlak monarşidir. Krallarının onaylamadığı kanunlar geçerli değildir. 

Küba (CHP'nin adına etkinlikler düzenlediği ülke) tek parti yönetimidir. 


Türkiye eyaletlere bölünecek, dolayısı ile parçalanacak diyorlar. 
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Getirilmek istenen yeni Türkiye Cumhurbaşkanlığı sisteminde eyalet sistemi yer almamaktadır. 


Yeni sistem Türkiye'nin önünün açacaktır. Tek adam iftiraları ile Bakanlarımıza terbiyesizlik yapan Hollanda, krallıkla yönetilmektedir. PKK ile kol kola yürüyen, Türkiye'ye PKK le mücadelede kullanılan Leopar Tanklarını satmama kararı alan Almanya 2 dünya savaşı çıkarıp dünyayı kana bulayan Nazi Almanya'sıdır. 


Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanunu, cumhurbaşkanın seçimi, yetkileri, cezai sorumluluğu ile Meclisin denetim yetkisi, yürütmenin işleyişi gibi pek çok alanda 


yeni düzenlemeler içeriyor. 


TBMM Genel Kurulunda kanunlaşan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi çatısı altında getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler şöyle: 


- Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak 
- Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek 
- TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak 


- Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis 


soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak 
- Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek 


- Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek. 


- Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. 


- Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 


- Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek 


- Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. 


- Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. 


- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. 


- Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. 


- TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak. 


- TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek. 


- Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. 
- Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek. 


- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. 


- Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek. 
- TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. 


- Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek. 


- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. 
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. 
- Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak. 


- Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek. 


- TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak. 


- Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak. 


Başkanlık sisteminde, başkan ve parlamento halk tarafından seçildiği için çifte meşruiyet söz konusudur. Parlamento ve başkan birbirine denk organlardır ve karşılıklı olarak birbirleri görevden alma, düşürme veya feshetme yetkileri yoktur. Bu nedenle başkanlık sisteminde hükümet krizi yaşanmaz. Türkiye'ye uygun başkanlık sistemi olarak geliştirilen cumhurbaşkanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanı ile parlamentonun görüş ayrılığına düşerek uyum içinde çalışamaz duruma gelmesi halinde hem parlamentonun hem de başkanın erken seçim kararı alma hakkı vardır. Erken seçim kararı hangi organ tarafından alınmış olursa olsun milletvekili seçimi ile başkanın seçimi aynı anda birlikte yapılarak çatışma halkın iradesiyle çözüme bağlanmaktadır. 


Tek adamlık söz konusu değildir. Söz her hâlükârda milletindir. 


Ahmet TÜRKAN - 26 Mart 2017 


(11 https:/ /www.turkcebilgi.com /diktat/6C3 4 Börl/C3 6BCk#bilgi 

(2) https:/ /www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/ gorev. yetki/ 

(31 https:/ /tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda Krall6C46B16C4969F6C490B1 
(4) https:/ /tr.wikipedia.org/ wiki / Birle'6C509Fik Krall6C40B1k 


(51 https:/ /tr.wikipedia.org/wiki/Y 6C3Y6Bönetim bi C3 6 A7imlerine goC36B6re “C39oBClkeler listesi 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REFERANDUM İÇİN KİM, NE DEDİ? 


Referandum için günler kala kim ne dedi? Hafızamızı yoklamak gerektiği zaman buraya alıntıladığım söylemler tarihi delil olacak. 


HAYIR CEPHESİNİN SÖYLEMLERİ. 
Kemal Kılıçdaroğlu (Her söylediğini kendi tekzip eden Kılıçdaroğlu) neler söyledi. 


16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, çalışmaların 
miting düzenleyerek değil, kapı kapı dolaşılarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.|1| 


CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandumda hayır oylarının önde olduğunu belirterek, MHP'lilerin de hayır diyeceğini iddia etti.|2| 


Referandumda Türkiye'nin kaderinin oylanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “ Katılımın yüksek olmasını istiyoruz. Ülkemizin geleceği için oy kullanacağız. Katılım oranı yüksek olursa “hayır” büyür” dedi. Kılıçdaroğlu 'Hayır' oylarının yüzde 60'ları bulabileceğini söyledi.|3| 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün eski genel başkanlarında katıldığı toplantıda, Mart ayının sonuna doğru AKP Hükümeti'nin referandumda özellikle milliyetçilere mesaj olarak Kandil'e gireceğini; bayrak dikeceğini söylediği, ancak Kandil'in boşaltıldığını, PKK'nin 


“ye ee 


Referandumda Türkiye'nin kaderinin oylanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “ Katılımın yüksek olmasını istiyoruz. Ülkemizin geleceği için oy kullanacağız. Katılım oranı yüksek olursa “hayır” büyür” dedi.p5| 


Peki Deniz Baykal neler dedi? 


"Hayırlar önde görünüyor. Cumhurbaşkanı devreye çıktı, yine olmadı. Her geçen an hayıra çalışıyor. Bu referandum Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden kuruluşu gibi bir olay haline dönüşecek. Bu yola çıkanlar pişman olacak."/6| 


Baykal, iktidarın referandum konusunda istediği gibi bir tablo olmadığını kaydederek, "Hayırlar önde görünüyor. Cumhurbaşkanı devreye çıktı, yine olmadı. Her geçen an hayıra çalışıyor. Bu referandum Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden kuruluşu gibi bir olay haline dönüşecek. Bu yola çıkanlar pişman olacak" ifadelerini kullandı.|7| 


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Hayır çıkarsa Meclisi ilk kez açmış gibi 

sevineceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz" dedi.|8| 

EVET CEPHESİNE BAKALIM 

Devlet Bahçeli Neler dedi? 

Hedef Türkiye ve kardeşliğimiz. FETÖ, IŞİD, PKK/PYD ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için 


görevlendirmişlerdir. Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahküm değildir. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Hiçbir millet evladı korkmayacaktır..|9| 
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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Doğu Perinçek'in 
Vatan Partisi ile etkinliklere katılan ve referanduma ilişkin tavrını "hayır" diye açıklayan 1980 
öncesi MHP'lilerden eski Bakan Yaşar Okuyan ve bir süre önce kendisi hakkındaki kitabıyla ilgili toplatma kararı aldırdığı gazeteci Sabahattin Önkibar'a isim vermeden yüklendi. Bahçeli, "Herkese duyuruyorum, Doğu Perinçek ile hayırcı yoldaşları ile Recep Tayyip Erdoğan arasında seçim yapacaksak Sayın Erdoğan deriz" dedi.|10| 


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da devletin bekası için "evet" diyerek, FETÖ'cüleri, PKK'lı canileri ve Türk düşmanlarını perişan edeceklerini belirterek, "16 Nisan'da milletin bekası için 'evet' diyeceğiz, Pensilvanya'yı kalbinden vuracağız. Türkiye'nin bekası için 'evet' diyeceğiz.|11| 


Başbakan Binali Yıldırım Neler dedi? 


Anayasa değişikliği konusuna değinen Başbakan Yıldırım, şu anda yapılanın, 2007 
referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek, eksik kalan kısmını tamamlamak olduğunu belirtti.|12| 


Başbakan Binali Yıldırım, “PKK “hayır' diyor, FETÖ “hayır” diyor, HDP “hayır diyor, onun için “evet” diyoruz. Bölücülüğe 'evet' diyenlere millet referandumda dersini verecek” dedi.|13) 


Mersin'de açılan Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Onlar hayır dedikçe direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik" dedi.|14| 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ne dedi? 


Ey Kılıçdaroğlu, ben milletime çağrımı yaptım; sen de milletin bir ferdi olarak nasıl benim bütün halkım o meydanlara dolduysa, sen de madem ki Yeşilköy'e indin, niye oradan ayrıldın, niye oradaki vatandaşlarımla beraber olmadın? Hani sen diyordun ki bir darbe olursa ilk önce ben çıkarım tankın üzerine, ne oldu? Senin hayatın yalan.|15| 


Erdoğan, Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirterek, "16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum" dedi.|16| 


"İzmir, sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim, hanımfendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. İzmir'in tüm efelerini, kızanlarını gönülden selamlıyorum. 


İzmir, kendisini çantada keklik görenlere rekor bir evetle ders vermeye hazır mı? (Meydandan evet sesleri) Özlemişiz meğerse birbirimizi. 16 Nisan Türkiye'yle birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak.|17)| 


Değerli okuyucularım, Bölücüleri kaale almadığım için onların ne dediğini buraya almadım. 
PKK, FETÖ v.s. yurtiçi ve ya yurt dışı her türlü terör örgütü hayır cephesinde olduklarından, benim için şer cephesidir. 
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Evet diyemediğimiz için Hayır diyoruz diyen Saadet Cephesinin söylemleri fanatizmden ileri gitmediği için, Erdoğan düşmanlığından öteye gitmediği ve fikir üretemedikleri için buraya almaya gerek görmedim. 

Türkiye'ye her fırsatta çelme takmaya çalışan Avrupa ve ABDde çıkan haberleri ise elimin tersi ile itip buraya almadım. İsteyen gazetelerde çıkan haberlere bakar, Referandum sürecinde takındıkları tavra bakar, ona göre hatıralarını her daim taze tutar. 


Peki ben bu referandum için ne diyorum. 


Yaklaşık 5 yıldır her platformda dile getirmeye çalıştığım Başkanlık sistemi için elbette “EVET” diyorum. 


2012 yılında hız kazanan Anayasa çalışmaları sırasında şahsi olarak hazırlayıp Anayasa 
Komisyonuna gönderdiğim metin noktasına dokunulmadan aşağıya alınmıştır. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Yeni anayasa ile ilgili tekliflerim değerlendirmeniz ricasıyla aşağıda beyan ettiğim gibidir. 
1. Yeni anayasada zorunlu din eğitimi yer almalıdır. 

2. Yeni anayasada laiklik ilkesi yer almamalıdır. 


3. Toplumun milli, manevi ve ahlaki değerlerine aykırı olmayacak şekilde hayatın her alanında kılık kıyafet tercihi serbest bırakılmalıdır. 


4. Yeni anayasa her türlü ideolojiden uzak olmalı, ideolojilerin toplumu şekillendirme aracı olarak kullanılmasına müsaade etmemelidir. 


5. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes etnik kökenine bakılmaksızın “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı” olarak kabul edilmelidir. 


6. Resmi eğitimin Türkçe dilinde olması esas olmalı, bununla birlikte Türkiye'deki ana dillerin öğretimi, her ölçekteki eğitim kurumunda, gerekli pedagojik tedbirleri alarak sağlanmalıdır. 


7. Başlangıç kısmı anayasadan kabul edilmemelidir. 

8. Yeni anayasada değiştirilemeyecek hiçbir madde olmamalıdır. 

9. Yeni anayasada inkılap kanunlarını koruyan hiçbir hüküm olmamalıdır. 
10. Milli Güvenlik Kurulu anayasal statüden çıkarılmalıdır. 


11. Askeri Mahkemeler, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri kesinlikle kaldırılmalı, yargı birliği sağlanmalıdır. 


12. Anayasa Mahkemesinin Yargısal denetim yetkisinin çerçevesi anayasada çok net ifadelerle 


çizilmeli, esas yönünden denetim yapmasını kesin olarak engelleyen düzenlemelere yer verilmelidir. 
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13. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı, referandumla gelinen katılımcı noktadan geri adım atılmadan, TBMM'nin de kurula üye seçebilmesinin önü açılmalıdır. 


14. Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılmalıdır. 
15. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi usulünden asla geri adım atılmamalıdır. 


16. Parlamenter sistem yerine, devlet yönetiminde, istikrarı sağlayan Başkanlık Sistemini esas tutmalıdır. 


17. Temsilde niteliği artıracak tek turlu ve en çok üç milletvekilinden oluşan “Daraltılmış Seçim Bölgesi Sistemi” tercih edilmelidir. 


18. Ülke birliğine zarar vermeyecek bir hassasiyetle yerel yönetimler güçlendirilmelidir. 
19. Diyanet İşleri Başkanlığı, mevcut haliyle anayasal bir kurum olarak korunmalıdır. 
Saygılarımla. 


5 yıl önce neleri savunmuş isem bu gün de aynı şeyleri söyleyebilmekteyim. İsteyen Meclis 
Anayasa Komisyonu arşivlerinden başvuruma ilişkin dilekçeyi alabilir. 


Onun için sonuç her ne çıkarsa çıksın. Görüşlerim bu Memleketin geleceği için Parlamenter sistem yerine Başkanlık sisteminin olmasıdır. 


Ahmet TÜRKAN - 10 Nisan 2017 


(1) http:/ /www.ensonhaber.com/ kilicdaroglunun-referandum-stratejisi-2017-02-26.html 
(2) http:/ /www.ensonhaber.com / kilicdaroglunun-referandum-iddiasi-2017-02-16.html 
(3) http:/ /www.cagdasses.com/ siyaset / 64481 /iste-kilicdaroglunun-referandum-tahmini 


(4) http:/ /www.birgun.net/ haber-detay /chp-nin-ilk-referandum-mitingini-nerede-yapacagi- belli-oldu-148527 html 


(5) http:/ /www.cumhuriyet.com.tr/ haber /siyaset/716360/ HAYIR kazanacak.html 
(6) http:/ /www.ensonhaber.com /deniz-baykalin-referandum-yorumu-2017-02-26.html 
(7) http:/ /www.yenicaggazetesi.com.tr/ deniz-baykaldan-referandum-aciklamasi-157820h.htm 


(8) http:/ /www.sondakika.com/ haber / haber-deniz-baykal-hayir-cikarsa-anadolu-yu-istiladan- 
0-9483686/ 


(9) http:/ /www.ahaber.com.tr/ gundem /2017/01/03/ devlet-bahceli-mecliste-de-referandumda- da-evet-diyecegim 


(10) http:/ /www.cnnturk.com/ video/turkiye/devlet-bahceli-bir-secim-yapacaksak-erdogan- deriz 
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(11) http:/ /www.sondakika.com/ devlet-bahceli / 


(12) http:/ /www.ntv.com.tr/turkiye /binali-yildirimdan-referandum-tarihi-aciklamasi,D3 5omOYUupy3brDU42kw 


(13) http:/ /www.mynet.com/ haber / politika / binali-yildirim-pkk-hayir-diyor-onun-icin-evetdiyoruz-2866737-1 


(14) http:/ /www.sabah.com.tr/ gundem / 2017/02/03/ basbakan-binali-yildirim-konusuyor-canli 


(15) http:/ /www.ensonhaber.com/cumhurbaskani-erdoganin-balikesir-konusmasi-2017-04- 06.html 


(16) http:/ /www.sabah.com.tr/ gundem / 2017/02/10/cumhurbaskani-erdogandan-reterandum- aciklamasi 


(17) http:/ /www.ensonhaber.com/cumhurbaskaninin-izmir-konusmasi-2017-04-09.html 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REFERANDUMUN ARDINDAN 


16 Nisan 2017 referandumu sonrası Türkiye yeni bir sistemle, kendi geleceğini kendi belirleyen 
bir sistemle yoluna devam edecektir. 


Monarşik AB'nin, içeride sistemi anlayamayan derin muhalefetin şiddetli propagandası ABD'nin gizli desteklerine rağmen Türkiye kazandı. 


Haçlı ittifakı çöktü, halk kazandı. Halk kendi iradesine, kendi sandığına sahip çıktı. Yüksek bir katılım oranı ile demokrasinin ne olduğunu dünyaya gösterdi. 


Şimdi artık memleket için çalışma zamanı. 

Zincirleri kırma zamanı. 

Kendimizi ispat etme zamanıdır. 

Ayrılıkları terk edip millet olma bilinci ile yürüme zamanıdır. 
Bu Anadolu'nun zaferidir. Anadolu'nun ihtilalidir. 

Zaman yeniden diriliş zamanıdır. Kendimiz olma zamanıdır. 
Ayağa kalk Türkiye. 

Artık aşağılanmak yok, İzmihlal yok. 

Şerefimizle, haysiyetimizle, dik duruşumuzla yolumuza devam edeceğiz. 
Monarşik Avrupa'ya boyun eğmeyeceğiz. 

İstiklalimizi ilan ettik, Bu gerçek istiklaldir. 

TEK VATAN, 

TEK BAYRAK, 

TEK MİLLET, 

TEK DEVLET... 

Yolun açık olsun Türkiyem. 

İSTİKRAR, İSTİKBAL, İSTİKLAL... hakkımızdır. 


Ahmet TÜRKAN - 16 Nisan 2017 
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TARİHE NOT DÜŞMEK- KUDÜS 


İslam İş birliği Teşkilatı (İİT); ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün gayretleri ile İstanbul'da toplandı ve tarihe bir not düşüldü. 


Kudüs “İslam/ın kırmızı çizgisidir” ve “Doğu Kudüs Filistin'in Başkentidir”. 


Öncesindeki fotoğrafa bakıldığında; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve skandal Kudüs kararını veren ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi açılışında dünya küresine birlikte ellerini koymuş ve bu fotoğraf dünya kamuoyunda ses getirmişti.|1| 


Ama; karşılığında Li Olağanüstü Zirvesi'ne 48 ülkeden katılım olurken, Afganistan, Azerbaycan, Brunei, Endonezya, Filistin, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Komorlar, Lübnan, Sudan, Ürdün ve Yemen Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da Kral, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Cibuti, Kazakistan Meclis Başkanı, Pakistan ve Malezya Başbakan, Özbekistan Senato Başkanı, Umman Sultan'ın özel temsilcisi düzeyinde katılım sağlıyordu. Nedense bazı İslam ülkeleri çekinmişler bazıları da satılmışlıklarını tescillemişlerdi. 


Tarihi zirvenin en dikkat çeken ismi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Soydaşlarım Filistinliler için içim yanıyor dedi. Demek ki insanlığın ölmediği yerler ve insanlar var. Ümit var yani. 


Ve sonuç bildirisi yukarıda belirttiğimiz gibi doğu Kudüs Filistin'in Başkentidir kararı ile duyuruldu. 


Kriz fotoğrafında yer alan Sisi'nin Ülkesi Mısır İstanbul'da düzenlenen Kudüs Zirvesinin bir sonuç doğurmayacağını kapak yaparak Filistin'in egemenlik hakkını da yok saydı. İsrail'in desteği ile darbe yaparak yönetimi ele geçiren Sisi elbette İslami bir duruş sergileyemezdi. 


ABD'nin baskısı ile Katar'a ekonomik yaptırımlar konusunda epeyce ortalığı karıştıran Suud Ailesi ise 300 milyar dolarlık ABD malı silah almaya zorlandı, paraları bayıldılar, ABD hedeflediği parayı aldı ve Katar baskısı yavaşça kaldırıldı. Bu arada bu baskının etkisi ile Katar'da 10 Milyar doları ABD'ye bayılmak zorunda kaldı. Ne ticaret ama. Eşkıya sistemi. 


Ardından Filistin'i kaybedişimizin 100. Yıl dönümünde Kudüs İsrail'e hediye edilmeye çalışıldı, karşısında Islam Iş birliği Teşkilatını ve sonucunu buldu. 


Buraya kadar anlatılanlar güncel olduğu için muhtemelen tüm okuyucular konuya vakıflar. 


Burada konuya ciddi bir parantez açıp yabancı bir tarihçi gözü ile Türk Milletine ve rolüne bir göz atalım. 


Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükünet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. Joseph Von Hammer 


Türkler 100 yıllık uykularından uyanıyor ve tarihe not düşüyor. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “One minute “dediğinde dünya şaşkın bakışlarla O'nu izliyordu. 


Dünya ©'ten büyüktür dediğinde aynı şaşkın bakışlarla izliyorlardı. 

İçerdeki şapşalları ise bir korku salmıştı. ABD çok kızar ve ekonomik ambargo koyar, hatta biz Israil ile baş edemeyiz diyecek kadar korktular. TV kanallarının ahmak sunucuları şimdi ayvayı yedik naraları atılar, elbette ki kurulmuşlar ve öyle kurgulanmışlardı. Yem yediklerine karşı 


gelmeleri imkansızdı. 


Türkler uyanmaya başlayınca açık ya da gizli düşmanlar Türkiye aleyhine kampanyalara başladılar. 


28 Şubat hezeyanları, 40 yıldır durdurulamayan terör, gezi olayları, 25 Aralık kumpasları, 15 
Temmuz darbe girişimleri en adi saldırı biçimleri idi. 


Elbette bu uyanış Özal'ın ilk hamlelerinde saklı idi. O'nu durdurdular. Sonrasında faili meçhul cinayetler, İslami hassasiyetlere saldırılar, başörtüsü üzerinden kadınların itibarsızlaştırılması, 
1000 yıl sürecek denilen laik saldırılar aslında hep dış mihraklı idi, sadece içeriden paravanlar 
bulunmuş ve kullanılıyordu. 


Artık bu ülke uyanıyor ve bizimle birlikte inanç birliği yaptığımız ülkeler de uyanmaya başladı. 


İnşaallah bu uyanış hayırlara vesile olacak ve yeniden dirilişimize vesile olacaktır. Yoksa lanetlenmiş bir topluluğun bize tahakküm kurması izah edilemez. 


Ahmet TÜRKAN - 14 Aralık 2017 


(1) https: / /www.sabah.com.tr/ galeri/dunya / islam-isbirligi-teskilati-iit-olaganustu-zirvesi/ 2 
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NETİCE-İ KELAM 


Değerli okurlarım Habername'de yayımlanan dördüncü 50 yazımı derleyerek hazırladığım bu ekitabımı sizlere sunmaktan onur duyarım. İlk 200 yazım böylelikle 4 Ciltte toplanmış oldu. 


Bu 4. Kitabımdır. 


Bu satırları okuduğunuza göre değer verip yazılarımın tamamını okudunuz ya da göz attınız demektir. Çok teşekkür ederek bir sonraki kitabımı hazırlayacağımı beyan ederim. 


Bir sonraki e-kitabım serinin devamı mahiyetinde Habername yazılarım-5 olacaktır. 
Saygılarımla. 


Allah'a emanet olun. 


127 


VAN NN 


e 
18 


iy 


HE 


g 
AN 


AN ANNAN 


/N 


com 


www.habername 


x 


4 


N 


